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Een Maki-aapje op de voorpagina,
wat wil dat zeggen?
Ik ga het jullie uitleggen… Verderop in de Kijkert 
komt ‘de Kijker’ voorbij met een schrijven over niets 
doen: Mag dat? Lees het maar en je begrijpt 
misschien de link. Het Maki-aapje refereert ook een 
beetje naar een belevenis. De foto is geschoten
door Gerhard Steenhuis tijdens een bezoekje aan 
Avifauna. Dat we afgelopen zomer veel hebben 
meegemaakt heeft de redactie gemerkt.
Er zijn leuke vakantie-ervaringen binnengekomen 
en ik heb ze met plezier verwerkt in deze editie. 
Stiekem hoop ik dat jullie bij het lezen van alle 
avonturen het zelf ook aandurven om je ervaringen 
te delen met je collega’s in ons magazine?
In deze uitgave verder natuurlijk de wandeling 
langs de lijn, de lekkere hap voor onderweg, het 
struinen met Harry, de puzzel, het duurzame 
verhaal en Klaus z’n meesterlijke vergelijkingen 
tussen mannen en vrouwen in de keuken.
Op 19 januari 1946 werd onze personeels-
vereniging opgericht. In 2021 was dat 75 jaar 
geleden. De bedoeling was om dat toen groots te 
vieren, maar jullie weten dat de Corona-pandemie 
dat in de weg stond. De PV heeft nu een nieuwe 
datum gevonden om het feest alsnog te kunnen 
vieren. Het wordt een gezellig samenzijn met 
muziek, eten/drinken en verrassende activiteiten. 
Noteer zaterdag 15 oktober in je agenda. Ook als   
je geen lid bent van de PV ben je van harte 
welkom! De redactie heeft afgelopen zomer nog 
een gezellige ontmoeting gehad met voormalig 
redacteur Peter van Leeuwen. Altijd leuk om even 
ervaringen over De Kijkert uit te wisselen én prettig 
dat hij nog wat lijntjes heeft lopen met oud 
collega’s ;-) Het gaat Peter goed af sinds
hij fulltime pensionado is
geworden, hij groet jullie allen!
Uiteraard wens ik jullie weer
veel leesplezier én: Ding je                                  
nog mee naar de prijzen van                                  
de puzzel?

Groet, Arthur





‘Salomons wijsheid:’ 
Twee vrouwen ruzieden in de bus over de laatste beschikbare zitplaats. 
Andere mensen in de bus probeerden te bemiddelen maar het mocht niet 
baten. De chauffeur werd het zat en riep door de microfoon:
“Laat de lelijke vrouw gaan zitten.”
Beide vrouwen bleven vervolgens de rest van de reis staan… 

VAN UIT
HET BESTUUR

www.kittenopvang
-bovenwater.nl

Oud Adeselaan 29
2375 XB  

Rijpwetering
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Hallo Collega’s 
De meeste collega’s zullen alweer terug zijn van vakantie                                                       
en er zullen nog collega’s op vakantie gaan. 
We hebben al een paar keer geprobeerd om het 75 jarig bestaan van de PV te vieren, 
maar door de Corona ging dat steeds niet door. Op zaterdag 15 Oktober gaan we het weer 
opnieuw proberen. Dus houdt alsjeblieft de posters in de gaten. Donderdag 6 oktober 
kunnen de collega’s weer gaan darten en dat gebeurt dan in de PV ruimte. Jullie kunnen 
allemaal meedoen of je gaat er eerst een kijkje nemen, dat mag natuurlijk ook. In dit blad 
staat een stukje geschreven over de reünie voor de oudgedienden onder ons. Wellicht de 
moeite waard om even te lezen. 

Namens het bestuur, met vriendelijke groet Erna Mooijman





Een vrouw had een geheime affaire terwijl haar man op het werk was.
Op een dag lag ze met haar minnaar in bed, toen ze plotseling haar man’s auto de oprit op 
hoorde komen. “O mijn hemel, haast je! Grijp je kleren”, riep ze naar haar minnaar, “en spring uit 
het raam, mijn man komt thuis.” De minnaar zei: “Ja, maar ik kan niet uit het raam springen, 
het regent!” “Joh, die regen is je minste zorg! Als hij ons beiden ziet, vermoordt hij ons!”
Dus de minnaar pakt zijn kleren en springt uit het raam en begon te rennen…
Onder het rennen ontdekte hij al snel dat hij midden in de
jaarlijkse stadsmarathon terecht was gekomen. Dus hij 
besloot maar mee te rennen tussen de 300 anderen.
Hij was nog steeds ongekleed, met z’n kleren onder zijn
arm. Na een tijdje kwam een marathonloper naast hem
rennen en vroeg: “Ren je altijd naakt?” De man: “Jazeker, 
het voelt geweldig, je voelt de lucht langs je huid waaien
tijdens het rennen.” Een andere marathonloper kwam
naast hem rennen en vroeg: Draag je altijd je kleren onder
je arm tijdens het rennen?” De man: “Jazeker, dan kan ik
me aan het einde van de marathon direct aankleden en in
mijn auto naar huis rijden.” Toen kwam een derde
marathonloper naast hem rennen en vroeg: “Heb je altijd
een condoom om als je aan het lopen bent?”
De man: “Alleen als het regent.”

LACHEN
IS GEZOND

WAAR 
  BEN IK?
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“Waren het vorige 
keer hele strakke 
lijnen van moderne 
bouw-materialen, 
deze keer zijn het 
golvende, organische 
golven van natuurlijk 
materiaal. Maar wáár 
vinden we deze 
'natuurlijke golven?’          
Verderop het 
antwoord.”

Gerhard Steenhuis
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DAT HEB  IK WEER…
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Nergens anders kan men het verschil tussen                  
mannen en vrouwen zo goed zien als in de keuken. 

Deel 6: Salade                                                         

HIJ heeft grote honger. Kijkt in de koelkast. Herinnert zich een zin van 
een vriendin met de wijsheid dat mannen die salade eten “sexy” zijn. 
Haalt een krop sla uit de koeling, gerookt spek en Roquefort kaas. Met 
tegenzin legt hij er tomaten en paprika bij. Loopt naar de badkamer en 
gaat voor de spiegel staan. Kijk naar zijn biceps. Ademt in, spant de 
spieren aan, registreert enthousiast wat hij ziet. Terug in de keuken bakt 
hij het spek aan. Luistert naar het sissen in de pan en proeft van het vet 
dat op zijn hand spat. Neemt een kijkje in de vriezer. Ontdekt kalkoenfilet 
reepjes. Ontdooit ze en bakt ze aan. Pakt de roquefort, inhaleert de geur. 
Snijdt een hoek af en proeft. Gromt van de smaak. Kruimelt de kaas, 
sprenkelt het over spek, kalkoen en de kropsla. Vindt, dat de 
saladeschotel niet vol genoeg is. Roostert  pijnboompitten en strooit het 
over de salade. Is erg tevreden met het resultaat. Legt de tomaten en 
paprika terug in de koelkast en besluit in de toekomst vaker gezond te 
eten.

ZIJ voelt de behoefte om vast voedsel te eten. Kijkt in de koelkast. 
Herinnert zich  de claim van haar vriendin, dat vrouwen die salade eten 
“sexy” zijn. Pakt de kropsla, tomaten en paprika. Legt er kalkoenfilet en 
Feta (light) erbij. Bestudeert de voedingstabel op de verpakking van de 
kaas. Fronst de wenkbrauwen. Loopt naar de badkamer en gaat voor de 
spiegel staan. Beschouwt haar buik. Ademt uit en ontspant haar spieren. 
Ziet een kleine kromming op haar buik. Is er niet blij mee. Snel terug in de 
keuken en de kaas gaat terug in de koelkast. Snippert de kropsla, tomaat 
en paprika. Kijkt na welk olie zij gebruiken wil. Misschien walnootolie. 
Vindt, dat het niet genoeg onverzadigde vetzuren heeft. De walnootolie 
wordt terug geplaatst. Pakt de olijfolie. Vindt, dat het niet genoeg 
Omega-3 vetzuren heeft. Komt ook terug in de kast. Legt de kalkoenfilet 
op een houten plank en snijdt vijf reepjes eraf. Vind dat de reepjes te dik 
zijn en probeert met een kasschaaf nog kleiner te maken. Mislukt! Pakt 
een rekenmachine uit de keukenlade. Berekent het aandeel van de 
kalkoenreepjes van haar dagelijks caloriebehoefte. Laat de rekenmachine 
van schrik vallen. Vriest de kalkoenreepjes in. Vindt dat de saladeschotel 
te vol is. Doet de helft in een Tupperware doos. Pakt opnieuw de 
rekenmachine. Neemt de helft van de helft en doet dat ook in de doos. 
Druppelt een beetje azijn over haar rauwkost salade en besluit in de 
toekomst gezonder te eten.  



SILVIA BRINKERINK
     IN GESPREK MET
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IWAN WIND

‘Deze keer een interview met Iwan Wind.
Iwan is nog maar sinds 1 maart 2022 in dienst bij 
Arriva. Hiervoor reed hij voor Brouwer Tours uit
Noordwijk. Daar hebben we best lang over 
gesproken omdat ik daar zelf ook heb gereden.’

Iwan verliet op 20 jarige leeftijd zijn geboorteplaats 
Sneek omdat hij in Den Haag kon beginnen als
accountmanager bij VBO Makelaars.
Via zijn werk kwam hij in contact met zijn huidige
vrouw Patricia, die bij één van de aangesloten
makelaarskantoren werkte. Helaas ging het bij dat 
kantoor niet zo goed, maar met hun relatie des te 
beter. Uiteindelijk verhuisde Patricia ook naar
Den Haag en gingen ze samen wonen. In 2001
trouwden Iwan en Patricia en ze kregen twee 
kinderen: Quinten en Chymene.

Quinten, inmiddels 20 jaar oud en net 
klaar met zijn MBO opleiding Visual 
Design, werkt als ‘Real Slomotion’ 
medewerker. Hij verzorgd voor ESPN een 
bijdrage aan onder andere de Eredivisie 
voetbal wedstrijden.
Binnenkort mag hij naar Qatar voor de 
wedstrijden van het WK-voetbal.                            
Chymène is inmiddels 16 jaar en start dit 
jaar op het MBO voor de opleiding
‘Persoonlijk begeleider maatschappelijke 
zorg’ en wil daarna HBO Psychologie   
gaan doen.



Verder hebben ze een hele leuke hond,
een Duitse staander met de naam Ziggy. 
Ze hebben Ziggy overgenomen van een 
meisje dat niet goed voor hem zorgde,
hij was vel over been, maar als je hem nu 
ziet: Een mooie volle bijna 1 jarige reu.
Naast het werk en de tijd voor zijn gezin 
rijdt Iwan graag op de motor. Hij heeft op zijn
20ste zijn motorrijbewijs gehaald en rijdt sinds
2007 op zijn eigen motor. Hij toert graag in de 
omgeving, maar het liefst in het buitenland zoals 
in Duitsland langs de Moesel. Op zijn verlang-
lijstje staan nog reizen naar Scandinavië
en Schotland.

Het was een mooi gesprek met Iwan.
En nu zijn quote in het Fries:

‘De tijd hâldt gjin skoft’
De tijd staat niet stil, 
of wel: Geniet nu, niet morgen!
Silvia Brinkerink



NIETS DOEN
       MAG DAT?

Foto: Marco vd Ende

Tijdens een vakantie zijn er van die
momenten dat je even niets doet.                                                                                        
Gewoon omdat het kan en mag. 
Even lekker mijmeren… Bijzonder eigenlijk                                                                                  
dat wij met elkaar hebben bepaald dat er 
vakantiemomenten nodig zijn om je accu op te laden. Wanneer is dat ontstaan? Hoe anders was 
het toen de jagers ooit als eerste mensen zich huisvesten in Nederland. Wat deden zij op de 
momenten dat de jacht voorbij was: Niets? Hoe vermaakten onze voorouders zich? Geen tv, 
telefoon, boeken, spelcomputers ect… Mijn gedachten kregen vervolg bij een bezoek aan de 
dierentuin. Alle dieren die wij aanschouwden bij ons ‘tijdsverdrijf’ deden eigenlijk vrij weinig… In 
afwachting van eten en wat nog meer eigenlijk? Thuis vertonen de kat en de cavia’s hetzelfde 
patroon. Een hele passieve dagvulling. Ondertussen zijn wij mensen druk bezig met het indelen 
van onze dag. Een ritme van (continu) aanstaan met uitzondering van
onze slaapperiode. Leven met de agenda. Iets te doen moeten hebben.
Kunnen wij ons ook dag in dag uit bezighouden met alleen dat wat er                                       
echt toe doet en verder niets? Natuurlijk staan we daar niet bij stil.                                                
Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld vanwege een beperking                                                
niets kunnen doen. In afwachting van hulp, al dan niet besef hebbende
van tijd en emotie. Niet alles is te regiseren. Soms moeten we ons ook 
dingen laten overkomen. De angst voor het onbekende laten vallen.                                       
Leven in het nu. Misschien moeten we ons realiseren dat vrije tijd niet                                      
persé ingevuld hoeft te worden. Dat helemaal niets doen ook mag!
Dat we beseffen dat de accu niet leeg hoeft te zijn voordat hij weer                                  
opgeladen moet worden? Sterker nog: Het is beter voor de accu…
De kat mauwde tevreden en rekte zich in z’n luie stoel.           De Kijker

REÜNIE   Er wordt gewerkt aan de 
organisatie van een                            

een reünie 
in het voorjaar van 2023.                       
Ben je gepensioneerd en 
heb je gewerkt in Leiden, 
Lisse of Leidschendam? 
 Geef het door aan al je 

oud collega’s.       
Nadere informatie         

volgt dit jaar.
Interessse en aanmelden? 

jalovegmond@casema.nl
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F1 Grand Prix van Oostenrijk.
Het lijkt alweer even geleden dat de grote prijs van Oostenrijk 
is gereden, maar wat was dit een super mooie en leuke 
ervaring op de Red Bull Ring. Zaterdag de sprintrace gezien, 
met als uitslag: Max op P1 en Leclerc op P2. Met dit in het 
vooruitzicht beloofde het zondag een super leuke race te gaan 
worden tussen Red Bull en Ferrari. Zondag na een super start 
van Max begon de race goed en reed Max wat hij waard was. 
Ferrari was die dag beter, hadden alles goed voor elkaar. 
Normaal mocht Max blij zijn met een P3 maar door de uitval 
van Sainz kon Max als 2e finishen. Samen met een maatje en 
m’n broer hebben we een super leuke tijd gehad! 
Scan de QR code voor het filmpje. Robin Roman
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VERDUURZAMING
  IN DE KIJKERT

Rijden op waterstof, is dat waar nieuwe 
concessies mogelijk op uitdraaien? 
Arriva heeft dit jaar een start willen 
maken met het rijden op waterstof in 
het oosten van het land. 
Busbouwer Solaris levert daarvoor
10 bussen om mee te testen in de 
dienstregeling van 2022. De EU heeft 
daarvoor een subsidie beschikbaar 
gesteld. Door een onfortuinlijke brand 
eind vorig jaar waarbij een waterstofbus 
volledig is uitgebrand, is het project 
voorlopig even uitgesteld. Het 
onderzoek naar de brand en de relatie 
tot de waterstofbus is nog in volle gang. 
Het moet duidelijk worden of rijden op 
waterstof veilig en betrouwbaar is. 
Scan de QR-code voor meer informatie 
over de waterstofbus!

‘Waterstof is een gas dat je 
kunt omzetten naar elecktri-      
citeit zonder CO2-uitstoot.          
Want het is ‘gewoon gemaakt 
van water’. Hoe dan?                                   
De scheikundige definitie van 
zuiver water (zuiverder dan 
dan die anderhalve liter die 
je per dag probeert binnen te 
krijgen) bestaat uit twee                  
delen: waterstof en zuurstof 
ofwel  H2O. Door middel van 
elektrolyse, simpel gezegd          
een proces waarbij je water
onder stroom zet, kun je 
zuurstof en waterstof               
scheiden. Waterstof is een 
onschadelijk gas, het meest-
voorkomende in het           
universum. Out there bestaan
hele sterren volledig uit       
waterstof. Als je waterstof 
vervolgens weer in aanraking        
brengt met zuurstof, komt er 
knetterveel energie vrij.          
Genoeg om een bus te laten      
rijden, een huis te verwarmen                  
of een laptop op te laden. En         
dat allemaal zonder uitstoot,         
het enige restproduct is water.      
En wanneer je dus voor de 
elektrolyse alleen groene         
energie gebruikt, zoals wind           
of zonne-energie, dan is       
waterstof CO2-neutraal…



4Wandelvierdaagse in het Gooi. Het Gooi = Mooi!                                                                                                 
Behalve de Nijmeegse zijn er nog ongeveer twintigvierdaagses.                                                                            
De vele varianten als avondvierdaagse, de fietsvierdaagse en 
zeker de zwemvierdaagse niet meegeteld. Na twee jaar van 
min of meer geheelonthouding door het één of andere virus, 
zijn ze dit jaar, met behulp van hele legers enthousiaste
vrijwilligers, opnieuw opgestart. Omdat de Nijmeegse 
met ruim 40.000 deelnemers voor mij veel te druk is, 
was mijn keus deze keer op de kleinschalige
variant in het Gooi gevallen. De ongeveer 1300
meelopers, verdeeld over 10, 20, 30 en 40
kilometer, ga je in die vier dagen dan ook 
min of meer herkennen. En dan heb je 
soms zomaar een goed gesprek, zoals:
“Hoi, jij ook weer? Hoe gaat ‘t met 
de blaren? Ohw, het lopen gaat
wel, maar het zitten nog niet!? ;).”
Altijd gezellig dus. Door de 
organisatie én door de
Historische Kring Laren 
is mij gevraagd dit 
evenement én het
Gooi zoveel mogelijk
te promoten. Dus: 
Het Gooi = Mooi & 
Wandelen = Goed 
voor elk! En last but
not least heeft onze
onvolprezen hoofdredacteur b.d.
Dhr. Peter van Leeuwen mij subtiel gevraagd 
een verslag aan te leveren voor “In de Kijkert”.
Zie hier het resultaat:
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Op dinsdag 21 juni stapte ik om 7.15 uur op mijn fiets, 
een kar aangekoppeld met een teveel aan spullen.       
De adrenaline kwam uit al mijn poriën en ik zou die 75   
á 95 kilometers volgens een fietsknooppuntenroute      
wel ‘s even wegtrappen. In Kudelstaart pakte ik een 
stoeprandje, lag m’n kar op z’n kop en een wiel er naast. 
SHIT! Mag en kan ik weer eens een weekje zonder 
toezicht op pad, zou ik op de eerste dag naar huis 
moeten bellen, “Schat, kan je me ophalen, want m’n wiel 
is afgebroken”. Maar gelukkig, de fietsenmaker 100 
meter terug fikste het in een half uurtje. Jammer was 
dan wel weer dat in dat zelfde halve uurtje mijn 
fietsknooppuntenrouteplanner in de volle zon oververhit 
raakte en geen beeld meer gaf. Dus dan maar verder 
met de natte vinger, ongeveer díe kant op. Uithoorn, 
Hilversum, Baarn, Eemdijk naar de camping bij de boer. 

Vier dagen avonturieren 
met Petro vd Tang
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Om 15.00 uur had ik m’n tent ingericht en ‘t bed 
opgemaakt. Daarna ging ik me op de fiets alvast 
oriënteren op de startlocatie in Laren voor de 
komende dagen. En terug langs de Lidl voor de 
foerage. Naar de start ongeveer 12 kilometer en 
de Lidl halverwege. Toen opgefrist en naar 
Baarn gefietst om met mijn zus uit Baarn bij    
“De Generaal” te gaan eten. Tjonge, wat een 
kleine porties na zo’n dag fietsen! Thuis in de 
tent nog maar even een boterham gescoord en 
toen snel naar dromenland, alwaar het echt een 
fiets- en wandelparadijs was. Net als trouwens 
het Gooi. Want: Het Gooi = Mooi & Wandelen = 
Ontstressend! 

Woensdag vroeg uit de mummiezak, zwaar 
ontbijt, zware rugzak met nat en droog, op de 
fiets en om 7.15 bij de start. Daar trof ik m’n zus 
uit Apeldoorn die een dagje mee ging lopen.   
Zo werd de eerste dag een lekkere 
babbelwandeldag. We liepen de “Bosroute      
40 km”. Bos, heide, bos, zandverstuiving, bos, 
heide, bos. Zoveel bos! Ik zag daardoor bijna de 
bomen niet meer! Na afloop kwam mijn zwager, 
ook uit Apeldoorn, voor het eten zorgen en nam 
daarna m’n zus weer mee. Ruim voldoende 
gegeten, uitgebabbeld en voldaan werd ik weer 
mummie.

                                  Donderdag in me zelf babbelend                       
                            de “Buitenplaatsen route 40 km” gelopen.
                      Even ter informatie; een Buitenplaats is een landhuis         
                  of kasteel met bijgebouwen en een park of tuin die iets            
              groter zijn dan die van mij. Dus de route ging door                       
           parkachtige bossen met immense waterpartijen, rond                 
        onbescheiden optrekjes, met hier en daar een tennis- of 
      golfbaan, gelardeerd  met ruiterpaden en een labyrint aan              
     wandelgangen. Hier liepen  ook echte Gooische Vrouwen die hun    

staande jachthonden aan het lijntje hielden en echte                  
Gooische Kakkers die konden fluiten naar hun lopende 
jachthond zonder lijn. Ook dat is zo mooi in het Gooi. 
Nogmaals: Het Gooi = Mooi & Wandelen = Goed voor 
hart en bloedvaten! Dit was trouwens een tropische 
30°C plus dag, dus blij met elke boom. Gevolgd door           
stortbuien in de avond en nacht, vergezeld van donder 
en bliksem, hetgeen de nachtrust niet ten goede kwam 
en het middenveld op  de camping veranderde in een 
vijver die een “Buitenplaats” waardig was. In en om 
mijn tent hielden de dijken het gelukkig.



Vrijdag de “Polderroute 40 km”. Eerst zigzag via Laren naar Eemnes. Bij de derde boer rechts 
stonden kisten vol gratis appeltjes voor de dorst. Toch goeie jongens, die boeren! En toen de 
polder in, langs de Eem en het Eemmeer. Langs en door weilanden met koeien en paarden,    
over dijken vol schapen. Dus na afloop, schoenen buiten uittrekken! Onderweg een lezing over 
de voedingsleer gehad van een 75 jarige gepensioneerde ambtenaar, die van wandelen zo 
ongeveer zijn werk had gemaakt en daarbij met verantwoorde voeding en supplementen 
probeerde de dood ver van z’n bed te houden. Zo had hij o.a. de pelgrims route van 630 km naar 
Santiago de Compostella in 25 dagen gelopen, doet elk jaar in Nijmegen de 4 x 50 km, heeft 
Kennedy marsen gelopen á 80 km in 20 uur en meermaals de Belgische Dodenmars van 100 
km binnen 24 uur uitgelopen. En tussendoor zat hij ook niet stil. Toen ik na anderhalf uur subtiel 
opmerkte “je kunt jezelf ook doodlopen”, haakte hij af om ander geïnteresseerden te zoeken. 
Ook na deze dag, moe maar voldaan bij m’n tent neergeploft en iets dat geheel onverantwoord 
was, opgewarmd en zonder supplementen rechtstreeks uit de pan naar binnen gelepeld.   
Honger maakt…! En ik sliep alweer, en droomde: Het Gooi = Mooi & Wandelen = Sociaal!

Zaterdag de “Gooimeerroute 40 
km”. Dit was echt het Gooi, 
Gooier, Gooist. Gooischer kan 
bijna niet. We kwamen in Hét 
Gooi van “Dé Gooische Vrouwen”. 
Maar eerst nog door heel veel 
hele mooie natuur, zoals via het 
laarzenpad door natuurreservaat 
“Het Naardermeer” en daarna 
door het historische “Vesting 
Naarden”. 

Vervolgens langs landerijen met kapitale al dan
niet rietgedekte boerderijen, en idyllisch gelegen stulpjes in de 
stijl van “Hans en Grietje en de Zeven Miljonairs”. Geweldig: 
Het Gooi = Mooi & Wandelen = Soms uitkijken waar je loopt!  
En dan, die laatste 10 kilometer, door Blaricum en zigzaggend 
door Laren, terwijl het plebs vanuit hun “schuilhutjes” in hun 
“dit is een Kroymans auto” auto en overige bakken met 
minimaal twee, maar liever vier uitlaten en een veelvoud van 
cilinders, kruipt. En zich vervolgens stapvoets door het 
centrum wurmt, om gespot te worden door de jeugd die zich 
op hét kruispunt met hun iPhone en ornithologische telelenzen 
verdringen voor de beste plaatjes. Onderwijl scannen de 
inzittenden de massa op bekenden die ze gezien moeten 
hebben, terwijl ze zelf natuurlijk ook gezien moeten zijn.       
Als er een parkeerplaatsje wordt gespot wordt “De Bak” er 
nonchalant ingeprakt, desnoods half op de stoep. Men begrijpt 
dat van elkaar, maar ik niet echt! De inzittenden verplaatsen 
zich vervolgens naar een overvol terras, om opgenomen te 
worden in de homogene massa lotgenoten, alsof er geen 
virussen bestaan. Tja, zo gaan die dingen in het Gooi.       
Maar niet míjn ding, Brrrr!!  Vlug naar m’n tent.                  
Lekker in m’n bonenschotel roeren.                                                          
Maar: Het Gooi = Mooi & Wandelen = Geinig voor weinig!

En ja hoor, een vierdaagse 
duurt ….. 4 ….. dagen!!! Dus 
zondag weer op de fiets naar 
huis. Om 5 uur wakker, 6 u. 
ontbijt, 7 u. inpakken en om 
8.15 u. wegwezen. Onderweg 
maar één lekke band en toch 
om 14.15 u. thuis. Daar stond 
m’n eten klaar en was m’n bed 
al opgeschud. Je gaat op 
vakantie om te beseffen hoe 
goed je het thuis hebt! Heerlijk 
zo’n CO2 en Stikstofoxiden 
neutrale fietswandelvakantie in 
eigen land. Hierna had ik 
gelukkig nog een week vrij om 
bij te praten en bij te komen 
van alle Gooische kak. En om 
van de daken te schreeuwen: 
Het Gooi = Mooi & Ook op de 
fiets!                               
Groetjes, Petro vd Tang20
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WANDELEN
LANGS DE LIJN 5Wandelen is leuk, gezellig, gezond en je kunt je 

ogen de kost geven naar vele mooie 
bezienswaardigheden. Je vindt in deze rubriek elke 
keer een wandeling in het gebied waar we 
dagelijks met onze bussen doorheen rijden. Deze 
keer een wandeling  langs lijn 5 in Voorschoten. 
Je stapt uit bij de halte Station in Voorschoten en 
loopt door de Papelaan naar het beginpunt.         
Je wandelt 7,8 km in een mooi rondje door 
Voorschoten. Geniet in ruim 2 uur van een 
prachtige omgeving. Hoe werkt het? Scan de QR-
code en volg de instructies op de website van 
routeyou. Veel wandelplezier                                     
én: Als je jouw belevenissen                                     
wilt delen met je collega’s,
schrijf dan eens over je
ervaringen van de wandelroute.                            
De paden op, de lanen in!                                



Cruise Groot Brittannië en Ierland

Na 2x wegens covid te zijn gecanceld konden we 
dit jaar eindelijk weer een mooie cruisereis maken. 
Althans dat dachten we in eerste instantie; last 
minute kregen we te horen dat onze reis naar de 
Britse Eilanden wederom was gecanceld. Dit keer 
werd “ons” cruiseschip ingezet voor de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam. Gelukkig 
bij een andere maatschappij een soortgelijk cruise 
kunnen boeken; dankzij de planning (toppers) de 
vakantie een paar dagen kunnen verschuiven en 
vervolgens 8 juni op avontuur, dit keer vanuit 
Amsterdam met het cruiseschip                       
‘Juwel of the Seas.’

Na vertrek eerst door de sluizen van IJmuiden, 
knap staaltje vakwerk! De grootste zeesluis ter 
wereld is dit, en daarna de Noordzee op, genieten 
geblazen met het entertainment. Direct een zeedag 
de volgende dag dus e-reader in de aanslag en 
heerlijk relaxt in een makkelijke stoel genieten van 
de rust en het wijds uitzicht. ’S middags een 
cocktail of een biertje voor het diner (Hello sir, 
where are you from, what’s your name?), super 
lekker, en ’s avonds genieten van live muziek in 
een van de vele bars.

10 Juni kwamen we aan in Invergordon-Schotland 
voor de eerste stop op deze reis. Altijd mooi 
binnenvaren hier. Er liggen hier altijd veel 
booreilanden voor anker waar je vlak langs vaart, 
dan zie je pas hoe groot die dingen zijn. 
Liefhebbers konden hier oa naar het beroemde 
meer van Loch Ness, monster spotten. Dit hadden 
wij al eens eerder beleefd dus we hebben dit keer 
het plaatsje maar even verkend. Rustig dorp met 
veel mooie gevelschilderingen van verschillende 
onderwerpen. Heel apart, zelfs op het station was 
het loket met beambte veranderd in een 
muurschildering, zo ook de wachtende reizigers. 
Schotland betekent vaak wat regen, deze dag niet 
anders. Dus na een paar uur wandelen en 
shoppen weer terug aan boord en opgewarmd in 
de jacuzzi met een cocktail.

OP DE PLAS 
  MET JEROEN 

Om 5 uur gingen de trossen weer 
los en gingen we om Schotland 
heen naar de Ierse zee richting 
Greenock in de monding van de 
rivier de Clyde. Dit was weer ruim 
een dag varen. Dit keer met een 
heerlijke bries zodat het schip 
lekker deinde en je een natuurlijk 
golfslagbad in het zwembad 
kreeg. Lekker over het 
promenadedek gewandeld in de 
wind, mooi die schuimkoppen en 
wilde zee… Aangekomen in 
Greenock (12Juni), met de trein 
naar Glasgow. Helaas 
regenachtig dus de hop on-hop off 
bus gepakt voor een stadstour, 
zagen we plots een gratis 
museum! Wij de bus uit (want 
gratis), bleek het een 
transportmuseum te zijn.

Hier stond werkelijk alles waar 
wielen onder zaten en meer, van 
kinderwagens tot 
stoomlocomotieven, een 
nagebouwd metrostation op ware 
grootte, motoren, fietsen, auto’s, 
trams, bussen, teveel om op te 
noemen. Tevens enkele enorme 
scheepsmodellen van oceaan 
liners. Buiten lag ook nog een 
gerestaureerde driemaster bark, 
ook zeer de moeite waard om te 
bekijken… dus mochten jullie 
daar ooit in de buurt zijn?            
Tis gratis…
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Ook ligt (of hangt in dit geval) hier de oudste hangbrug ter 
wereld. Je kunt ook een gevangenis bezoeken. Verder een 
schitterde vuurtoren op een klip en verschillende kastelen en 
mooie stranden: Een dag is hier gewoon te kort…

Na weer een heerlijke avond aan boord te hebben 
doorgebracht; de bartender weet vanaf dag 1 je naam en wat 
je drinkt, bewonderenswaardig! In het restaurant weten ze 
precies waar je graag zit en ook daar wordt direct naar je 
gezwaaid als je binnenkomt en 3 tellen later staan de 
drankjes al op tafel….. (Jeron, I’ll be back in 7 minutes voor 
the next round)….. ik hou ervan….. Morgen weer een 
zeedag, dus het werd weer een latertje. Geeft niks, vakantie 
en morgen geen excursie of de wal op dus tijd zat… De 
volgende morgen (15 Juni al weer) werd ik wakker met een 
kloppend gevoel in mijn hoofd, toch die laatste Meyers rum/
diet coke niet moeten nemen denk ik. O nee het kloppen 
komt van buiten? Stoute schoenen aangetrokken en het dek 
op, helicopter naast het schip. Helaas moest er iemand van 
boord gehaald worden, vreselijk voor diegene, maar voor 
ons een onverwachtse attractie. Kunstenaar hoor die piloot, 
zijwaarts vliegend  voor het varende schip met 1 wiel op het 
helidek iemand aan boord nemen… Petje af….. Na al deze 
spanning snel de zwembroek aan en een heerlijke dag bij 
het zwembad                                                                     

’s-Nachts bracht het schip ons naar 
Noord Ierland, Belfast. Hele mooie en 

gezellige stad, Je kunt hier het dok 
bekijken waar ooit de Titanic werd 

gebouwd. Verder heeft Belfast een 
mooi stadhuis en vele oude pubs en 

vele andere historische gebouwen en 
musea, zeer de moeite waard.

De volgende dag arriveerden we weer 
in Engeland op het eiland Anglesey-

Wales. Holyhead heeft een kleine 
haven dus met de tenderboten naar de 

wal, altijd weer een mooie ervaring.   
Hier hadden we een auto gehuurd om 

zelf de boel te gaan verkennen, veel 
spookrijders hier trouwens…  Vooraf 

gegoogeld en een mooie route 
uitgestippeld naar oa het dorp met de 

langste naam in Europa, daar 
komttie…..   zeg maar na…..:                            

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrob
wllllantysiliogogogoch. Ik heb het niet 

bedacht, maar het is echt zo….
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Middeleeuws kasteel met acteurs. 
King Arthur himself, nog meer 
gebouwen uitgehakt in de klip, 
Romeinse vuurtoren ws heel oud, 
militair ziekenhuis WW2, ook met 
acteurs, levensecht allemaal, nog 
veel meer, teveel om op te 
noemen, geweldig genoten, 
morgen met stijve kuiten terug in 
Amsterdam. Zeer de moeite 
waard… kasteel Dover…

PS: bij vertrek uit Dover scheen 
de zon op de White Clifs, dus die 
foto is toch nog gelukt!        
Jeroen vd Plas

en poolbar, (hello Jerom how are you today?) 
doorgebracht. ’S-middags en ’s-avonds nog 
getracteerd op een wilde dolfijnenshow. Prachtige 
dag weer, morgen Cork-Ierland.

Eindelijk tijd voor een Whiskytour, dit keer naar de 
Jameson Distillery. Leuke rondleiding gehad in de 
voormalige distilleerderij in een voormalige kazerne 
gebouwd, (de nieuwe distilleerderij staat er naast). 
Mooie verzameling gebouwen en natuurlijk ook 
geproefd, niks mis mee… Terug naar de haven en 
daar nog even rondgestruind ,hoge heuvel op naar 
een kathedraal waar een hele grote draaiende  
wereldbol aan het plafond hing ,geen idee 
waarom? Verder een mooi stadje met huizen in 
vele kleuren geschilderd. Bij vertrek van het schip 
werden we uitgeleide gedaan vele enthousiast 
zwaaiende mensen en door, jawel, een chantykoor, 
och met een paar whisky’s achter de kiezen ‘ga je 
vanzelf meezingen,’ wederom een zeer geslaagde 
en gezellige dag….

16 Juni aankomst in Dunmore East- Ierland, 
wederom met de tenderboot naar de kant. Hier met 
de bus naar Waterford met zijn rijke Viking 
verleden. Hier valt waarschijnlijk heel veel over te 
vertellen, maar ik ben Wickie niet tegengekomen  
dus ik heb  voornamelijk  foto’s gemaakt van deze 
mooie plaats met zijn gezellige centrum. Morgen 
de laatste zeedag en dan aankomst in Dover met 
die witte klippen….

Laat naar bed (see you tomorrow Jerom) en vroeg 
op om om half zes ‘s morgens (ik draai alleen 
vroeg in vakanties) de beroemde ‘White Clifs of 
Dover’ te kunnen zien opdoemen in de mist en 
regen, want dat doet het hier meestal zeggen 
ze…., berekoud, ik lijk wel gek. Geen normale foto 
te maken, dus snel koffie (goodmorning Jerom,   
do you want Bailey in your coffee? NO…), na het 
ontbijt de wal op, tis zondag dus erg rustig. Boven 
op de klippen ligt een kasteel, nee veels te hoog, 
beginnen we niet aan. Wel rustig hier, niet veel te 
doen, weer omhoog kijken naar dat kasteel, toch 
maar proberen dan? Voetpad en trappen erg stijl 
omhoog, pijn in je kuiten, we gaan terug, nee we 
zijn al op de helft, toch maar door, 
gloeiendegloeiende, takkeklip, eindelijk boven, 
kassa, erg duur, teruggaan? Nee,  
vaderdagskorting? Nee, jammer, we komen van   
zo ver: Naar binnen….. schitterende ervaring! 
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ZATERDAG
   3 SEPTEMBER

Dankjewel PV-actief voor een lekkere en gezellige bbq!



OPLOSSING PUZZEL VORIGE EDITIE:
‘SPAARZAAMHEID IS HET HALVE BESTAAN’

1e prijs: VVV-geschenkbon € 20,00: Cees Hogewoning
2e prijs: VVV-geschenkbon € 15,00: Petra Hendriks
3e prijs: VVV-geschenkbon € 10,00: Chiel Holthuijsen



LEIDEN 
LANGHOUT

Firma Langhout (NAL)

Naast de NZH reden er ook andere vervoerbedrijven in en door 
Leiden. De NZH was een busbedrijf uit het NS-concern. Dat was 
de Citosa uit Waddinxveen ook en die zag je tot 1969 eveneens 
door Leiden rijden. Per 1 april 1969 ging dit bedrijf op in 
Westnederland. Dan waren er ook twee “particuliere” 
busbedrijven in Leiden te vinden: Maarse & Kroon uit Aalsmeer 
en de firma Langhout uit Ter Aar die de diensten uitvoerde onder 
de naam NAL. Die letters stonden voor Nieuwkoop-Alphen-
Leiden. Dit bedrijf was in 1923 opgericht (in Woubrugge) door de 
heren Keessen en Reijngoud en zij begonnen, net vele anderen, 
met een T-Ford. In 1926 nam P.Langhout het bedrijf over en 
breidde in de jaren daarna het lijnennet uit naar Woerden en 
Nieuwveen. Ter Aar werd de centrale plaats en daar werd ook de 
garage gevestigd. Naast de lijndienst verzorgde het bedrijf ook 
toer- en groepsvervoer. Tot 1980 heeft dit bedrijf bestaan en werd 
toen ingelijfd bij Centraal Nederland. In 1976 heeft de NZH nog 
tijdelijk drie bolramers van de serie 4800 aan Langhout verhuurd, 
omdat hun eigen bussen waren afgekeurd en nieuwe bussen nog 
niet waren geleverd. Zo’n nieuwe bus, de Langhout 62, was een 
DAF met een opbouw van Van Hool, zien we op de foto 
omstreeks 1977-1978 in de Breestraat. Rechts staat de NZH 
DAF MB200 nummer 8213 op lijn 42.

Wim Vink
Archief NZH Vervoer Museum
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MET HARRY
 OP STAP

De laatste keer stopten wij in de (oude) Haven.
We willen weer verder lopen als ik Harry moet 
bekennen dat deze editie zo vol dreigt te raken dat 
er niet zoveel ruimte overblijft om uitgebreid verder 
verslag te doen. Harry moet lachen en zegt:
 

“Dan gaan we toch een lekker ijsje halen,
 ik weet nog een geweldig adresje!”
 We moeten daarvoor wel even naar de 
 Nieuwe Rijn lopen. Andiamo!
 Het klinkt mij Italiaans in de oren…

En zo vervolgen wij onze weg richting het centrum. 
We passeren museum de Lakenhal, vlak achter de 
grote AH aan de Hooigracht. Over lakens 
gesproken verteld Harry:

“In de 17e eeuw was Leiden het belangrijkste 
textielcentrum van de lakenindustrie in de wereld!
Er hebben ontzettend veel textielarbeiders uit 
Zuid-Nederland, Engeland, Duitsland en Frankrijk 
hier gewerkt. Dat zie je nog terug in het 
stadsbeeld. Er zijn heel veel oude kleine 
(wevers)huisjes in het centrum bewaard gebleven 
waar deze mensen hebben gewoond. Door dat 
Leiden vroeger geen geld had om deze huisjes te 
slopen voor nieuwbouw hebben ze de tijd 
overleeft en zijn ze nu culureel erfgoed geworden.”

Harry Brakhoven is 
al jarenlang een 

gewaardeerde 
collega. Hij is een 

wandelende 
encyclopedie als 

het om Leiden 
gaat. Leuke feiten 

en interessante 
verhalen:             

Harry schudt ze zo 
uit z’n mouw.

Voor zo lang als 
het duurt struinen 

we met Harry 
kriskras door 

Leiden.
Loop je ook mee?

Tip: Wil je meer weten over Leiden: Schiet Harry eens aan!

Lopende over de Hooigracht komen 
we langs het voomalige St. Elisabeth 
ziekenhuis. 

“Dit voormalige ziekenhuis is 
inmiddels verworden tot huisvesting 
voor studenten én een goed 
restaurant voor lekkere biefstuk.      
In 1972 werd het Rijnland ziekenhuis 
(tegenwoordig Alrijne) in Leiderdorp 
geopend en kwam het gebouw in 
handen van de universiteit. Het heeft 
nog even op de nominatie voor de 
sloop gestaan” Laat Harry weten.
Volgende keer weer meer!

Tip: Wil je meer weten over Leiden: Schiet Harry eens aan!





ZATERDAG
15 OKTOBER

17.00-22.00 UUR

* DJ ENTERTAINMENT
* LOTERIJ

* ETEN & DRINKEN**
ENTREE: € 10,- - PP LOCATIE: ATLETIEKVERENIGING RIJNSOEVER

OLYMPIAWEG 2, 2221 LB KATWIJK **OP BASIS VAN CONSUMPTIEBONNEN

LEKKERE HAP
   VOOR ONDERWEG
Quiche met prei of gesneden groentes (en spekjes)
Recept voor 2 of 3 personen/porties

Benodigdheden:
- Een (spring)vorm
- Geraspte kaas
- Paneermeel
- 4-5 plakjes spek (optie)
- 1 grote ui
- 1 Teen knoflook
- 1 theelepel  paprikapoeder
- 3 eieren
- 75 ml melk of kookroom
- snufje zout en peper
- 1 prei (of gesneden groentes)

Verwarm de oven voor op 200 graden.  
Vet een (spring)vorm in met een beetje 
olie of boter. Verdeel de plakjes blader-
deeg over de bodem van de vorm. Prik 
met een vork gaatjes in het deeg. Ver-
deel vervolgens een dun laagje paneer-
meel over het bladerdeeg. Snijd de prei, 
knoflook ui en spek in stukjes. Giet een 
scheutje olie in een pan en fruit de ui met 
de knoflook aan. Voeg na 2 minuten    
       de spek toe en bak dit 3-4 minuten        
         mee. Daarna voeg je de prei toe en    
          de kruiden en bak je het geheel        
           nog een minuut of 5. Verdeel het        
            preimengsel over het bladerdeeg.     
             Meng in een kom de eieren met      
              de melk/room. Giet dit over de         
              prei in de vorm. Verdeel als 
laatste wat geraspte kaas over de hartige 
taart. Zet de hartige taart circa 30/40 min. 
in de oven totdat hij mooi bruin is en het 
bladerdeeg gaar is. Nb: Ipv van de prei 
kun je ook gesneden groentes gebruiken.



Het is de nieuwe, openbare parkeergarage                                                                 
Ehrenfestweg op het Bio Science Park (met 2 kilo-                                                                            
meter het langste Science Park van Nederland).                                                                         
Met lijn 9, 38 en 90 rijden we er langs en met de                                                                                 
lijnen 430, 431 en 432 kunnen we het zien vanaf                                                                       
halte Bio Science Park Oost.
De garage is openbaar te gebruiken en 24 uur per dag toegankelijk.                                                                                                              
Om te beginnen verschijnen er 700 parkeerplaatsen met ruimte voor uitbreiding in                     
de toekomst als dit nodig blijkt. Het ontwerp van de gevel heeft het dynamische en golvende 
thema van een bries door het Hollandse riet, om de vierkante lijnen die elke parkeergarage 
kenmerken, te verzachten.
Op het dak liggen 1100 zonnepanelen. Deze hoeveelheid wekt meer energie op dan de 
parkeergarage gebruikt. De reststroom gaat terug naar het eigen stroomnetwerk van de 
universiteit.
Het Bio Science Park is met twee kilometer het langste Science Park van Nederland. Gelegen 
naast het Centraal Station van Leiden en aan beide zijden van de A44 is het zowel per trein als 
met de auto goed bereikbaar. Met de nieuwe Rijnlandroute zal het park over enkele jaren ook 
vanuit het oosten goed te bereiken zijn. De in 2016 opengestelde tunnel onder de Plesmanlaan 
zorgt al voor een aanzienlijk betere doorstroom op deze centrale toegangsweg in het gebied. 
Ook het meest westelijke (met name het Oegstgeester) deel van het gebied - de zogenoemde 
‘last mile’ - wordt beter bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets. Hiervoor zijn 
aanvullende maatregelen nodig. Bron: https://leidenbioscienceparkprojects.nl/nl/projecten/
parkeergarage-ehrenfestweg.

Gerhard Steenhuis

HIER IS WAAR IK BEN:



Notiti
es

KOPIJ
INLEVEREN 

VOOR:
31-10-2022

DARTEN
DONDERDAGAVOND

OM DE 2 WEKEN, 19.30 UUR
INFO: ROBERT LEMMERS

06-51478308

COMING 
SOON:

ZATERDAG 
26 

NOVEMBER!




