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    Beste lezer 

    Het moest natuurlijk een keer gebeuren, de (enige) 

computer op de redaktie liet het afweten. Wat ik ook probeerde er kwam 
werkelijk geen zinnig woord meer uit. Dus heb ik het apparaat maar 

weggebracht, nadat het moederbord en de videokaart was vervangen 
werkte het weer als vanouds…… Gelukkig viel de verdere schade mee, 

(bijna) alles stond nog op de harde schijf dus kon ik weer verder met,  

onder andere, het maken van dit                    boekje……... 

    Zo beste mensen 

     

    het seizoen voor de liefhebbers gaat weer  
    beginnen, velen hebben de vakantie erop zitten, 

    anderen mogen nog, ik hoor bij diegene die weer 
    mag en ook kan. De afgelopen maanden zijn er 

    weer veel dingen gepasseerd, de P.V. heeft een 

    paar keer vergaderd en er zijn naar mijn idee leuke 
    dingen gepland, dat kunt u t.z.t. lezen in dit blad. 

Ook het dagelijkse leven ging gewoon door, trouwen en rouwen, vooral 
dat laatste kwam als een koude douche over ons heen. Daar bedoel ik mee 

het overlijden van twee collega’s die toch vrij plotseling zijn overleden. 

Wout Bronsgeest (58 jaar jong) in vrij korte tijd, Wout is in besloten kring 
begraven, heb ik begrepen en ook Martin van Putten die na een  

langdurende ziekte ook veel te jong is overleden, 45 jaar mag je toch wel 
erg jong vinden !! Mart, die is gecremeerd, waar toch wel vele collega’s 

bij aanwezig waren. Wat kan en mag je er van zeggen, ik kan alleen de  

beide families veel sterkte toewensen namens de P.V. Ik vind het erg naar 
om zulke boodschappen over te moeten brengen en te schrijven, maar het 

zijn ook dingen die niet onvermeld mogen blijven…… 
 

Voor de komende tijd wil ik u veel goeds toewensen. 

Ton Rijsbergen 
Vice Voorzitter 



Voor uw belangstelling bij de crematie 

van mijn man, onze vader en opa 

Martin van Putten 

willen wij u hartelijk bedanken. 

Carla van Putten 

kinderen en klein-kinderen 

Verder zal het je opvallen (of misschien ook niet) dat het verhaal van 

H.O.Ekèrs ontbreekt, helaas is gebleken dat sommige zich dusdanig aan 

de schrijverijen ergerden dat ik besloten heb deze niet meer te plaatsen.  
Gelukkig blijft er nog genoeg te lezen over…….. 

Let ook even op de activiteiten agenda hieronder. 
Peter 

17-09 Inschrijven Sint Nicolaas 

25-09 Herendagtocht 

--------> 27-09 Algemene Leden Vergadering <-------- 
03-10 Haringparty 

01-12 Sint Nicolaas feest 
22-12 Kerstshoppen 

Oud papier is veel waard voor de PV Leiden 

 

Opbrengsten 2005 / 2006 / 2007 
 

1e kwartaal: 6013 kg / 7095 kg / 6879 kg 
2e kwartaal: 6004 kg / 6943 kg / 6625 kg 

3e kwartaal: 5207 kg / 5687 kg / ........ kg 

4e kwartaal: 7581 kg / 7399 kg / ........ kg 
 

Totaal: 24805 kg / 27124 kg / 13504 kg 

Niet tussen 19.00 uur en 07.00 uur storten aub!  



   

   Colofon: 
  In de Kijkert is het twee maandelijkse clubblad van de  
  P.V. Leiden. 

 

  Jaargang nr.  17 
  Editie:  September / Oktober 2007 

  Oplage:  500 
 

  Redactie: Peter van Leeuwen (indekijkert@hetnet.nl) 

    
  Vaste medewerkers: 

      Harry Volwater (verzending) 
      John van Ipenburg (In gesprek met…..) 

      Cisca Verbrugge 

      
   Bestuurlijk:  

 Ton Rijsbergen 
          

  Druk: 

      Huisdrukkerij Repro Connexxion Haarlem. 
 

  Kopij adres: 
      Redactie “In de Kijkert” (indekijkert@hetnet.nl) 

      Kastje rood(!) 39 Garage Leiden 

  Web-pagina: http://pvleiden.web-log.nl/   

Uw kopij zien we graag tegemoet op een 3,5 inch. 

floppydisk, per e-mail of gewoon ouderwets met de hand 

geschreven op papier…….. 
Kopij inleveren voor 10 november in kastje ROOD 39 



Bestuur P.V. Leiden 

Voorzitter: Marcel Schaaij (0252 - 225895) 

     e-mail: post@mschaaij.nl 
Secretaris: Jaap v. Egmond (070 - 5118595) 

     e-mail: jalovegmond@casema.nl 
Penningmeester: Mart Helfensteyn 

     (071 - 5768240) 

     e-mail: m.j.helfen@casema.nl 
Algemeen: Mart Kaapaan (06 28 680634) 

Vice voorzitter: Ton Rijsbergen 
 

 

Klaverjassen en         Bowlen: 
sjoelen op         Mieke 

dinsdagavond.        Bedijn 
Martien Ligtvoet en  

Henk Koelewijn 

 
        

Zeevissen:    C.van Houten (071 - 3616824) 
Binnenwatervissen:  Cor Zonneveld (06 43 562234) 

    Piet Kruit (071 - 3414313) 

 
 

 
SUST de wielerclub van de P.V. voor gezellig 

trimmen…..............inlichtingen bij: 
Jan Padding en Toon Kromhout toonentonia@casema.nl) 

                                     06 45 249713   

 
Feest(beesten)commissie: 

Voorzitter:  Fred van Hoek 
Vice voorzitter: Jan de Lange 

Secretaris:  Els de Lange 

Penningmeester: William van de Geer   



BRUIDSREPORTAGES EN STUDIO OPNAMES 

Henk Koelewijn 
Voor een mooie en betaalbare 

reportage van de mooiste dag 

van uw leven. 

 
Ook voor studio opname en portret fotografie. 

Bel voor vrijblijvende informatie: 

Tel.: 071 - 5120523 of GSM 06 53 398354 

Ben ik een stuk omgereden richting Leidschendam leuke plaatjes gemaakt 

en door gemaild naar Peter van Leeuwen, krijg ik een mailtje terug dat 

lijn 45 niet meer door Leiden wordt gereden. Maar gelukkig heb ik altijd 
wel wat achter de hand, dus kon ik snel verder. Deze foto is genomen bij 

een verkeerslicht en ligt op de route van lijn 48 en 65. Je staat er  
regelmatig stil dus misschien is het niet zo moeilijk. Verderop in de  

kijkert de oplossing. 

Henk Koelewijn. 



Pinda’s | Noten | Zuidvruchten 

Wij zijn te vinden op 4 Leidse markten: 

 

  Woensdag:  Botermarkt t/o Kijkshop 

  Donderdag: Stevenshof 

  Vrijdag: Merenwijk 

  Zaterdag: Nieuwe Rijn t/o nr. 28 

 
* voor alle medewerkers van * 

 

ConneXXion 

 
    Bij aankoop van min. €.: 5,-  

   een half pond vliespinda’s 



Fietsrit v/d SUST maandag 16 juli Rondje Hoek 

Telefoon “met van Epscheuten, ja met mij, heb je de buienradar al 

gezien ? Nee, denk je soms dat het apparaat hier altijd aan staat ?”.  
Nou wat doen we, Jack vindt het er niet best  

uitzien, volgens hem zijn het kisten met zure  
appelen. Ik raad hem aan weer naar bed te gaan, 

even later (08.15 uur) belt Koos Janson, wat of ik 

denk, tsja, het ziet er niet best uit maar als het 
droog is zal ik toch naar de schuur moeten. Koos 

J.: “ik bel over een half uur wel weer, is het dan 
droog dan ga ik naar de schuur”. Goed zie ik je 

daar. Dan belt Toon, nou wat doen we ? ik ga, 

hier is het droog, ik kom eraan zegt Toon”. Ik bel 
Cees van Zuylen, Ank neemt op, Cees is net weg, ik weet genoeg, even 

later staat Cees voor de deur, te vroeg zoals gewoonlijk, want ik ben nog 
niet klaar. Samen naar de schuur, onderweg nog Jack gebeld met de  

suggestie dat we elkaar zien bij het vliegveld (dan hoeft hij niet naar  

Leiden te komen) helaas een leuk idee maar toch maar niet. In de schuur 
zijn Toon, Koos Janson en Koos van Beelen. Gezamenlijk naar Hoek van 

Holland. Bij het vliegveld begint de 
bliksem en dwingt ons om even te 

schuilen, ik denk even aan de Ruyter, 

niet te lang want we gaan naar de Hoek 
en naar de koffie op het station.  

Volgens Koos van Beelen is dat 
“geweest” en hij heeft gelijk, het staat 

leeg, jammer we zaten er altijd wel naar 
het zin. Op naar een andere koffietent, 

bij het Boulevard Paviljoen zijn we  

welkom. Weer een nieuwe eigenaar, 
aardige man met een stevig bakkie. 

Toon heeft weer eens last van z’n  
geefklier dus we nemen er een  

appelpuntje bij “proost” op de S.U.S.T. Tot ziens beste man en op volle 

kracht richting Noordwijk, Katwijk, Leiden en Zoeterwoude. Het weer is 
best, net als de stemming, lekker dagje lekker ritje, we hebben weer  

genoten…….. 
Jan 



Hallo, lieve IN DE KIJKERT FANS van me, hier is weer een  

boeiend verhaal over Irene van Dam van deze schrijfhand. Irene is een 

geboren en getogen Sassenheimer en is geboren op 3 december 1963. De 
lagere school goed afgemaakt, doch het Rijnlands Lyceum in Sassenheim 

heeft ze niet voltooid. Het is geen luie meid hoor want na school heeft ze 
diverse baantjes aangenomen, ze was werkzaam bij de Digros, Hema, 

Postbesteller zowel lopend als chauffeur, dus zoals wij dat noemen  

allround en dat laatste heeft zij wel 10 jaar gedaan in Noordwijk. Irene’s 
1e huwelijk ging niet over rozen maar gelukkig kwam ze in augustus 2004 

via een advertentie in de krant terecht bij Connexxion en daar heeft ze 
haar huidige man Henny leren kennen (het was liefde op het eerste 

gezicht), ze waren geen moment meer uit elkaars ogen weg te slaan met 

als resultaat, ja fans jullie raden het al, het huwelijksbootje was al in zicht. 
Wat er vóór het huwelijksbootje gebeurde weet ik niet, maar wat sinds die 

periode gebeurde laat niet te wensen over, het was of liever gezegd is 
puur menselijk. Irene is ook een lekkere huismuts hoor want met vijf  

kinderen moet het toch ook maar lekker klikken, maar zoals jullie Irene en 

Henny kennen is dat totaal geen probleem. En als jullie echt een keer 
goed uit jullie pan willen gaan dan adviseer ik jullie om een keer met 

Irene met de bus mee te gaan, zeker als jullie verkleed zijn. Wat moet ik 
hier nu mee hoor ik jullie afvragen, nu daar zal ik jullie eens antwoord op 

geven. Irene is over het algemeen vrolijk en is niet kwaad te krijgen, wat 

gebeurt er nu met carnaval; stappen er in Leiden een groep studenten in de 
bus die allemaal verkleed waren, Irene dacht bij haar eigen heb ik dat 

weer, maar ze waren echt gezellig stonden te juichen en te zingen, je weet 
wel hoe dat bij studenten gaat, en dat moest nog naar Noordwijk toe.  

Eindelijk in Noordwijk                                  aangekomen niks meer met 
studies, maar helaas had ik ook                     nog de laatste bus richting  



Leiden, komt dat hele zooitje mee terug. Ze waren gezellig dronken en 

stonden zelfs te juichen toen ik aan kwam rijden, het was één van Irene’s 

mooiste rit maar helaas was David Boreanaz er niet bij want dat vind ze 
toch wel zo’n lekkere vent daar zal ze wel een weekendje zonder haar  

eigen ventje Hennes naar een onbewoond eiland toe willen gaan. Maar 
aan de andere kant is Irene ook erg nieuwsgierig, ze wil namelijk van haar 

voorouders graag weten hoe het leven in hun tijd was en of Irene en beetje 

op hun lijkt. Over grote teleurstellingen wil ze niets kwijt, of liever 
gezegd weinig het enige dat ik kan waarnemen is het feit dat Irene geen 

vrij kan nemen wanneer dat moet en dat is in haar ogen toch wel triest. 
Voor de rest wenst Irene jullie een goede rooster met lekkere koffiestops 

toe en gaat het jullie hopelijk net zo goed voor de wind als ons.  

Kusjes Irene (en natuurlijk Henny) 
 

De tien lastige vragen 
 

Mijn leukste schoolles: 

Handvaardigheid, daar was ik wel goed in lekker met je handen spelen. 

 
Ben fan van: 

Als het om snoep mag zijn dan wordt dat zeker chocolade, maar in de 

muziek is dat Pink Floyd. 
 

Mijn favoriete vakantiebestemming is: 
Turkije, met allemaal van die gezellige mensen. Het is ook onze huwe-

lijksreis geweest. 
 

Dat zal ik nooit meer doen….. 

Ik zal nooit meer zonder diploma’s van school af gaan, en stekelhaar hoef 
ik ook nooit meer. 

 
Mijn grootste blunder: 

Nou die heb ik niet hoor, ben namelijk zelf een grote blunder. 

 
Als ik mocht kiezen voor een ander leven……. 

Dan zou ik gaan wonen in een land zonder klok, maar waar geen armoede 
heerst. 



Hier kan je me wakker voor maken……. 

Voor een weekje uit samen met Henny. 

 
Daar ga ik echt nooit meer heen…….. 

Naar de camping “Heelderpeel” op de bieravond bleek er alleen rode en 
witte wijn te zijn, en van Pizza’s hadden ze ook nog nooit gehoord want 

dat bleek vispasta te zijn. En als laatste wat ik echt nooit meer zou doen is 

terug gaan naar mijn ex. 
 

Wie zou je wel eens een dagje willen zijn ? 
Bill Cates. Ik zou zo graag eens willen weten hoe je rijk zou kunnen 

worden met slechte troep. 

 
Wie zijn je helden ? 

Heb zelf heel veel bewondering voor mensen die vrijwilligerswerk doen 
en als ik in het ziekenhuis kom, en zie dan al die verpleger(sters) nou daar 

neem ik dan wel mijn petje cq. hoedje voor af. 

 
                                      Dit was een kijkje in het leven van Irene van Dam 

ipie 

Allochtone chauffeuse achter het stuur? 

Op http://groups.msn.com/Bus-drivers/cvl.msnw ziet men de opleiding  

van een leuke buschauffeuse. Ze is zwart, spreekt geen Nederlands en is 
niet zo piepjong meer!!! Ze vindt het geweldig 

om in een bus te rijden en hoopt op een vaste 
aanstelling. Ondanks het afblaffen van de men-

sen is ze heel aardig en ook wat harig! Het  

navel-polootje staat haar geweldig. Mocht je 
haar tegenkomen geef haar dan geen snoep, ze 

gaat zo kwijlen. Na een tip van Sandra is ze in 
Noordwijk komen wonen. Het gaat geweldig 

met deze in beslaggenomen chauffeuse die  

hopelijk nog wat jaartjes mee kan (rijden). 
Bel voor informatie: 071-5141276 



Dasspelden te koop. 
o.a.  
Aliance (connexxion) - Citaro (BBA) - MB 200 (gele streekbus WN) -  
Integro ( connexxion /BBA) - Dubbel Gelede (GVU) - GVBA stadsbus (rood) - 
RET stadsbus (rood - groen/wit) -  
Stadsbus Maastricht (wit/rood) - Daf 168 (zilver) 
Setra (groen en blauw) 
In de stalling Leiden hangen de voorbeelden en de prijzen. 
Enkele modellen zijn direct leverbaar, bestellen duurt 1 week. 
Voor informatie: 
Jaap van Egmond 06 40 180328 

  
Gevraagd: 

Modelauto’s schaal 1:87(HO) 

 Speciaal gevraagd: 

Fabrieksdemo’s met merk opdruk! 

 
  C.P. van Maanen 

  Ligusterbes 15 

  2318 AM Leiden 

  Tel: 071-5220292        Bussen zijn ook welkom. 

 

 

    

 Thuis kijken wat je dienst de komende dagen is !  
 

    Kan door naar de site van “P.V. Leiden” te gaan.  
 

 http://pvleiden.web-log.nl/ 
De link naar de site van de dagdienst staat op de openingspagina  Maar 

ook om kleding te bestellen en voor omleidingen.  

 Wij sparen alle merken BUIZENRADIO’S  

 en alles wat er mee te maken heeft, zoals: 

 bandrecorders, pick-ups en kleine 

 transistorradiootjes. Ook wekkerradio’s! 

  Bel: 071 - 8886470 of 06 - 22216889.            Arnold en Cisca Verbrugge.  



ADVIES, KWALITEIT én SERVICE 
Bij elke nieuwe fiets, snorfiets of bromfiets geven wij 

–naast de gebruikelijke garantie– 

twee gratis servicebeurten. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Tevens het juiste adres voor een ruime collectie 
SPINNING-/ FIETSKLEDING en SCHOENEN 

Openingstijden: 

Maandag gesloten 
Dinsdag 08.00 – 18.00 uur 

Woensd. 08.00 – 18.00 uur 
Donderd. 08.00 – 21.00 uur 

Vrijdag 08.00 – 18.00 uur 
Zaterdag 08.00 – 17.00 uur  



De eerste 
         de vijfde 
                   de tiende en 
                               de vijftiende les 

 half  geld !!! 

De theorielessen zijn GRATIS! 
 Daarnaast krijgen collega’s en /  

of  familie extra korting 

Voor verdere informatie: Autorijschool Riet Bakker  
  Rozemarijntuin  7    2353 PB    Leiderdorp   

  Tel: 071 – 5412523 



Kronkelkruiswoord !! 

De overgebleven letters  

vormen de oplossing…... 

De oplossing voor(!!) 10 

november in kastje ROOD(!!) 39 

SUCCES !!!! 



 

Wie heeft er pennen met reclameopdruk 

Jan Angevaare spaart deze! 
 

Gooi ze in kastje No.: 41 

 http://www.visclubconnexxion.mijnhomepage.nl 
De visclub van Connexxion PV Leiden 

Wat ik al schreef is het misschien niet zo moeilijk, want het is een  

gebouw wat best wel opvalt. Zeker als het een beetje druk is en je voor 

het verkeerslicht staat. Het is het raadhuis van Voorschoten. Ik ga het de 
volgende keer wat moeilijker maken. 

Blijf om je heen kijken maar……………..let wel op het overige verkeer. 
Nog veel veilige kilometers voor jullie allen. 

Henk Koelewijn. 



Belevenissen op de bus……...op Corfu. 

 

Dit keer wel als passagier maar daarom niet minder enerverend. Wie wel 
eens in Griekenland op vakantie is geweest zal het misschien wel weten, 

het openbaar vervoer is een ware belevenis. Wij (ondergetekende met  
gezin) waren op vakantie in Acharavi op Corfu en wilden naar Cassiopi, 

een plaatsje 15 km verderop. We stonden om 9.20 uur op de halte, om 

9.30 moest de bus komen, er kwam van alles 
langs maar geen bus. Eindelijk tegen 10.00 

uur kwam hij aangereden en bleek dat de 
tijd van 9.30 de vertrektijd vanaf z’n  

beginhalte te zijn. Dus na 40 minuten  

wachten konden we eindelijk op weg (als je 
bij ons 5 minuten te laat bent klagen de 

mensen al). Is het bij ons af en toe passen en 
meten op de weg, hier heb ik echt  

bewondering gekregen voor onze Griekse collega’s. Op de doorgaande 

wegen gaat het nog wel maar in de dorpjes en in de bergen hou je je hart 
vast. Smalle bochtige straatjes, auto’s die overal en nergens geparkeerd 

staan. Kraampjes half op de weg, haarspeldbochten, scooters met  
toeristen. Ook quads  kom je hier heel veel tegen en die bevorderen ook 

de verkeersveiligheid niet echt. Onoverzichtelijke bochten die nauwelijks 

te nemen lijken en dan af en toe nog een bus of vrachtwagen tegenkomen 
ook. Je denkt als passagier dan, dat gaat nooit, maar het wordt telkens 

weer goed opgelost (ze zijn daar goed bekend natuurlijk, maar toch). Dit 
alles trouwens met schakelbussen en regelmatig met de retarder aan. De 

retarder kon hij met een handeltje aan het stuur op verschillende standen 
zetten, om de remmen te sparen, erg  handig in de bergen. Maar goed, in 

Cassiopi aangekomen werden we op een klein dorpspleintje afgezet wat 

ook weer het beginpunt was voor de terugreis. Na ons bezoekje waren we 
weer ruim op tijd op het pleintje, want je weet maar nooit. De bus kwam 

redelijk op tijd en toen we instapten gebaarde de chauffeur dat we door 
moesten lopen en gaan zitten want hij reed gelijk weg. Moeten we niet 

betalen dan denk ik nog, want je kon alleen maar enkele reizen kopen. 

Zette de chauffeur buiten het dorp de bus aan de kant. Een halte zeker 
denk ik nog, bleek dat je alsnog kaartjes moest komen kopen. Dus  

allemaal door het smalle gangpad naar voren. Waarna je vervolgens weer 
naar je plaats moest zien te                              komen, worstelend langs de 

andere passagiers. Toen dit                              gebeurd was liep de  



chauffeur nog wel even de bus door om te controleren of iedereen wel 

betaald had. Bleek dat de bus het verkeer op het pleintje te veel op zou 

houden als hij daar de kaartjes moest verkopen, vandaar dat hij het zo 
deed. Kaartjes verkopen ging trouwens met een soort wayfarer, dus geen 

gedoe met zones of strippen. En hoe oud de bus ook was, de airco werkte 
perfect! Na de chauffeur een fooitje te hebben gegeven en de bus nog 

even op de foto te hebben gezet ben ik, toen we weer in Achravi terug  

waren, tot de conclusie gekomen dat onze Griekse collega’s echte  
vakmensen zijn. Zo zie je maar, zelfs op vakantie valt er wat te beleven 

op de bus! 
Jos van der Ploeg. 

Genoten van de stoofschotel van Jan? 

Door de overname van ConneXXion is Jan op de Franse tour. Een  

speciaal recept welke in een 5** restaurant een groot succes zou zijn. 
Poularde de Transdev 

Ingrediënten: 
500 gr. kipfilet in grove dobbelstenen, boter of olie, 

1 doos champignons en een doosje cantharellen, zakje sjalotjes,  

peper/zout teentje knoflook, blaadje laurier, flesje kookroom (Blue Band) 
1 glas pernod. 

Aan de slag: 

Filet fruiten in olie of boter met de  

champignons, cantharellen, sjalotjes, 

knoflook en laurier (mag ook gemalen laurier  
zijn). De kookroom toevoegen en als laatste de franse 

borrel “Pernod”. Smaakt heerlijk met asperges en krieltjes. 
Voeg bij de krieltjes gehakte peterselie en gewelde roomboter toe. 

 

Dit recept is ook te gebruiken voor KIP KERRY: 
i.p.v. de pernod, een grote lepel milde Kerry (halen op de markt, is beter 

als de potjes of busjes) dan (verse) stukjes ananas, gewelde  
rozijnen en als grote geheim van Jan…….. geraspte appel. Een 

paprika in stukjes meebakken mag ook! 

 
Eet smakelijk, en voor vragen bent u welkom bij Jan de Kok op 

het station of in de bus. 



Speciale aanbieding voor mijn collega’s (en hun familie) van 

ConneXXion 

Ook voor reparatie en onderhoud 

Deze advertentie is in jullie voordeel !! 

Profiteer van onze 

Speciale Actie 
 

Als ook jij besluit om in dit jaar (2007) 

een zonnescherm of rolluik bij ons aan te schaffen, 

nemen wij de gehele 19,5% BTW voor onze rekening ! 

 

Bijvoorbeeld een Elektrisch Bedienbaar Zonnescherm. 

(ideaal via een schakelaar in je woonkamer het scherm te 

kunnen laten zakken en ophalen) komt daarmee voor jou al 

snel enkele honderden euro’s goedkoper uit dan de nor-

male prijs die we zouden moeten rekenen !! 

 

Wees de langere levertijd in de zomer voor en 

Maak Gewoon Vandaag Nog Een Afspraak 

 

 

 Zonwering en Rolluiken 

Topaaslaan 180, Leiden 

06 - 49 900941  of  071 - 5724334 

 

(KvK Leiden: 28109333) 



Automaterialen 

     Gereedschappen 

          Accessoires 

BREZAN 

071 40025544 

Blekerstr.1    2222 AN  Katwijk 

Rijw
ielsp

ecia
alzaa

k 

Bart
 Warmerda

m 

Jaco
ba va

n Be
ieren

weg 
20 

2215
 LB 

 Voo
rhou

t 

0252
 212

090 

Nulon West Nederland 
John van Haeften L. Hellenberghof 12 
2202 XT  Noordwijk 
Tel.+Fax 071 3610142 

Olink Telecom 

Sandtlaan 34 b
 

2223 GG  Katwijk 

071 4077337 
Fax. 071 4072438 

www.olink.nl 
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Hengelsportartikelen 

Henk Teunissen 
Korevaarstraat 37 

2311 JT  Leiden 
071 5122053 



Naam kind : ………………………………………………………. 

  Jongen / Meisje(*)   ------   Eigen / Intro (*) 

 
Leeftijd : ………………. jaar 

Naam chauffeur: ………………………………………………….. 
Vestiging: ……………………………Kastje ….…………………. 

Telefoonnummer thuis:  0.…………… 

Telefoonnummer waar u ‘s middags tijdens het feest te bereiken bent: 
     0……………… 
(*) doorhalen wat niet van toepassing is. 

Dit formulier inleveren incl. €.: 8,- (Kastje 165 -- vestiging Leiden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleveren vóór 31 OKTOBER geeft recht op 10 SINTERKLAASLOTEN 

        (incl. BONUSLOT) 

        voor €.: 2,50 i.p.v. €.: 5,- 



Supporter vraagt aan een scheidsrechter: "Waar is uw hond?" 
 

Scheidsrechter:  "Ik heb helemaal geen hond!"   
Supporter: "Blind zijn en geen hond hebben?"  

Koos Vooys smultoer   

 

Zaterdag 4 Augustus 2007 8:00 uur, oef de wekker gaat. Wat moet er 
gebeuren? Oh ja fietsen (of zoals mijn kinderen het noemen hardfietsen). 

Ik had gisteravond alles al klaargelegd dus zat ik om 8:30 uur na een  
stevig ontbijt en een bakkie op de fiets richting de vestiging. 

Om 9:00 uur ben ik binnen, één voor één komen de heren aan. Na nog een 

bakkie en het uitwisselen van wat vriendelijkheden is het dan om 9:30 uur 
eindelijk zover, VERTREK! 

De rit gaat via Katwijk, Wassenaar, Den Haag naar Kijkduin, waar de 
koffie wordt genuttigd. Dit uiteraard met een appelpunt met of zonder 

slagroom. Hoe dan ook de jongen die ons alles kwam brengen werd er 

wel behoorlijk zenuwachtig van. 
Na de koffie, op naar Katwijk. Het fietstempo was niet zo hoog want er 

was genoeg te bepraten. Het was ook het eerste weekend dat er erg mooi 
weer was voorspeld en dus druk in de duinen. 

Bij Koos Vooys aangekomen konden we de fiets bij de buren in de tuin 

stallen. Onder het genot van een biertje hebben we ons de vis goed laten 
smaken. Koos bedankt voor de goede zorgen 

Ben je nieuwsgierig geworden hoe dit eruit zag ?? 
Kijk dan even op de site van de P.V. linksonder bij het kopje fietsen. 

Dan kom je op de site van de fietsclub, dan aan de linkerkant foto-album 

2007 en dan is het pagina 9, 10 & 11. Zoals je dan kan zien was het een 
gezellige dag 

 
Groeten Eef van Haastrecht 



BINDI de gestolen chihuahua. 

Laatste bericht: Bindi is nog steeds niet gevonden. Er zijn meer dan 30 

reacties binnen gekomen en Bindi heet nu: “Het hondje uit de bus”!  
Eind augustus is zij voor het laatst gezien in Lisse. De mevrouw die belde 

wist het 100% zeker. Weer flyers opgehangen maar GEEN resultaat! Het 
zoeken blijft doorgaan. Er zijn heel wat gegevens bekent. De junk 

(Skippy) die het hondje oppakte en  ruilde voor drugs. Alle namen zijn 

bekent van de medeplichtigen …..en de politie doet NIETS. We hopen 
toch op een goede afloop. Blijf alert! 

De oplossing van de puzzel (van jul/aug) was “Bouwwijze” 

De winnaars zijn: 

Een kadobon van €.: 10,- is gewonnen door: Ingrid Bakker 
Een kadobon van €.: 7,50 is gewonnen door: Jos van der Ploeg 

Een kadobon van €.: 5,- is gewonnen door: Arno Toussaint 
 

Hartelijk gefeliciteerd met de gewonnen prijzen……… 

Van de Aquarium-beheerder 

Sinds ik het aquarium bijhoud is het al een paar keer gebeurd dat er vissen 

in het aquarium voorkwamen die ik er niet in heb gedaan. Natuurlijk ben 
   ik er blij mee als er collega’s zijn die op de één of andere manier 

              willen helpen het aquarium mooi te houden, 
        maar als er dan (roof)vissen in 

         worden gedaan die de waterplanten 

          en de pasgeboren vissen opeten kan dat 
       toch niet de bedoeling zijn….. 

     Dus als er collega’s zijn die vissen (of  
     waterplanten) kwijt willen zou ik het toch 

     wel heel prettig vinden als dat even in  

     overleg met mij zou gaan……. 
Wijnand v/d Berg 



U werkt nog, u zit in de (pré)VUT, of u bent 
gepensioneerd en u bent lid van de P.V. ? 

 

Laat het ons weten als er wijzigingen zijn !! 

 

Hoe doet u dat ? 
 
U stuurt een kaartje met de oude 

en nieuwe gegevens naar het 

secretariaat van de vereniging…. 

 

 

 

Het adres van het secretariaat is: 

Connexxion P.V.  Leiden 

Rijnsburgerweg 1 (kastje 165) 

2334 BA  Leiden 

 

Of E-mail naar: jalovegmond@casema.nl 






