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De zomer nadert met rasse schreden en     
dus is het tijd om achter de geraniums 
vandaan te komen. Hebben jullie al 
gewandeld langs de lijn? Of ben je op 
onderzoek gegaan in de Mooi Japiksteeg?  
Ik ben blij dat er inmiddels wat mensen een 
berichtje hebben gestuurd over hun eerste 
auto. Ik ga dat een beetje verdelen over de 
edities die nog uitkomen. Maar… blijven 
sturen!! Grappig vind ik dat de vermelding 
op de lichtkrant en in de Kijkert over de ruil-
app veel (nieuwe) collega’s heeft doen 
besluiten zich hiervoor aan te melden.
De lichtkrant werkt, ook voor andere 
informatie! In deze uitgave vind je weer 
diverse items. Zo ging de Keukenhof open, 
lees je weer wat over verduurzaming, vind je 
de NZH-Vervoermuseumbijdrage én we 
struinen met Harry door Leiden, interessant!
Ik hoor in de wandelgangen dat de             
‘In de Kijkert’ aan populariteit gewonnen 
heeft. De magazines zijn doorgaans snel 
verdwenen in de chauffeursruimte op het 
station en er komen wat meer reacties los. 
Dat is natuurlijk leuk om te horen want 
er gaat per editie veel tijd zitten in het 
samenstellen. Ik wil het toch graag nog maar 
eens opgooien: Heb je een leuk idee,       
een verhaal, een gebeurtenis, een foto of 
iets anders? Schiet me dan eens aan!
Misschien kunnen we samen tot een leuke 
invulling komen. Mooi voorbeeld daarvan 
was de DJ bijdrage van Jordy Bouwman in 
de vorige editie. Zo zet je jezelf dus in de 
kijkert… In de afgelopen periode waren er 
weinig activteiten van de PV waarover te 
berichten viel. Met uitzonde-
ring dan van de algemene
jaarvergadering en de
geslaagde eitjesactie. In de 
komende periode staan er
weer leuke uitjes op stapel.
Doe mee! Veel leesplezier.

Arthur





VAN UIT
HET BESTUUR

www.kittenopvang
-bovenwater.nl

Oud Adeselaan 29
2375 XB  

Rijpwetering
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Hallo, even weer een bestuurlijk stukje voor de Kijkert.                                               
Eindelijk na een lange periode van prikken en boosteren is het zo ver,                                 
alle maatregelen zijn afgeschaft en kunnen we weer los gaan. We kunnen het 75 (+) jarig 
bestaan van de PV – Leiden gaan vieren. De afgelopen 2 jaar hebben we veel geduld 
moeten hebben en ook zo veel keer reserveringen moeten afzeggen. De viering zal op 
zaterdag 15 oktober 2022 in Katwijk plaats vinden, houdt deze datum nu al vrij in je 
agenda. Hoe en waar aan te melden laten we jullie snel weten.

Tussentijds heeft er ook weer een gezellige bowlingavond plaats                                          
gevonden, natuurlijk ook  met eten en drinken erbij. Wederom een                                     
geslaagde en gezellige avond. In de afgelopen jaren kregen we                                 
gelukkig veel begrip voor de situatie en hebben we ook creatieve                                                 
oplossingen gevonden, zoals het verdelen van de sinterklaas cadeaus                                        
en het uitreiken van de loterij prijzen. Maar ook het kerstontbijt is zeer                                  
creatief opgelost met medewerking van het kantoor.                                                                       
Op 6 mei was er weer een lekkere  visbak dag. 

En zo volgen er nog meer activiteiten van de PV. Houd dus het scherm in de kantine, de 
posterlijsten en de website in de gaten voor wat de toekomst brengen zal. 

Groeten en tot Kijkert, Marco

Kwaliteit in je werk komt alleen 
door

voldoening, toewijding en plezier





LACHEN
IS GEZOND

WAAR BEN IK?

GERHARD STEENHUIS
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Een aantal mannen kleden zich om in de kleed-
kamer van de golfclub. Een mobiele telefoon
gaat af en één van hen begint een gesprek.
Iedereen in de kleedkamer luistert natuurlijk
mee. Man: “Hallo.” Vrouw: “Schat, ik ben het.
Ben je op de club?” Man: “ja.” Vrouw: “Ik ben
aan het winkelen en ik heb een onwijs mooi
leren jasje gezien. Het kost maar 1000 euro.
Mag ik het kopen?” Man: “Natuurlijk,… als je het
mooi vindt moet je het kopen.” Vrouw: “Ik ben ook nog
even langs de Mercedes garage gegaan. Ik heb de 
nieuwe 2022 modellen gezien. Er was er eentje zo mooi.”
Man: “Hoeveel kost ie?” Vrouw: “80.000 euro.” Man: “Oke, maar
voor die prijs wil ik wel alle accesoires erbij krijgen.” Vrouw: 
“Geweldig! Oh, ja nog een ding… Het huis dat we vorig jaar zo graag
wilden kopen, staat nu weer te koop. Ze vragen 950.000 euro.”
Man: “Nou breng maar een bod uit. Bied maar 900.000 euro.”
Vrouw: “Oke. Ik zie je later vanavond, ik hou van je!” Man: “Doei, ik hou ook van jou.”
De man hangt op… De andere mannen in de kleedkamer kijken vol verbazing naar hem.
Dan vraagt hij: “Weet iemand toevallig van wie deze mobiele telefoon is?”

Een 'jongetje' die zeer begaan is 
met het milieu lijkt het.                          
Met zijn windmolentje vangt hij de 
wind op,…… of toch niet?                
Een tijd geleden te zien vanuit          
3 lijnen, nu nog maar vanuit één lijn 
(voor ons dan). En waar deze 
dappere windvanger staat......? 
Verderop de onthulling.





9

DAT HEB  IK WEER…
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Nergens anders kan men het verschil tussen                  
mannen en vrouwen zo goed zien als in de keuken. 

Deel 4: Een mes kopen                                                         
ZIJ: krijgt op Pasen van haar echtgenoot een cadeaubon voor 
een mooi mes! Loopt de speciaalzaak binnen en kijkt rond. 
Neemt een mes in de hand en beschouwd het lemmet:          
“Te scherp.” De verkoper komt eraan om haar te adviseren.   
Zij: “Ik heb een keukenmes nodig.” De verkoper laat haar een 
vleesmes zien: “Wat vindt u hiervan?” Schudt haar hoofd: “Dat 
is toch geen mes. Dat is een half zwaard.” Pakt in plaats 
daarvan een 7-cm fruitmes en zegt: “DAT is een mes.” 
Verkoper: ”Een goede keus.” “Hebt u ook een hoes erbij?” 
“Natuurlijk. Uit echt leer.” “En waar is het mes van gemaakt?” 
“Fijnste Damazenstaal uit Japan. Tien keer gevouwen.”          
Zij denkt aan de koks in haar Sushi-Restaurant. Hoe ze de 
messen in de lucht werpen. Japanners hebben zeker verstand 
van messen. Ze is er blij ermee. Koopt voor de zekerheid nog 
een EHBO doos en voelt zich zeker. Betaalt en rijdt naar huis. 
Ze probeert het mes op dezelfde avond meteen uit en kookt 
haar eigen Kip Tikka Massala. Ze snijdt de kip. Het bloed nog. 
Trekt een walgend gezicht. “Oeps, dat moet nog terug in de 
pan.”

HIJ: Wil op Pasen iets goeds voor zichzelf doen: Een mooi 
mes kopen! Loopt de speciaalzaak binnen en kijkt rond. 
Neemt een mes in de hand en bekijkt het lemmet: “Mooi 
scherp.” Hij zegt tegen de verkoper die er aan komt: ”Ik heb 
een keukenmes nodig.” De verkoper laat hem een fruitmes 
zien: “Wat vindt u hiervan?” “Dat is toch geen mes. Dat is een 
tandenprikker.” Hij pakt in plaats ervan een vleesmes met een 
20 cm lang lemmet: “DAT is een mes.” Verkoper: ”Een goede 
keus.” “En waar is het mes van gemaakt?”
“Fijnste Damazenstaal uit Japan. Tien keer gevouwen.”
Hij denkt aan de Samoerai krijger in zijn lievelingsfilm, en hoe 
die met zwaarden vecht. “Japanners hebben zeker verstand 
van messen.” Is er blij mee. Hij koopt er voor de zekerheid nog 
een slijpstaaf bij en voelt zich een echte stoere man.
Hij probeert het mes dezelfde avond meteen uit en maakt een 
“Boeuf Stroganoff.” Snijdt zich in de vinger. Het bloed heel erg. 
Hij trekt grimassen van de pijn.
“Oeps, ik denk, ik moet naar het ziekenhuis.”



Normaal gesproken deelt Silvia haar ontmoeting met een
collega op deze pagina’s, maar Silvia zit in de lappenmand.
Ze heeft een operatie ondergaan en moet het even rustig
aan doen. Daarom heeft de redactie voor een keertje
het stokje overgenomen en ging voor een interview in
gesprek met: Ton van Schaick.

Ton z’n wieg stond in Amsterdam. Op 20 mei 1960
aanschouwde hij het levenslicht in het Wilhelmina Gasthuis.
Toen zijn vader in aanmerking kwam voor een positie-
verbetering in Den Haag verhuisde het gezin in 1969 naar
Voorschoten. Ton is er niet meer weg te slaan.
Hij heeft een relatie met een lieve vriendin nadat het vuur
uit een eerder huwelijk was gedoofd. Ton is de trotse vader
van een zoon en een dochter, een 22 jarige tweeling. 
Hij is helemaal thuis in de audio & videowereld.
“Dat was jarenlang mijn werkterrein”. “Ik was operationeel-
manager in deze business bij een Engels bedrijf en ik heb in deze periode veel van de wereld 
gezien” zegt hij. “Helaas werd door een reorganisatie mijn positie niet meer houdbaar,
en kwam er een eind aan de samenwerking”.
Via via kwam hij uiteindelijk in contact met Arriva. Ton had 
al zijn busrijbewijs (trouwens alle categorieën) en kon met een                                   
opfriscursus heel snel aan de slag. Misschien iets te snel,                                                     
want in het begin kende hij nog wel eens een paar verdwaal-                                    
momentjes. Gelukkig waren er hulpvaardige reizigers die hem                                                
uit benarde situaties wisten te redden… Hij liet zich niet kennen!   
                                           Met veel plezier manoeuvreert Ton
                                               z’n bus inmiddels al bijna 3 jaar
                                                         door de regio.
    
                                           

                                                                       “Ik ben een echte muziekliefhebber”, vertelt hij. 
                                                                          “Heel breed georiënteerd. Van klassiek tot 
                                                                             hardrock, het kan mij allemaal bekoren.
                                                                             Wist je trouwens dat muziek op een LP
                                                                               veel beter klinkt dan van een CD? 
                                                                               Ik heb er pas nog een nieuwe platenspeler
                                                                               voor aangeschaft.
                                                                              Je zou het eens moeten proberen!”
                                                                              “Naast muziek kijk ik ook graag naar 
                                                                              documentaires op tv. Je wordt er wijzer van 
                                                                             en soms word je verrast door bijzondere
                                                                            ontdekkingen. Heel fascinerend.”

Ton van Schaick
greatest moments

By the Arriva Orchestra
61 toeren

Produced by: 

TON VAN SCHAICK

SILVIA BRINKERINK
IN GESPREK MET
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Ik vroeg hem: “Heb je nog iets met huisdieren?”
Hij schoot in de lach en kwam niet verder dan
een verdwaalde huismuis die ergens in het 
plafond van het balkon gehuisvest moet zijn.
Ton woont 4 hoog, dus het is geen muis met
hoogtevrees…
Voorzichtig informeerde ik naar Ton’s 
sportieve activiteiten. “Ha, ja, het sportieve
zit h’m niet zozeer in het actieve,” lachte hij me
toe. “Ik ben een passief sportkijker.”
Alleen als Oranje speelt zit ik in vol ornaat voor de buis. Verder beperk ik mij graag tot 
het kijken van sportbloopers.” Sport met een knipoog! “Eigenlijk ben ik een watersporter, 
dat dan weer wel. Ik mag ook graag een gezelschapsspelletje spelen of gewoon een 
lekker kaartje leggen. Hapje en een drankje er bij, gezellig!”

“Weet je” zegt hij, “Ik geniet van veel dingen in 
het leven. Ik heb een leuke boot in de buurt 
liggen waar wij geregeld het ruime sop mee 
kiezen. Heerlijk varen, sudokootje mee en 
onderweg de natuur en rust ervaren: Geweldig!” 
“Onze vakantie is er één van op het water”.  
“We moeten het nog even over lekker eten 
hebben,” zeg ik. “Wat kan bij jou het water in de 
mond laten lopen? “Nou,” zegt Ton, “De biefstuk 
bij Loetje, die moet je gegeten hebben. 
Of anders de authentieke Italiaanse keuken, 
daar zit zo veel smaakbeleving in! En dan heb ik 
het niet over de pizza’s…”
Zoals de meesten van ons hebben we allemaal 
wel eens iets bijzonders meegemaakt op de 
bus. Zo kwam Ton er tijdens een rit op lijn 20/21 
bij het eindpunt Duinpark achter dat er nog een 
slapende reiziger op de achterbank zat. Hij was 
met geen mogelijkheid wakker te krijgen. 
Waarschijnlijk had een combinatie van alcohol 
en geestverruimende middelen (en natuurlijk 

Ton z’n relaxte rijstijl…) deze persoon in een 
ontspannen gemoedstoestand gebracht. 
Uiteindelijk lukte het hem om de passagier 
wakker te krijgen en toen bleek dat hij bij de 
Floresstraat in Oegstgeest had willen 
uitstappen. Uiteraard reed Ton volgens het 
boekje ‘Terug naar Oegstgeest…’ 
(is daar niet ooit literatuur aan gewijd?)        
en alles kwam goed. We sluiten af met een 
leuk bericht. Ton is een gevoelsmens;
rustig, geduldig en gedreven.
Het is mooi dat al deze eigenschappen ten 
goede zullen komen aan een mentorschap. 
“Ik vind het erg leuk dat ik in aanmerking
ben gekomen om die rol op te mogen 
pakken. Ik kijk er naar uit en heb er veel
zin in,” aldus Ton.
En zo hebben we een collega weer een 
beetje meer leren kennen!
Arthur Spaan, redactie In de Kijkert



VRIJHEID &
INVLOED

Foto: Marco vd Ende
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De mens is zo geprogrammeerd dat hij
voor zichzelf weet wat goed voor hem is en 
dus ook voor een ander zou moeten zijn?
Dat maakt dat we elkaar proberen te
overtuigen van ons eigen gelijk. 
Dat wil nog wel eens ontaarden in een conflict.
Het is niet eenvoudig om je eigen waarheid bij een ander gedaan te krijgen.  
Moeilijkheid van deze conclusie is ook dat er een probleem ontstaat wanneer duidelijk wordt dat 
niemand eigenlijk ultiem gelijk heeft. De waarheid ligt immers altijd in het midden? 
De oplossing is ‘Het compromis’. Hoe geven we samen een draai aan onze ideeën en wensen. 
Dat begint met respect voor elkaar én waardering voor de mensen die (collectief) opkomen voor 
de belangen van gelijkgestemden. De mensen die verantwoording durven dragen.                
Deze gedachte schoot door mijn hoofd bij het lezen van reacties op social media over zaken
die ons beroepshalve aangaan. Maar ook bijvoorbeeld over
politiek gerelateerde materie. 
Veel mensen zijn boos, teleurgesteld of ontevreden?                                                       
Uiteindelijk leven wij gelukkig in een vrij land
waarin we onze mening kenbaar mógen maken. 
Een land waarin wel degelijk geluisterd wordt en                                                                   
geprobeerd wordt om oplossingen te vinden en deze zo
eerlijk en breed mogelijk te laten dragen. Dat is vrijwel nooit 
jouw ideale wens; Nee! Bedenk echter dat jouw inbreng en
meningen wel degelijk van toegevoegde waarde zijn en de 
sleutels tot succes, ook al is dat misschien maar marginaal. 
Alles is beter dan te moeten leven in een land waarin jou mening 
niéts waard is. Waarin de autoriteiten je het zwijgen opleggen, je wordt
vervolgd om je mening of waarin je wordt geïntimideerd. Een land waar angst wordt gezaaid en 
onwaarheden worden verkondigd. Een land dat zijn grenzen wil verleggen, met alle gevolgen 
van dien. Er is heel veel verdriet en ellende zo dichtbij…

De Kijker
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DIT WAS MIJN
 EERSTE AUTO

Een Isetta 600 BMW uit 
1959. Toch wel een hele        
 bijzondere klassieker. 
  Kees van Kampen heeft 
   2 jaar van deze auto            
    mogen genieten. 
     De Isetta 600 was een
      grotere versie van de 
      oorspronkelijke Isetta.
       Hij had twee achter-          
        deuren en de                   
         achterwielen          
          stonden verder uit         
          elkaar. Er zijn van         
           deze versie zo’n           
           30.000 exemplaren      
            geproduceerd            
             tussen 1957-1959.



VERDUURZAMING
    IN DE KIJKERT

Zoals jullie hebben meegekregen is er in de Stalling 
Lisse gestart met een nieuwe brandstof. In plaats 
van diesel worden de bussen getankt met HVO-
brandstof.

HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oils en is 
een 100% synthetische diesel, gemaakt van 
bioproducten en geschikt voor dieselmotoren.    
HVO brandstof is dus géén fossiele brandstof en is 
daarom  een zogenoemde renewable diesel.         
De basis bestaat uit veel verschillende afval- en 
reststromen; van frituurvet en dierlijke vetten tot 
houtpulp. Deze afvalproducten worden – anders dan 
bij biodiesel – behandeld met waterstof.                 
De molecuulstructuur is daardoor bijna gelijk aan 
diesel. HVO kan bijgemengd worden met diesel.

Deze nieuwe brandstof heeft een zeer lage CO2 
uitstoot (reductie van 90%!) en produceert 
aanzienlijk minder fijnstof. HVO is zó schoon dat er 
aanpassingen gedaan moesten worden aan de 
standkachels van de busssen. Dat is de reden 
waarom vooralsnog in onze regio alleen  de stalling 
Lisse op HVO-brandstof rijdt. Ook het verhaal van 
‘De Groene Lijn’ van Arriva krijgt zo
vanuit Lisse meer gestalte en inhoud. 

‘Het Groene Lijn’ project, is een 
project waarin lijn 90 centraal staat 
in het kader van verduurzaming van 
de regio.

Met het project wil Arriva 
beschikbare kennis, methodes en 
technologieën op het gebied van 
duurzaamheid samenbrengen. 
Het is een proeftuin voor regionale 
bedrijven, leveranciers, scholen, 
gemeenten, reizigers en de provincie 
om duurzaamheid te ontwikkelen. 
In de bussen en langs de route 
worden duurzame innovaties ingezet 
en getoetst, en duurzame activiteiten 
ontwikkeld. Zo wordt de Groene lijn 
een praktisch en inspirerend 
voorbeeld van alles wat mogelijk is!

Meer informatie over 
De Groene Lijn via de QR-code



KEUKENHOF
          2022

Eindelijk…
Na twee jaar zijn de bloemetjes 
weer buitengezet! Nou ja,                                                                                                                     
de bolletjes waren geplant en
moeder natuur deed de rest. 
Draaiboeken werden weer uit de
kast gehaald en het feest kon
beginnen. Een hele organisatie! 
In deze toch al turbulente tijd waarin
het aanbod aan chauffeurs op de
arbeidsmarkt niet al te groot is was het niet eenvoudig om tot een optimale bezetting te komen.
Er is door de dienstindelers gepast en gemeten, gewikt en gewogen. Het heeft menig 
zweetdruppeltje gekost om alle reizigers op de plek van hun bestemming te krijgen,
én de chauffeurs tevreden. Wat dat betreft is de Keukenhof logistiek gezien een hele uitdaging.
Toch is de tentoonstelling zo indrukwekkend dat de mensen er veel voor over hebben.
Helaas is de situatie in de wereld nog steeds onstabiel. Dat maakt dat veel buitenlandse  
toeristen terughoudend zijn (geweest) met hun vakantieplannen. Maar het begin is er!



Het leuke aan rijden op de Keukenhof
is het ontmoeten van oude bekenden. 
Collega’s waar je vroeger mee hebt 
samengewerkt in het OV of zelfs in de Tour.
Natuurlijk hoort daar een bakkie koffie bij 
én eigenlijk ook ‘De Bal’.
En laat dat nou net de ‘Missing link’ zijn
geweest dit jaar: Waar waren de 
beroemde Keukenhofgehaktballen??

Ik denk dat we met een goed gevoel terug 
kunnen kijken op deze Keukenhofperiode: 
Ons leven wordt weer een beetje normaal na 
de heftige Coronatijd. Mensen durven elkaar 
weer te ontmoeten en stappen makkelijker in de bus. 
Geen mondkapjes gedoe meer of zorgen over een 
mogelijke besmetting.

Ons leven bloeit weer op.
Wij mensen zijn sterk,
net als alle bolletjes in de 
grond. 

’Bloemen bloeien waar ze ruimte krijgen.
                      Mensen ook’.





LEKKERE HAP
VOOR ONDERWEG

3 eieren
50 gr geraspte kaas
1 eetlepel Italiaanse kruiden
100 ml melk
100 gr kleine worteltjes
100 gr sperciebonen
1 punt paprika
50 gr speltmeel
snuf peper en zout

Benodigdheden:
Muffin bakvorm bvk siliconen

Verwarm de oven op 200 graden. 
Hak de wortel, sperziebonen en paprika in 
kleine stukjes.
Klop de eieren los in een kom en voeg de melk 
toe. Breng het mengsel op smaak met peper, 
zout en Italiaanse kruiden. Klop op het laatst het 
meel erdoor en de geraspte kaas.
Voeg de groente toe aan het eimengsel. 
Verdeel vervolgens over de muffinvorm.
Zet de muffinvorm 30 minuten in de oven tot de 
groentemuffins gaar zijn.

Tip: wil je harde groente helemaal zacht hebben 
(bv voor kleine kinderen) dan kun je deze ook 
een paar minuten voorkoken. Gebruik ook eens 
blokjes courgette, spinazie of broccoli als 
groenten.Voor een glutenvrije variant vervang je 
het meel door glutenvrij meel of maïzena.



HET VERHAAL 
ACHTER DE STALLING

Remise/garage Rijnsburgerweg

In 1924 kwam aan de Rijnsburgerweg een grote remise in gebruik voor de NZH-trams. Deze 
werd gebouwd door de firma Bol en Borst uit Heerhugowaard. Er waren toen zes sporen van 
135 meter lengte. Aan de straatkant was een kantoor. Tussen de remise en de spoorbaan 
kwam een onderkomen voor de afdeling Weg en Werken, die daar ook het benodigde 
materieel stalde. In  1931/1932 werd de remise uitgebreid met nog eens drie sporen in 
verband met de elektrificering van de tramlijn Leiden-Haarlem.
Tijdens de spoorwegwerken uit het begin van de jaren ’50 werd het hele emplacement herzien 
en achter het gebouw kwamen opstelsporen en een ruime keerlus. De ruimte tussen gebouw 
en spoorbaan moest daarbij worden opgeofferd.

In 1960 werden de Leidse stadstramlijn en de beide kustlijnen naar Katwijk en Noordwijk 
opgeheven en vervangen door bussen. Haarlem-Leiden was al in 1949 een buslijn geworden. 
Als tramlijn bleef alleen Leiden-Den Haag over en het materieel daarvoor werd ondergebracht 
in de remise Voorburg, die na een aanvankelijke sluiting in 1958, weer werd heropend. Dit 
alles om ruimte te maken voor de bussen die op de opgeheven tramlijnen gingen rijden. De 
hele remise aan de Rijnsburgerweg werd in fases omgebouwd tot busgarage, inclusief 
werkplaats voor kleine herstellingen.



Uit de tijd van de ombouw zien we bijgaande 
foto van 8 oktober 1960, waarop bolramers zijn 
te zien. Rechts voorop staat de net nieuwe 4840 
en daarachter de grijze 4140 en een NS-blauwe 
4182. Ze moesten nog buiten staan, want 
binnen stonden nog trams. Gelijk even een 
verklaring waarom de 4182 niet grijs was: in 
opdracht van de NS reed de NZH de verbinding 
Den Haag-Amsterdam over de snelweg. Die 
verbinding was in 1953 ontstaan en begonnen 
met Crossley’s. De NZH liet daarvoor een aantal 
wagens in de kleur van de spoorwegen 
brengen. Toen in 1957 de Crossley’s werden 
vervangen door de bolramers van de serie 
4100, werden de laatste zestien van die serie bij 
aflevering in 1957 gelijk in dat NS-blauw 
afgeleverd. Vanwege hun zwakke motoren 
voldeden de 4100-en niet op de NS-lijn en 
werden ze vervangen door grijze 4700-en die in 
1959 kwamen. NS-blauwe bussen kwamen er 
nadien niet meer; het bleef grijs en later 
streekgeel. De blauwe 4100-en bleven nog 
geruime tijd in dat jasje op NZH-lijnen rijden, 
naar werden in de loop van de tijd alsnog grijs.

Onlangs vernamen we dat de garage aan de 
Rijnsburgerweg zijn langste tijd heeft gehad.

Wim Vink
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ALGEMENE
   LEDENVERGADERING

Donderdag 28 april jl. vond de algemene ledenvergadering van de 
Personeelsvereniging OV Leiden plaats. Onder de startende leiding van voorzitter 
Koos Voois kwamen de financiële, secretariële en ingebrachte stukken ter sprake.
De agenda werd keurig afgewerkt waarbij nauwelijks noemenswaardige
op of aanmerkingen naar voren kwamen.         
De PV is blij dat er eindelijk weer wat georganiseerd kan worden.
Zo was de bowling/steengrill-avond erg populair en kreeg veel positieve reacties.  
PV-Actief voegt de daad bij het woord en komt met leuke plannen. 
Arno Toussaint werd geïntroduceerd als nieuwe medewerker binnen de Actief-groep. 
Het 75 jarig jubileumfeest dat in januari 2021(!) eigenlijk had moeten
plaatsvinden krijgt nu een datum in het najaar: Zaterdag 15 oktober. 

In het bestuur vonden wat veranderingen plaats.
Koos Voois gaf de voorzittershamer over aan Jan Hartevelt.
Met instemming van de aanwezige leden blijft Koos wel bestuurslid.                                         
Ton van Schaick komt het bestuur aanvullen.
Over het vrijgekomen secretariaat van Jan Hartevelt wordt door het                             
het nieuwe bestuur binnenkort een beslissing genomen.                                               
Tijdens de rondvraag kwamen er geen bijzonderheden aan het licht.                                        
Mochten de leden meer informatie willen over de PV en het reilen                               
en zeilen daarvan dan kunnen zij een boekje met de statuten en                
reglementen (vooralsnog) opvragen bij Jan Hartevelt.                                             
Uiteindelijk gaf de nieuwe voorzitter er een klap met de hamer op                                        
en was de vergadering ten einde. 
Dank aan alle aanwezigen. 

Bestuur PV-OV Leiden 
per 28 april 2022:

Voorzitter: Jan Hartevelt
Secretaris: Vacant

Financiën: Mart Helfensteyn
Lid: Marco Ros
Lid: Erna Loch

Lid: Ton van Schaick

PV-Acvtief:

Mike Woering
Jose Verhage

Arno Toussaint
Erna Loch
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WANDELEN
LANGS DE LIJN187Wandelen is leuk, gezellig, gezond en je kunt 

je ogen de kost geven naar vele mooie 
bezienswaardigheden. Je vindt in deze 
rubriek elke keer een wandeling in het 
gebied waar we dagelijks met onze bussen 
doorheen rijden. Deze keer een wandeling 
langs lijn 187 in Hazerswoude-Dorp. 
Je stapt uit bij de halte Hazerwoude-Dorp en 
start de wandeling op het Raadhuisplein.     
Je wandelt   11,5 km in een mooie lus door 
Rietveld. Geniet in ruim 2,5 uur van een 
prachtige omgeving. Hoe werkt het? Scan de 
QR-code en volg de instructies op de 
website van routeyou. Veel wandelplezier én: 
Als je jouw belevenissen wilt delen met je 
collega’s, schrijf dan eens over je ervaringen 
van de wandelroute. De paden op, de lanen 
in! Let op: Officiëel start de route in Alphen.
Pak hem dus op van af het Raadhuisplein!



OPLOSSING PUZZEL VORIGE EDITIE:
‘DE BESTE PAARDEN VINDT MEN OP STAL’

1e prijs: VVV-geschenkbon € 20,00: Jose Verhage
2e prijs: VVV-geschenkbon € 15,00: Cyp Straathof
3e prijs: VVV-geschenkbon € 10,00: Mary vd Eijnden

De winnaar van de
‘Wie is de Mol’ actie is 
Robert Lemmers geworden!
Hij mocht de prijs, een           
VVV-geschenkbon ter waarde van 
€ 75,00 in ontvangst nemen
van jullie redacteur.
Robert is door veel pech 
achtervolgt en lang uit de roulatie 
geweest. Daarom heeft het even 
geduurd voor de prijs kon worden 
uitgereikt. 
Robert, gefeliciteerd! 
Volgend seizoen weer een 
nieuwe ronde met nieuwe kansen!

Paaseitjes raden??
De PV had dit jaar het
idee om een pot met
paaseitjes op de tafel 
te zetten in de kantine 
zodat alle collega’s
een gokje konden
wagen hoeveel er in
zaten. Na behoorlijk
wat speculatie en discussie hebben zo’n 
150 collega’s een gokje gewaagd.
De WINNAAR van de grote paashaas is 
Willem van Tilburg geworden met 540 
eitjes. Er was een gedeelde 2e plaats voor 
Edwin Kranenburg en Youssef Maayad. 
Beide met 550 stuks. Het uiteindelijke 
aantal paaseitjes was 542.
Alle winnaars gefeliciteerd!
Arno Toussaint



DE VAKBOND
   BEN JIJ AL LID?

Vakbonden ontstaan zo’n 150 jaar geleden om voor 
werknemers op te komen. Het werk is zwaar in die tijd.
Arbeiders maken lange dagen in slechte omstandigheden 
voor weinig loon.
De eerste ‘moderne’ vakbond in Nederland ontstaat in 
1894. Langzaamaan onstaan er grote landelijke 
vakbewegingen en sluiten meer mensen zich aan.           
Er onstaat een harde strijd voor meer rechten voor de 
arbeiders tussen werkgevers, politiek en arbeiders.
In de loop van de 20e eeuw krijgen de vakbonden een 
vaste plek aan de onderhandelingstafel en komt er ook in 
de politiek meer aandacht voor de werknemers. Al is lang 
niet iedereen lid van een vakbond: Veel hoger dan zo’n 
40% is het nooit geweest.

Ook vandaag de dag komen vakbonden in actie.              
In onze beroepsgroep wordt er oa onderhandeld over de 
CAO. De bonden praten ook mee over het eerder stoppen 
met werken, de impact van het Amfibiemodel, de 
arbeidsomstandigheden en je pensioen. 
Ook als je een geschil hebt met je werkgever kunnen zij 
wat voor je betekenen. Uiteraard moet je dan wel lid zijn 
van een vakbond.

De contributie die je betaald 
voor je lidmaatschap kun je
aan het einde van het jaar laten 
verrekenen met je bruto-salaris.
Dat komt er kort gezegd op neer
dat je zo’n 35% terug krijgt.

Bedenk dat als je met elkaar 
een probleem aansnijd, je 
sterker staat dan wanneer je dat 
alleen zou doen: 
Dát is de meerwaarde van een 
vakbond.

Op bijgaand filmje via de QR-
code krijg je een eenvoudige
uitleg over het nut van de 
vakbonden.

Ben jij al lid? 
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WIST JIJ
   WAT…

De balken in de speciale verkeerslichten bij 
enkele bruggen in Leiden betekenen? 
Sameer Siddiqui geeft antwoord:             
Deze balken noemen we signalerings-balken. 
Er staat er een bij de halte Acacialaan, bij de 
halte Van der Valk Boumanweg (richting 
Leiden Centraal) en eentje na de halte 
Cronesteinflats (richting Zoetermeer).         
Ze geven aan welke rijstrook je mag volgen 
om langs het opgestelde autoverkeer te 
rijden bij een brugopening. Hierdoor wordt 
het toegestaan om een andere rijstrook te 
volgen om linksaf of rechtsaf te slaan. 
Normaalgesproken verhinderen de pijlen op 
het wegdek en de pijl op het licht deze 
beweging.
 Concreet:

• Vanaf Acacialaan mag je linksaf 
over de rechtdoorstrook wanneer de 
balk | staat. Staat de balk \? Dan 
ben je verplicht de linksafstrook te 
volgen;

• Vanaf Van der Valk Boumanweg 
mag je rechtsaf over de 
rechtdoorstrook wanneer de balk | 
staat. Staat de balk /? Dan ben je 
verplicht de rechtsafstrook te 
volgen;

• Vanaf Cronesteinflats mag je linksaf 
over de rechtsafstrook wanneer de 
balk / staat. Staat de balk \? Dan 
ben je verplicht de linksafstrook te 
volgen.

EN DAT… CHAUFFEUR
   Hoogstwaarschijnlijk is afgeleid van het Franse woord chauffer, dat 'verhitten' betekent. 

Destijds werden zelfbewegende voertuigen aangedreven door stoomkracht en de chauffeur 
moest de druk en temperatuur in de stoomketel hooghouden door regelmatig brandstof toe 
te voegen.
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“Weet je dat de reling van 
de Valkbrug heel bijzonder 
is,” verteld Harry
“De reling bestaat namelijk 
uit 1574 spijlen die 
plantenstengels moeten 
voorstellen. Het getal 1574 
staat voor het jaar van het 
Leidens Ontzet. Zo zit 
Leiden vol met verwijzingen 
naar het verleden.            
De Leidenaren hebben de 
Spanjaarden aardig verzet 
geboden destijds en op      
3 oktober wordt de 
overwinning tot op de dag 
van vandaag uitbundig 
gevierd!”

Harry Brakhoven is 
al jarenlang een 

gewaardeerde 
collega. Hij is een 

wandelende 
encyclopedie als 

het om Leiden 
gaat. Leuke feiten 

en interessante 
verhalen:             

Harry schudt ze zo 
uit z’n mouw.

Voor zo lang als 
het duurt struinen 

we met Harry 
kriskras door 

Leiden.
Loop je ook mee?

Onze struintocht begint bij de stalling aan de 
Rijnsburgerweg.
 
“Er ligt hier heel veel geschiedenis” aldus 
Harry. “Ooit lag het gebied van de stalling 
buiten de stadsgrens. Het treinspoor was nog 
niet verhoogd en de Rijnsburgerweg slingerde 
zo de steenstraat in. Het begon als een 
rijtuigenloods van de NZH in het 
stoomtramtijdperk in1898. Pas later in1924 toen 
de stoomtram had plaats gemaakt voor de 
electrische tram werd het huidige ‘grote’ 
emplacement gerealiseerd.
In1955 werd het spoor omhoog gebracht en 
ontstond het Rijnsburger viaduct. Als je goed in 
de tunnel kijkt zie je nog de sporen van de 
bovenleiding in het plafond”. In 1960 werd de 
remise aangepast voor de stalling van bussen.”
Note: Zie artikel van het NZH Vervoersmuseum!

We lopen door de tunnel richting het 
Schuttersveld. Ze zijn er druk bezig om
de situatie klaar te maken voor de doorgaande 
buslijnen die straks niet meer door de 
Breestraat rijden. We steken de nieuwe 
Valkbrug over richting molen de Valk.

MET HARRY
 OP STAP



We passeren molen De Valk. De enige nog overgebleven stellingmolen in 
Leiden. Een markant herkenningspunt.

“Vroeger hebben er 4 stellingmolens in Leiden gestaan. Een stellingmolen is 
een ‘hoge’ molen die in een bebouwd gebied stond. Om toch wind te 
kunnen vangen moest de molen de lucht in. Halverwege was een stelling 
om de wieken op de wind te kunnen draaien. Molen de Valk werd in 1743 
gebouwd nadat er al eerder 2 molens op deze plek hadden gestaan. Reeds 
in 1960 werd de molen tot een museum ingericht,”  aldus Harry

En zo komen we uit op de 
Nieuwe Beestenmarkt.

“Leuk is eigenlijk dat de 
Nieuwe Beestenmarkt nog 
redelijk authentiek is 
gebleven. Op dit gedeelte  
werden voornamelijk 
schapen verhandeld. 
Verderop op het grote 
plein (de Beestenmarkt…) 
kwam het andere vee aan 
bod. Later is alles 
verplaatst naar de 
Groenoordhallen, maar die 
bestaan inmiddels niet 
meer. Naast het Chinese 
restaurant hangt nog de 
klok waarmee de markt 
werd geopend, En wist je 
dat hier vroeger ook een 
busstation is geweest?”

Volgende keer weer meer!

Tip: Wil je meer weten over Leiden: Schiet Harry eens aan!





HIER IS
WAAR IK BEN:

En hier staat hij dan! Dit kunstwerk staat aan 
de Persant Snoepweg schuin tegenover de 
Mc Donalds en voor je de Dwarswetering 
kruist naar de halte Munnikenpolder in 
Leiderdorp. Te zien vanuit lijn 56 en hiervoor 
ook lijn 182 en 183, maar die 2 lijnen rijden 
we niet meer. Toeval!                                                                                                                                                                           
Het kunstwerk is op 11 april 2013 onthuld 
door wethouder Leo Maat, de kunstenaar 
Joris Baudoin en een aantal                
inwoners van de wijk Voorhof.                                                                                                                                                                   
Het beeld is in de plaats gekomen                 
van een meer dan 120 jaar oude          
wipmolen, de Munnikenmolen.          
Bewoners wilden de molen niet              
missen en hebben daarvoor dit            
kunstwerk in de plaats gekregen                  
om de herinnering aan de molen             

levend te houden.Het beeld is zo'n 5.50 meter 
hoog en van versterkt beton gemaakt. het is 
geplaatst op een draaibare sokkel zodat het 
molentje in de wind gedraaid kan worden, 
maar dat schijnt niet meer te werken.         
Ook op Facebook is het beeld terug te vinden 
onder de naam https://www.facebook.com/
gerbenmolen/ (scan de QR-code).         
Tevens vind je hier een aantal                
reacties van wat mensen er van               
vinden: Ook de beelden op de 
'Koeienrotonde' aan de buitenkant              
van de wijk Leyhof waar lijn 365 rijdt,                
is van deze kunstenaar.                                  
Gerhard Steenhuis

https://www.face
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1. Vrouwen zijn slimmer
Sinds kort is het IQ van vrouwen in de westerse wereld gemiddeld een half punt hoger 
dan dat van mannen. Naar verwachting wordt dat verschil nog groter.

2. Meisjes presteren beter op school
Inmiddels presteren meisjes maar liefst 60 procent beter op school dan jongens. Dat 
geldt voor zowel lagere en middelbare school als voor hoger onderwijs.

3. Vrouwen worden minder snel ziek
Het immuunsysteem van vrouwen is beter. Daardoor worden ze minder vaak en minder 
erg ziek. Dat komt doordat ze vaker zijn blootgesteld aan zieke kinderen.

4. Vrouwen kunnen beter autorijden
Je hebt als westerse man 77 procent meer kans om te overlijden door een 
verkeersongeluk. Het verschil tussen de seksen wordt wel kleiner met de jaren.

5. Vrouwen kunnen beter met geld omgaan
Vrouwen komen minder snel in de schulden dan mannen. Ze doen ook minder 
impulsaankopen.

6. Vrouwen zijn betere beleggers
Doordat ze minder risico nemen halen vrouwen 2,3 tot 4,6 procent meer rendement dan 
mannen als ze gaan beleggen.

7. Vrouwen kunnen beter lezen
Ze gebruiken meer hersengebieden om te lezen dan mannen, waardoor ze er beter in 
zijn.

8. Vrouwen liegen minder
Mannen vertellen gemiddeld 1.092 leugens per jaar, vrouwen 728. Mannen pochen 
vaker om hun ego te strelen, vrouwen liegen om dingen te verbergen.

9. Vrouwen raken minder snel verslaafd
Mannen zijn ongeveer dubbel zo vaak verslaafd aan gokken, alcohol of drugs. Vrouwen 
nemen wel weer meer slaappillen en kalmeringsmiddelen dan mannen.

10. Vrouwen lachen meer
Uit onderzoek blijkt dat vrouwen maar liefst 70 procent meer lachen op een dag dan 
mannen.

11. Vrouwen hebben meer inlevingsvermogen
Vrouwen hebben meer spiegelneuronen in hun hersenen waardoor ze zich beter 
kunnen inleven in andere mensen.

UIT WELINGELICHTE 
          KRINGEN…
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