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Bestuur & Commissies

Voorzitter: Jos v/d Ploeg

jos@pvleiden.nl -- 06 38 669862

Vice voorzitter: Koos Vooijs

koos@pvleiden.nl -- 06 55 936460

Secretaris: Jan Hartevelt

jan@pvleiden.nl -- 06 46 422884

Penningm.: Mart Helfensteyn

mart@pvleiden.nl -- 06 51 983563

Lid van bestuur: Erna Mooijman

erna@pvleiden.nl -- 06 24 686369

Lid van bestuur: Ton Rijsbergen

071 4073181

Darten: Robert Lemmers

06 51 478308

Zeevissen: Cor van Houten 

071 3676824

Binnenwatervissen: Cor Zonneveld

06 43 562234

Zaalvoetbal: Johan Kool

06 20 353130

S.U.S.T. de wielerclub van de P.V.

Voorzitter: Koos Vooijs -- 06 55 936460

Penningm.: Cees Frankfort -- 06 28 079045

Secretaris: Cees Stijnman -- 06 51 832919

Beste lezer

Misschien herinner je je nog

het zwarte zwanen gezin 

die een jaar of vijf 

geleden op de 

omslag van onze 

“GLOSSY” heeft 

gestaan…… Die 

kwam ik tegen in 

de singel en die 

wilden wel even 

voor mij poseren. 

Sinds er weer een redactioneel hondje is, kom 

ik regelmatig in de Leidse Hout en daar wordt 

hard gewerkt aan een witte zwanen gezin, 

zoals je op de omslag kunt zien….. ‘t Kan 

natuurlijk toeval zijn, maar deze witte zwanen 

zijn niet half zo vriendelijk als hun zwarte 

soortgenoten, terwijl mama zwaan op het nest 

zit, bewaakt papa zwaan de wijde(!) omgeving 

en hij neemt zijn taak bijzonder serieus, anders 

gezegd, hij overdrijft enorm !! Dus of het gaat 

lukken om een beetje leuke foto van de witte 

zwanen familie te maken weet ik nog niet…..

Bij de oplossing van de puzzel heb ik een 

uitleg gezet, hier bij de redactie hebben we een 

ruime ervaring met de Landseer, dus kon ik het 

niet laten daar één en ander over te schrijven…

Collega Petro v/d Tang is (weer) “effe” naar 

Nieuw Zeeland geweest en heeft daar een 

mooi verslag over geschreven en natuurlijk is 

er ook weer een collega die met Jos v/d Ploeg 

een bakkie heeft gedaan bij Petit Restaurant 

“de Valk”. Dus, eigenlijk zoals altijd, weer 

genoeg leesvoer. En als je dan alles gelezen 

hebt is er natuurlijk ook nog de puzzel !!

Dus, veel leesplezier……..
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Beste lezers, 

op 16 april 

hebben we weer 

de jaarlijkse 

Algemene Leden 

Vergadering 

gehouden. 

Hoewel er iets 

meer leden 

waren dan vorig 

jaar vonden wij 

als bestuur de 

opkomst 

wederom niet om 

over naar huis te schrijven. De ALV is voor de 

PV leden toch dé manier om het één en ander 

te weten te komen over het reilen en zeilen 

binnen de PV en om eventuele op of 

aanmerkingen kenbaar te maken. Op de 

werkvloer horen we af en toe wel iets voorbij 

komen, maar kom gewoon naar de ALV om al 

dan niet je kritische noot of je ideeën met ons 

te delen. Op deze ALV is er wel een 

verandering in het bestuur gekomen: Jaap van 

Egmond heeft besloten om zijn bestuursfunctie 

neer te leggen. Jaap is vorig jaar november met 

welverdiend pensioen gegaan en toen heeft hij 

al aangegeven dat hij ermee zou stoppen. Dus 

Jaap, heel erg bedankt voor je jarenlange inzet 

voor de PV. Wij hebben als bestuur dan ook 

besloten om Jaap, die 18 jaar(!) secretaris is 

geweest, lid van verdienste te maken. Hij heeft 

wel aangegeven, mocht het nodig zijn, hand en 

spandiensten te willen blijven doen voor de PV 

en daar zijn wij dan weer blij mee natuurlijk! 

De open gevallen plek 

in het bestuur is 

opgevuld door Erna 

Mooijman die zich als 

enige verkiesbaar had 

gesteld, dus Erna van 

harte welkom in het 

PV bestuur. Omdat Jan 

Hartevelt tijdens de 

ziekte van Jaap de 

honneurs als secretaris 

al had waargenomen 

hebben we tijdens een bestuursvergadering 

besloten dat Jan vanaf nu secretaris is en dat 
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GEMMA’S GORDIJN ATELIER

LEVEREN / BEKLEDEN:

VAN BOOT & CARAVAN KUSSENS

REPARATIE VAN TENTEN & BOOTZEILEN

van Zuylen van Nyeveltstraat 100

Jachtwerf Princehaven

2242 AT  Wassenaar

Telefoon: 06 51 874090

E-mail: gemmagordijnatelier@live.nl

Erna de plek van Jan als bestuurslid in neemt, 

waarvan acte. We hebben als bestuur ook 

besloten dat zowel Jan als Erna voorlopig tot 

eind 2019 in de activiteitencommissie (PV 

Actief) blijven. Tegen die tijd volgt er een 

evaluatie hoe de samenstelling van PV Actief 

er in de toekomst uit komt te zien, wordt 

vervolgt dus....  Wat ons als bestuur wel enige 

zorgen baart is de best wel snelle terugloop 

van het aantal PV leden. Er zijn de laatste 

jaren door allerlei uiteen lopende redenen 

nogal wat collega’s uit onze Leidse vestiging 

vertrokken. We hopen in ieder geval dat onze 

chauffeurs groep in de toekomst weer wat 

stabieler wordt. Voor ons als bestuur is er dus 

een schone taak weg gelegd om weer nieuwe 

leden te werven. Maar als je nog geen PV lid 

bent en je dit wel wat lijkt kan je natuurlijk 

ook gewoon zelf één van de bestuursleden 

aanspreken. Jazeker, ook wij lopen namelijk 

gewoon vrij rond op de werkvloer, je kunt ons 

zelfs gewoon op de bus tegenkomen, dus.... O 

ja, voor ik het vergeet, we zoeken ook nog 

collega’s die het leuk vinden om af en toe een 

leuk stukje te schrijven in onze mooie 

Glossy.... Rest mij alleen nog om iedereen een 

heeeeeele fijne vakantie toe te wensen waar dit 

ook moge zijn. 

Voor mij persoonlijk komt de Griekse vakantie 

naar Kefalonia met rasse schreden dichterbij, 

heerlijk!! Om af te sluiten nog een geweldige 

Griekse uitdrukking die wij in ons gestreste 

kikkerlandje eigenlijk meer moeten nakomen 

“siga siga” oftewel: rustig aan dan breekt 

’t lijntje niet.... 

Met vriendelijke groet,

Jos van der Ploeg

Voorzitter PV Arriva Leiden.

indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje ROOD 39
Kopij voor de volgende editie inleveren voor 05 juli
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Tsja……

Het lijkt wel of de 

fotograaf zich hier 

wel héél 

kunstzinnig heeft 

uitgeleefd....

Het ligt ergens op 

een route waar 

alleen oneven lijn-

nummers komen 

en tegenwoordig 

is het een heel 

gepuzzel om er 

niet ín maar juist 

uít te komen!

De oplossing van de puzzel uit de vorige “in de Kijkert” is:

“Landseer”

Eerste prijs VVV-bon €. 20,- Nel van Dooren

Tweede prijs VVV-bon €. 15,- José Verhage

Derde prijs VVV-bon €. 10,- Jaap van Egmond

Van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijs……….

In deze editie staat de puzzel op pagina 27

‘t Zal je misschien verbazen maar de oplossing 

van de puzzel uit vorige editie is dus 

“Landseer” en dat is niet toevallig. Het vorige 

redactionele hondje 

was namelijk een 

Landseer. Onze 

hond heette Czar, 

een knuffelbeer van 

65 kg. met maar één 

motto; morgen weer 

een dag. Oke, hij 

had misschien een 

gebruiksaanwijzing 

van wel vijf A4 

kantjes, maar als je 

die eenmaal had 

gelezen viel er best 

met hem te leven. 

Eén van z’n nukken was dat hij echt niet de 

chauffeurs verblijven in wilde, dus wachtte hij 

altijd geduldig voor de deur tot ik weer terug 

kwam……. Thuis kon (en mocht) hij gewoon 

lekker meedoen, vooral toen hij wat ouder 

werd werd hij gewoon enorm verwend…. 

Samen effe een 

appeltje eten 

werd ook altijd 

wel door hem 

gewaardeerd.  

Uiteindelijk is hij 

10,5 jaar oud 

geworden, toen 

had hij er dan ook 

echt geen zin 

meer in…..

Peter
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Zet maar alvast in

je agenda, zaterdag 

31 augustus organiseert onze P.V.

de jaarlijkse Barbecue
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Je bent lid of donateur van de P.V. Leiden ?
Laat het ons weten als er wijzigingen zijn !!
Bel (06 46 422884), mail (jan@pvleiden.nl) of breng

het secretariaat op een andere manier op de hoogte.

Adresgegevens: Arriva P.V. Leiden

Rijsburgerweg 1 (kastje 165) -- 2334 BA -- Leiden

E-mail: jan@pvleiden.nl

Giro: NL54 INGB 0000 309060

t.n.v. Ontspannings- en Ontwikkelingsvereniging NZH - ZWN

Händelstraat 17 -- 2324 JK -- Leiden

indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje ROOD 39
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Omdat de vorige keer 

door plotselinge 

sneeuwval Petit 

Restaurant De Valk 

net effe te ver weg 

lag moest ik toen 

mijn interview 

noodgedwongen bij de concurrent doen. Maar 

niet getreurd, dit keer zit ik samen met collega 

Carlos Alvarez Torres bij Petit Restaurant De 

Valk aan een lekker bakkie koffie en natuurlijk 

voor een goed gesprek. Zoals zijn achternaam 

al doet vermoeden liggen de roots van Carlos 

ver weg van ons kikkerlandje.... De wieg van 

Carlos stond in San Antonio een stad gelegen 

aan de Grote Oceaan in Chili. Carlos zag daar 

het levenslicht op 21 november 1979, hij heeft 

twee jongere broers: Luis en Alvaro. Omdat 

Chili, na een staatsgreep van Generaal 

Pinochet, vanaf 1973 tot 1990 gebukt ging 

onder een militaire dictatuur en de toekomst in 

Chili er niet rooskleurig uitzag besloot de 

moeder van Carlos op een gegeven moment 

dat ze uit Chili weg moest. Als 

gescheiden/alleenstaande moeder van drie 

jonge kinderen (Carlos was 8 jaar....) besloot 

ze naar Nederland te gaan om een beter leven 

op te bouwen en Carlos, Luis en Alvaro een 

mooiere toekomst te geven. Waarom de keus 

op Nederland is gevallen is te verklaren: een 

oom van Carlos heeft altijd over de hele 

wereld gevaren en in Nederland heeft hij zijn 

vrouw ontmoet. Gezien de turbulente situatie 

in Chili én de liefde van z’n leven heeft z’n 

oom samen met de oma van Carlos in de jaren 

70 toen de stap gezet om naar Nederland te 

emigreren, de reden was dus de liefde!! De 

beslissing van de moeder van Carlos om in 

1988 ook voor Nederland te kiezen was dus 

begrijpelijk.... Eenmaal in het verre Nederland 

aangekomen werd Zoetermeer voor het jonge 

gezin Torres hun nieuwe woonplaats. “We zijn 

eigenlijk direct begonnen met het leren van de 

Nederlandse taal, als kind pik je de taal 

makkelijk op want toen we na een half jaar 

naar de basisschool gestuurd werden spraken 

m’n broers en ik al snel vloeiend Nederlands 

zonder accent”. Nadat hij een aantal jaar later 

z’n MAVO diploma had behaald had Carlos 

geen zin meer in een vervolgstudie. “Als ik de 

tijd kon terug draaien zou ik wél naar mijn 

moeder geluisterd hebben, ik zou dan 

waarschijnlijk wel doorgeleerd hebben maar ik 

vond meisjes en stoer doen veel leuker, tja....” 

Tegenwoordig woont Carlos nog steeds in 

Zoetermeer en samen met z’n ex heeft Carlos 

twee kinderen, Lucas en Milan die 10 en 2 jaar 

zijn. “Omdat m’n ex dichtbij in de zelfde buurt 

woont voeden we Lucas en Milan gezamenlijk 

op, 3-4 dagen in week zijn ze bij hun moeder 

en 3-4 dagen in de week bij mij”. “Ik vind het 

ook erg belangrijk om er als vader voor mijn 

kinderen te zijn want dat stuk in mijn jeugd 

heb ik met mijn eigen vader gemist....”. 

Voordat Carlos in maart 2016 bij ons op de bus 

begon had hij er al een lang werkzaam leven 

opzitten. Na de MAVO is hij twaalf jaar 

beroepsmilitair geweest bij de Luchtmobiele 
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Brigade, in die eenheid heeft Carlos het 

geschopt tot Korporaal 1e klas. De militairen 

van de Luchtmobiele Brigade dragen als enige 

eenheid een rode baret. Die rode baret van 

luchtmobiele militairen is het internationale 

herkenningsteken van paratroepen en 

luchtlandingstroepen. Carlos is ook een aantal 

keer uitgezonden geweest onder andere 5 

maanden naar Afghanistan, op die periode is 

hij trouwens erg trots.... Na zijn militaire tijd 

heeft Carlos nog een aantal jaar als 

brandweerman gewerkt op vliegveld 

Eindhoven. Tijdens zijn brandweertijd heeft 

hij z’n papieren voor rijinstructeur gehaald en 

toen kwam er een kink in de kabel. Carlos kon 

bij een autorijschool aan de slag en heeft toen 

alvast ontslag genomen bij de brandweer. 

“Had ik dit maar nooit gedaan want na drie 

maanden ging dit bedrijf failliet en heb ik 

bijna een jaar werkloos thuis gezeten, en dat 

was balen hoor....”. Daarna werd Connexxion 

Taxi zijn nieuwe werkgever en daar heeft 

Carlos een aantal jaar zakelijk vervoer 

gereden. Regelmatig heeft hij directieleden 

van Shell in zijn taxi gehad, maar meestal 

waren het ritten voor buitenlandse 

Ambassades. Blijkbaar deed Carlos zijn werk 

meer dan goed want als de Japanse 

Ambassade een taxi nodig had vroegen ze 

altijd naar Carlos. Het was ook andersom laat 

Carlos weten want als hij voor de Japanse 

Ambassade reed waren dit vaak belangrijke 

gasten. Onder politiebegeleiding zoefde hij 

dan lachend over ‘s lands wegen terwijl het 

gewone verkeer werd tegengehouden, gaaf 

toch? Hoewel hij veel leuke momenten heeft 

meegemaakt is er eentje die heel speciaal is. 

Tijdens een etentje op de Ambassade van 

Bolivia, waar hij een aantal gasten heen moest 

brengen die waren uitgenodigd, mocht hij 

naast de President van Bolivia zitten!! 

“Normaal gesproken word je als chauffeur 

nooit uitgenodigd voor het eten want dan ken 

je je plaats, dan word je naast de President 

neergezet.... hij was toen erg veel in het nieuws 

om een probleem dat Bolivia had met Chili, 

het ging over een bepaald stuk water.... als ze 

hadden geweten dat ik in Chili geboren was en 

de taal sprak had ik misschien nooit mogen 

aanschuiven bij dat etentje, hahaha”. We 

hebben nu al een aardig beeld van het leven 

van Carlos maar we weten nog niet alles dus 

heb ik nu ook voor hem nog 

10 lastige vragen....

In welk tijdperk had je willen leven?

In de jaren 

50 in 

Amerika en 

dan vooral 

voor de 

Rock & 

Roll 

periode in 

de muziek. 

De TV serie 

Happy 

Days met 

Fonzie 

vond ik dan 

ook 

helemaal 

geweldig....

Hier mag je me voor wakker maken....

Voor een broodje frikandel speciaal, heerlijk....

Mijn favoriete muziek is....

Ik ben een 

grote fan 

van Marc 

Anthony, de 

Latin-Salsa 

nummers 

van hem 

vind ik 

helemaal 

geweldig. 
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Het is muziek in mijn eigen taal en luister 

altijd naar de mooie teksten.... De Reggaeton 

muziek (een mix van reggae, dancehall, 

hiphop en traditionele Puerto Ricaanse 

muziek) van Nicky Jam is ook erg goed. Ik 

ben trouwens zelf op de computer ook bezig 

met het produceren van Latin Music en dan 

het liefst lekkere “bilschutmuziek”....

 

Dit zal ik nooit meer doen....

Ik heb een keer in een dwaze bui geblowd, ik 

ben daarna nog drie dagen aan ’t trippen 

geweest, dat zal ik dus nooooit meer doen.... 

Wat is je positieve en negatieve eigenschap?

Ik ben heel direct, ik zeg waar het op staat, ik 

heb ’t hart op de tong bij wijze van spreken. 

Dit kan dus zowel positief als negatief ervaren 

worden....

Mijn leukste vakantiestemming is....

Na mijn uitzending naar Afghanistan ben ik 

met mijn beste maat en mijn broer op vakantie 

geweest naar Playa del  Inglés op Gran 

Canaria, die vakantie vergeet ik nooit meer. Ik 

was 23 jaar en er waren een aantal leuke 

Scandinavische meiden, de rest kan je zelf wel 

invullen haha....

Wat is het lekkerste wat je ooit gegeten hebt?

Dat zijn de Chileense Empanadas, een soort 

pasteitje in bladerdeeg uit de oven. Het 

originele Chileense pasteitje is gevuld met 

olijven, fijn gesneden uitjes, gehakt en ei en is 

heerlijk! Toen m’n oma vroeger zelf 

Empanadas maakte rook het hele huis er naar, 

lekker hoor....

Naar welke dag in de geschiedenis zou je 

terug willen?

De dag dat Pim Fortuyn vermoord werd, toen 

dacht ik: laat het geen buitenlander zijn.... was 

hij maar goed beveiligd geweest dan was het 

wellicht niet gebeurd. Met een vriendin heb ik 

nog bloemen gelegd bij zijn huis in 

Rotterdam....

Wat was je leukste schoolles en waarom?

Zoals eerder vermeld had ik achteraf gezien 

beter mijn best moeten doen maar 

geschiedenisles vond ik altijd erg interessant. 

De Faraotijd in het oude Egypte, de 

Middeleeuwen, de 80 jarige oorlog en het 

Leids Ontzet. Het was ook het enige vak waar 

ik altijd dikke voldoendes haalde....

Wat zou je absoluut niet willen missen?

Dat zijn bepaalde momenten uit het leven van 

mijn kinderen zoals hun geboorte, 

toneelstukjes op school, een tekening speciaal 

gemaakt voor pappa, een voetbalwedstrijd 

langs de lijn. “Gewone” dingen dus die zowel 

voor mij als voor de kinderen 

heel belangrijk zijn....

Dit was een leuk gesprek en 

een interessant kijkje in het 

leven van Carlos.

Jos van der Ploeg

Wil jij ook een keer, samen met Jos, een bakkie doen bij

Petit restaurant “de Valk” ??

En je op die manier wat uitgebreider voorstellen aan je collega’s ??

Spreek Jos gerust aan………en maak een afspraak !!
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Tja, ik was weer even naar Nieuw Zeeland. 

Wil daar best wel wat over vertellen, maar ik 

begin deze keer bij de terugreis. Poe hé, wat 

een verzoeking. Echt joh, twee keer zolang 

dan heen, voor het gevoel dan hè. Eigenlijk is 

het 5 á 6 uur korter door de kortere tussenstop, 

maar toen keek ik er nog vooruit naar uit, 

terwijl terug thuis de post wacht, de werkgever 

me verwacht en het nog steeds winter is i.p.v. 

zomertje met 20 tot 33o C. Toen we vanaf 

Christchurch op gestegen waren scheen het 

zomerse zuidelijk halfrond zonnetje, waar we 

weken dankbaar gebruik van hadden gemaakt 

en een lekker kleurtje door hadden opgedaan, 

zo fel dwars door het toestel dat iedereen de 

luiken voor de ramen dicht deed. We hadden 

de afgelopen weken wel zo ontzettend veel 

gezien, dat we best wel even zonder beeld 

konden, maar dan is het toch net of je in een 

dichte beschuitbus zit, en niet in een airbus. En 

dat dus acht van de ongeveer tien en een half 

uur vliegen. Gelukkig heeft iedereen een eigen 

monitor voor vlucht informatie en films. Dus 

terwijl ik een documentaire over de langste 

Chinese brug zat te kijken, zouden ze van 

Nieuw Zeeland naar Singapore ook moeten 

doen dan kunnen we de volgende keer met de 

auto, kon ik over de leuningen heen bij de 

rijen voor me bij vier mensen tegelijkertijd 

meekijken naar de remake van “A Star is 

Born” in verschillende stadia. Zeer effectief 

als je weinig tijd hebt. Er bleef dus nog veel 

tijd over. Al 2792 km. afgelegd, 

nog 5796 te gaan. Dus nog zeven 

uur. En dat is dan nog maar de 

helft. Door de turbulentie kregen 

we een uur later dan gepland onze 

warme maaltijd, omdat men bang 

was dat het eten anders in de war 

zou raken. Maar ook zonder 

turbulentie vind ik het echt een 

prestatie dat ze de, een half jaar 

van tevoren online bestelde, “Wok 

fried Beef in Oriëntal Sauce” 

gloeiend heet in kleine plastic 

bakjes op een presenteerblaadje op 

je klaptafeltje kunnen zetten. Het 

opeten zonder knoeien is trouwens 

ook een kunst. Net kamperen, maar dan 

anders. Jammer dat na het eten iedereen een 

soort kast in duikt om zich te ontlasten. 

Wachten op m’n eten vind ik al erg, maar in de 

rij staan als het eruit moet is nog erger. Om 

nog maar te zwijgen over de lucht die 

achterblijft als mensen uit de kast komen. 

Ongeveer twee uur voor de landing kregen we 

nogmaals te eten en nadat iedereen weer 

opgelucht was en gesetteld, waren we 

hemelsbreed nog een half uurtje vliegen van 

Singapore en moesten de riemen vast en ging 

“de kast” op slot. Bleek het zo druk te zijn in 

de lucht dat we in de wacht werden gezet. 

Hebben ze een soort rotonde in de lucht met 

een doorsnede van ongeveer 40 kilometer en 

daar hebben we ruim, heel ruim, een half uur 

rondjes gedraaid. Zoiets als dat wij met een 

volle bus bij rotonde Posthof rondjes blijven 

draaien tot het tijd is of dat er ruimte is op het 

station! Maar ach, haasten had geen zin, want 

eenmaal beneden moesten we toch nog 

ongeveer zes uur wachten op de vlucht naar 

Amsterdam. Koffie hier, donut daar, beetje 

hangen, beetje lezen. Alle bioritmen verstoord. 

Nog 10523 km. te gaan. Nog dertien uur en 

vijftig minuten volgens de dienstregeling. Ook 

hier zijn de tijden bij benadering aangegeven. 

We vliegen nu met de nacht mee. Na de 

maaltijd gaat bijna alle verlichting uit en zitten 

we gewoon met 253 m/v ruim tien uur in het 

donker. Ik probeer, net als de rest, te doen 
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alsof ik slaap. Soms lukt dat vijf of tien 

minuutjes. Hier en daar draait nog iemand een 

filmpje of leest een boek. Ook dat probeer ik 

maar de tijd blijft nagenoeg stil staan. Twaalf 

kilometer hoogte, 200 kilometer sterke 

tegenwind. Het gaat ff langer duren. Telkens 

als ik m’n ogen dicht doe zie ik fantastische 

vergezichten, besneeuwde bergtoppen, 

kabbelende stroompjes, woeste rivieren, 

blauwe meren, kletterende watervallen, geisers 

en zwavelpoelen, een bijna verwoeste 

kathedraal, knap gerestaureerde gotische 

bouwwerken, zeldzame diersoorten, ontelbare 

varens, enz., enz.. En als ik m’n ogen open doe 

blijft het donker en beleef ik de Gondola weer, 

de tocht met de veerboot van het Noorder- 

naar het Zuidereiland, de boottocht in de Bay 

of Islands, de wandelingen door het 

Canterbury park, de rit naar en de rondvaart bij 

Milford Sound, de fantastische mensen die ons 

in die weken geadopteerd hebben alsof we 

familie zijn, enz., enz.. Maar het maakt niet uit 

of ik m’n ogen open of dicht heb, altijd zie ik 

m’n zoon die ons, samen met z’n vriendin, 

ontvangt en weer uitzwaait. Gelukkig kwam 

z’n broer ons op Schiphol 

ophalen. En het klinkt 

misschien een beetje 

masochistisch, maar we 

gaan zeker nog eens!

Petro
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meld je nu aan als lid of donateur

(ZAAL)VOETBAL

Fietsen

VISSEN
D

TP: de Zw
oeger

PV  Leiden

Zoals de voorzitter in zijn “bestuurlijk” al vermeld loopt het

aantal leden van onze P.V. nogal terug…….

Dus nu is het toch echt tijd je eindelijk eens aan te melden

als lid van onze P.V……

Meld je aan bij Jos - Jan - Koos of Erna…..
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Iets te melden ??

Heb je een aan- of ervaring die

je wilt delen met je collega’s ??

Kopij voor de volgende “in de Kijkert” 

inleveren voor(!) 05 Juli !

indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- Kastje ROOD 39

!?

We rijden met onze lijndiensten niet alleen 

rondjes om de kerk, maar passeren ook diverse 

andere bijzondere bouwwerken. Deze keer de 

Noordwijkse Watertoren die we rechts van ons 

op een duin zien staan als we met lijn 20 en 90 

halteren op de Huis ter Duinstraat richting 

Noordwijk Binnen. Tijdens de aanleg van het 

waterleidingnet in 1916/1917 in Noordwijk 

werd de watertoren, naar vrij zeldzaam 

ontwerp in Art-Décostijl van de Amsterdamse 

architect F.A. Warners, gebouwd. De 

technische installatie werd verzorgd door R.P. 

van Royen en in 1920 in gebruik genomen. De 

toren heeft een vierkante doorsnee met 

afgeschuinde hoeken en een aangebouwde 

traptoren en was tevens bedoeld als uitkijk 

toren. Tijdens open monumentendag bij mooi 

weer kijk je met gemak voorbij bv. Rotterdam 

en Schiphol. De met 23 meter relatief lage 

watertoren staat met z’n voet 17.65 meter 

boven N.A.P. (Normaal Amsterdams Peil) op 

een duin, dus toch ruim voldoende voor de 

benodigde waterdruk in Noordwijk en voor 

mooie vergezichten. De muren bestonden uit 

baksteen, maar werden in 1968 voorzien van 

een laag spuitbeton. De koperen 

dakbedekking is helaas vervangen door een 

bitumen. De toren heeft sinds 1999 de status 

rijksmonument. Het betonnen 

vlakbodemreservoir met een diameter van 

6.85 meter, meet 225 m2. Toen dit in de 

zestigerjaren een beetje een te krappe 

voorraad bleek, werd er aan de Nieuwe 

Zeeweg, tegenover onze halte “Binnenzee”, 

een pompstation met een 

grote betonnen waterkelder, 

en al snel een tweede kelder, 

gebouwd om aan de 

groeiende vraag naar water 

te kunnen voldoen. 

Petro
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ben je nou nog geen lid (of donateur) van onze P.V.

Opbrengsten     2017   2018   2019

1e kwartaal   5985 kg. 4380 kg. 3375 kg.

2e kwartaal   5120 kg. 3080 kg. ----------

3e kwartaal   3400 kg. 3440 kg. ----------

4e kwartaal   3835 kg 3140 kg. ----------

Totaal 18.340 kg. 14.040 kg.

Ik mag graag buiten zijn, dat is niet zo 

bijzonder voor een hond, lijkt mij. Met haar 

loop ik meestal een rondje door de stad, 

alhoewel “rondje”…. 11/2 uur lopen is geen 

uitzondering hoor. Met hem ga ik meestal naar 

de Leidse Hout, zo af-en-toe naar Katwijk en 

soms naar de Klinkenbergerplas. Lekker rond 

rennen. De sloten in de Leidse Hout zijn 

gewoon smerig, de zee is smerig zout, maar bij 

de Klinkenbergerplas is het heerlijk. Behalve 

spelen met de andere honden die we daar tegen 

komen, kan je daar natuurlijk ook heerlijk 

zwemmen! Dat zwemmen op zich vind ik wel 

lekker, maar het is nog geen zomer, dus als ik 

het water uit kom is het koud joh…

Verder hoor ik die twee regelmatig over 

vakantie praten, ze willen naar één of ander 

eiland. Ik hoor Kreta, Kos, CranCanaria en 

nog meer van dat soort namen. Ik dacht nou 

leuk, effe weg. Totdat ze tegen elkaar zeiden 

wat moeten we dan met haar….en “haar” dat 

ben ik dus, ja hallo, ik ga mee!! Maar dat 

schijnt niet de bedoeling te zijn, ik moet naar 

een hondenopvang.. nou, wat denk je zelf, dat 

gaat echt 

niet 

gebeuren 

hoor. Dus 

daar moeten 

we nog effe 

een serieus 

gesprek 

over 

voeren…..

Lizzy
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Mag / Moet je 

eindelijk met 

pensioen, maar wil 

je wel lid blijven of 

donateur worden 

van onze P.V. ? 

Meld dat even bij 

één van de 

bestuursleden !!

Je krijgt dan ook 

onze “GLOSSY” 

thuisgestuurd !!

Het organisatieteam is er

uit; wij hebben een mooie

route kunnen samenstellen

voor onze motordagtocht

op zondag 1 september!

De koffie / lunch en 

middagstop zijn ook

bekend en goede 

afspraken mee kunnen

maken. De route is 286 km 

lang vanaf het transferium 

in Zoeterwoude/ dorp en

weer terug op het transferium in Zoeterwoude 

/dorp. Het vertrek is uiteraard weer vanaf het 

recreatietransferium bij Zoeterwoude-dorp 

langs de N206, wij vertrekken om 08:30 uur 

precies! Alle kosten onderweg zijn voor eigen 

rekening en deze tocht is ook op eigen risico!

Opgeven bij:

Fred vd Eijnden - fvdeijnden@casema.nl

Sjaak Goudriaan - 

      goudriaan.sjaak@casema.nl

Cees Stijnman     - stijlei@gmail.com

Simon vd Meer   - vdmeer.simon@gmail.com

indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje ROOD 39
Kopij voor de volgende editie inleveren voor 05 juli
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Wat begon als een gezellig samenzijn met 

collega’s (zo’n 4 jaar geleden) eindigde dit 

seizoen voor ondergetekende in het derde 

kampioenschap op rij. Daarbij komt het 

behouden van de wisselbeker. 

In het begin staken twee spelers er bovenuit, 

Ronald van Lingen en Alex de Leeuw. Ze 

motiveerden sommige om beter hun best te 

gaan doen en er wat tijd in te gaan steken, en 

dat heeft tot verrassende resultaten geleid. 

Ronald was het eerste jaar kampioen en alleen 

Alex kon aan hem tippen. Daaronder werd 

gestreden tot de laatste pijl, zonder een 

onvertogen woord. De drankjes werden 

verzorgd door de P.V. (meestal Koos en Jan) 

en wij konden ons concentreren op het gooien. 

Het tweede jaar werd ik, tot ieders verrassing 

(ook de mijne), kampioen. Een hele zomer 

trainingskamp op een geheime plek (lees de 

huiskamer) heeft resultaat gehad. Dit zou mijn 

enige hoogtepunt worden en dat motiveerde 

mij om te trainen, te trainen en nog eens te 

trainen….. 

Het derde jaar werd ik onaangetast kampioen 

door meer dan de helft van de wedstrijden te 

winnen. Een kampioen heeft natuurlijk ook 

een voorbeeldfunctie, en dus help je een ander 

waar het kan, ondanks dat dat soms een 

nederlaag betekende. 

Het afgelopen jaar was het mooiste van 

allemaal omdat het kampioenschap pas op de 

allerlaatste dag werd beslist. Alex leed een 

verpletterende nederlaag en het was met hem 

gebeurd. Het hele jaar was het bijzonder 

spannend geweest, we hebben mooie en goede 

wedstrijden gezien, ook van de anderen. Ik 

heb wedstrijden verloren van Ronald en Alex 

en Cor Zonneveld snoepte hier en daar punten 

weg van “daarboven”.

Een groot compliment moet ik geven aan 

Robert Lemmers, hij heeft een ware opmars 

gemaakt en is uiteindelijk derde geworden met 

goed spel. Ook de terugkeer van “de verloren 

zoon” (Johan Westenwind) is niet 

onopgemerkt gebleven. Hij kon er helaas niet 

altijd bijzijn, maar daarna maakte hij een 

opmars en ging hij steeds beter spelen. 

We kunnen nog steeds spelers gebruiken, dus 

kom gerust in oktober, als we weer aan een 

nieuw seizoen beginnen, een keertje langs. 

Kom een enkele keer of kom wat vaker, maak 

het de andere moeilijk om te winnen en maak 

de competitie spannend(er)……je bent van 

harte welkom…….

Tot slot nog enkele hoogtepunten van het 

afgelopen seizoen.

Hoogste uitgooi: 180

Alex 130 Alex 3

Andreas 126 Andreas 2

Tofik 126

Andreas 116

Cor 110

Andreas 110

Alex 108

Robert 103

Enfin, dit was een stukje op mijn manier, ik 

hoop dat het te verteren valt. Kom op z’n 

minst kijken vanaf 

oktober, dan 

motiveren wij je 

wel om een pijltje 

te gooien……

Tot oktober

Andreas
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Om 09:00 uur verzamelen de medewerkers 

voor de Visbakdag zich in de kantine voor een 

kopje koffie. Na de koffie werd de viskraam 

met alle benodigdheden opgebouwd op de 

vertrouwde plek in de stalling. Om 10:30 uur 

was alles in gereedheid gebracht en kon het 

bakken beginnen. Koos Vooijs nam plaats 

achter de hete olie terwijl Ben Baak het mes 

ter hand nam om zijn geliefde zoute haring 

van hun ingewanden te ontdoen. Erna 

Mooyman en ondergetekende hadden hun 

winkel in orde gebracht dus kon de verkoop 

beginnen. Ook kregen we de hulp van Georgio 

v/d Bosch wat in dank door ons werd 

aanvaard. Dat het weer in de smaak viel was te 

merken aan de vele collega’s aan de kraam. 

Rond het middaguur kwamen ook de monteurs 

van VDL hun visje ophalen. En daar stonden 

ineens ook diverse, voor ons vreemde 

personen, rondom onze viskraam. Het bleek 

dat er div. mensen uit o.a. UK – Denemarken 

en Zweden op bezoek waren in Leiden ter ere 

van de introductie van de Electrische Bus. 

Onder deze mensen bevond zich een dame die 

nog nooit een zoute haring had gegeten. Maar 

zij liet zich niet kennen en hapte vrolijk een 

harinkje, beethoudend aan de staart, naar 

binnen. (zie bijgaande foto). Al met al was het 

voor ons weer een zeer geslaagde visbakdag 

met een heleboel tevreden collega’s en daar 

doen wij het toch voor !!

Namens het visbakteam:

Koos Vooijs - Ben Baak - Erna Mooyman -

Jaap van Egmond

indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje ROOD 39
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Jullie krijgen nog een update over de illegale 

boomkap van Harald, de zoon van Hannelore. 

Wat schetste mijn verbazing toen ik op een 

maandagmorgen buiten kwam om de paarden 

in de bak te zetten? Er werd weer gezaagd en 

wel op onze wal. Ik loop erheen en zie dat de 

dikke tak, waarvan ik tegen Harald gezegd had 

dat die moest blijven zitten, er doodleuk 

afgezaagd was!! Ik was woest en stapte gelijk 

naar Hannelore, ik vroeg of Harald thuis was, 

”hoezo wil je dat weten?”, vroeg ze 

geschrokken. “Omdat er weer gezaagd is aan 

onze bomen”, zei ik. “Hij is in zijn kamer en is 

druk aan het werk dus ik zal het met hem over 

hebben, geloof me, ik los het op”! Eigenlijk 

had ik hem liever zelf gehad maar misschien 

was het zo beter want ik was ziedend. Ik zei 

wel dat nu al het hout terug moest komen want 

hij is nu ver over de grenzen van 

betamelijkheid heen gegaan! Het duurde nog 

geen uur of meneer kwam bij ons aan de deur 

bellen en vroeg waarom ik zo boos was…….. 

de oen! Dus ik zei kom maar even binnen en 

heb hem in niet mis te verstane woorden 

uitgelegd waarom en wat we samen hadden 

afgesproken. En ja, misschien vindt hij dat 

kinderachtig, maar al het hout komt nu terug! 

Twee aanhangers vol eikenhout en een enkele 

berkenboom zijn er weg gehaald en ik 

verwacht dat hij dat terug brengt. “Ja, ja, ik 

maak het in orde, maar waar zal ik dat hout 

dan leggen?”. “naast de garage op de oprit”, 

luidde mijn antwoord. Het was zaterdag en hij 

was die morgen al aan het sjouwen geweest op 

het land dus was behoorlijk afgepeigerd maar 

dat is zijn probleem. De hele middag is hij aan 

het heen en weer rijden geweest met de 

kruiwagen door de tuin van de buurman om 

het hout dat op het land lag naar ons toe te 

rijden. Rond half zes kwam hij met het mailtje, 

waarin ik hem gesommeerd had om het hout 

terug te brengen, in zijn hand aan de deur 

duidelijk moe en geagiteerd met de boodschap 

dat ik moest ondertekenen dat ik zo akkoord 
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In een poging de 

efficiëntie van het

kantoorpersoneel op een

zelfde niveau te 

krijgen als dat van

het rijdend

personeel, zijn de

toiletten alleen 

toegankelijk voor 08:30 uur en van 

12:00 uur tot 12:30 uur

was en dat er verder geen gevolgen zouden 

zijn. Het is en blijft een jurist natuurlijk. Ik 

rukte het mailtje uit zijn hand en schreef 

eronder dat het bij lange na niet het hout was 

dat hij weggezaagd en gehaald had, maar dat 

ik tevreden was en zette mijn handtekening en 

zonder nog iets te zeggen drukte ik het hem in 

de hand en deed de deur voor z’n neus dicht. 

Met grote stappen beende hij het erf af!

Eigenlijk is het een diep trieste toestand want 

in een nabuurschap ga je zo niet met elkaar om 

en zeker niet als je bedenkt hoe we altijd 

vriendschappelijk met elkaar zijn om gegaan 

de afgelopen 10 jaren. Maar sorry, ik laat nu 

eenmaal niet over me lopen. We zijn nu eind 

april en ik heb hem sinds die zaterdag niet 

meer gesproken. Else gaat nog wel gewoon 

naar Hannelore die net doet alsof er niets 

gebeurd is. Maar zelf kan ik me er nog steeds 

niet toe zetten om “gewoon” te doen.

Gelukkig zijn 

er ook leuke 

dingen te 

melden, ik heb 

van een goede 

vriend en 

vriendin een 

tuinkas 

gekregen! Al 

een jaar of 

twee had ik het 

er regelmatig 

over dat ik 

achter de 

moestuin een 

kas wilde 

bouwen maar 

had nog steeds 

geen geschikte (tweedehandse) kunnen vinden. 

Tot nu dus, met een 18 meter lange 

vrachtwagen kwam de kas in twee delen hier 

aan. Vanuit Teuge! Hij meet 6 bij 5 meter en 

2.50 mtr. hoog. Glas en bevestigingsmateriaal 

was erbij. En afgelopen week is mijn vriend, 

die zelf een kwekerij heeft, drie dagen wezen 

helpen om hem in elkaar te zetten. Ik moet nu 

ik dit schrijf nog een gedeelte glas erin zetten 

en dan de grond vrij maken van kweekgras en 

andere onkruiden 

en dan kan de 

tuinder in mij zich 

uitleven! Ik hou 

jullie op de hoogte.

Groeten Gijs en 

Else
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Filippine

De letters in de grijze vakjes vormen 
een spreekwoord.

De oplossing mag je voor(!) 05/07/2019 in 
kastje ROOD 39 doen !!

PUZZEL
01  Schaaldier

02  Zeer goede conditie

03  Geschiktmaking voor landbouw

04  Onweerswolk

05  Sportvereniging

06  Buitenste bast

07  Verklikker

08  Met het genoemde

09  Lid van de vrouwenbeweging

10  Afwijzen

11  Ongedurig

12  Platdrukken

13  Ingezetene

14  Plaats in Spanje

15  Koud houden

16  Meerwaarde gevend

17  Grondsoort

18  Stiekem gade slaan

19  Telwoord

20  Couplet

21  Raspen

22  Bed

23  Vroeger

24  Bereden militair

25  Plaats in Wit Rusland

26  Deel van het gelaat

27  Tegendraads

SUCCES
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Beste collega’s 

Mij is gevraagd om als nieuweling een stukje 

te schrijven over het uitje naar de Efteling die 

de P.V. op 14/04/2019 heeft georganiseerd.

Omdat heel toevalligerwijs op 14/4 mijn 

vrouw Esther en ik allebei vrij waren, heb ik 

ons opgegeven voor het uitje naar de Efteling 

met de P.V. Het was nog wel een geregel met 

onze jongens Joey en Max, welke door hun 

beperking toch een strakke structuur nodig 
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 QR-Code   PV Leiden

Bezoek ook eens de WebSite van onze P.V. !!

Voor alle informatie betreffende onze PersoneelsVereniging…..

Links naar: vele fotoalbums

contactgegevens van alle sub-afdelingen

alle “GLOSSY’s” van de afgelopen 14 jaar

naar relevante sites voor OV personeel

alle adverteerders

Verder vind je daar natuurlijk ook de activiteiten agenda

en nog veel(!) meer !!

hebben. Uiteindelijk hebben we af kunnen 

spreken dat de bus ons onderweg zou 

oppikken in Rotterdam (wij wonen in 

Schiedam). In alle vroegte in opperbeste 

stemming werden we opgehaald. Wat te 

drinken in de bus voor de jongens met een 

lekkere koek. Nog even lekker bijkletsen met 

collega’s. Redelijk vlot waren we in de 

Efteling en hebben daar aardig de dag kunnen 

doorbrengen. Als eerste het sprookjesbos met 

als kers op de taart een verhaal van de 

Sprookjesboom. Daarna lekker overal heen 

gewandeld, bootjes, Pagode, Kookpotten 

(jammer dat Carnaval dicht was voor 

onderhoud), schommelboot, 3x Piranha, 2x 

Fata Morgana. Het was niet druk, dus konden 

overal lekker doorlopen. Om 17:00 uur lekker 

patatjes gegeten en wat drinken (tussendoor 

ook genoeg gesnoept) en weer huiswaarts. In 

de bus was iedereen nu wel aardig uitgeteld 

van het lopen. Het was heerlijk weer, beetje 

koud, maar verder wel droog. Esther, Joey, 

Max en ik kijken terug op een geweldige dag. 

Top georganiseerd door de P.V. Hartelijk 

bedankt!!!

Groeten, 

Esther, Joey, 

Max en 

Daniel

Kopij voor de volgende editie inleveren voor 05/07
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www.hartwijk.nl
Lammermarkt 3  2312CK Leiden   071-5126627

installatietechniekinstallaties ijzerwaren witgoed

witgoed 

koopmans verf 

ijzerwaren 

gereedschappen

tuingereedschappen 

bouwmaterialen 

beveiliging 

sleutelservice

totaal verbouwing



Het kruithuisje 

“Waltoren 

Oistenrijck” 

Tegenwoordig zit 

er een Escaperoom 

in gevestigd voor 

wie van een 

spannende puzzel 

houdt. Alleen al 

door de bijzondere 

locatie is het de 

moeite waard om 

Escaperoom 

Leiden te 

bezoeken! De raadselkamer is 

gevestigd in een van de oudste gebouwen 

van Leiden: de “Waltoren 

Oistenrijck” (Oostenrijk) aan de 

Jan van 

Houtkade 50. 

Door de 

Leidenaren wordt 

het ook wel het 

“Kruithuisje” 

genoemd.  Het is een 

Rijksmonument. De toren is gebouwd rond 

1485 en daarmee nog net middeleeuws! Hij 

maakte vroeger deel uit van de stadsmuur om 

Leiden. Het is de enig overgebleven toren van 

de 33 die Leiden vroeger had. Vanuit het 

Kruithuisje werd buskruit ingeladen in de 

voorbij varende schepen. Leiden en buskruit 

bleek overigens niet altijd een handige 

combinatie: in 

1807 ontplofte 

een kruitschip op 

de plek waar nu 

het Van der 

Werfpark ligt. 

Gelukkig bleef het 

Kruithuisje aan de 

Jan van Houtkade 

gespaard. Het 

monument nodigt 

al uit om te 

puzzelen als je 

het ziet. Wat 

dacht je 

bijvoorbeeld van 

de raadselachtige metseltekens in de 

buitenmuren 

(in de vorm 

van 

sleutels!)? 

Of de 

gotische 

letters boven het raam? 

Tijdens het spel ontdek je 

welke geheimen het 

gebouw nog meer schuil 

houdt...!

Gerhard Steenhuis
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www.kittenopvang-

bovenwater.nl
Oud Adeselaan 29

2375 XB  Rijpwetering
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VERKEER &ZIEN

AMSTERDAM, 1e Van der Helststraat 3a | T 020 5788500 

KATWIJK, Princestraat 38 | T 071 4014763

LEIDERDORP, Winkelhof 43 | T 071 5412521 

LEIDEN, Lange Mare 118 | T 071 5131010 

OEGSTGEEST, Terweeweg 52 | T 071 5652090

WASSENAAR, Langstraat 129/131 (Graafstal Optiek) | T 070 5113456 www.satonoptiek.nl

Goed zien in het verkeer
Rijdt u regelmatig ’s avonds in het donker en heeft u dan last van de verblindende 

koplampen van tegenliggers? Ziet u kringen rondom de straatverlichting of ’s avond 

minder scherp dan overdag? Met de nieuwe Zeiss DriveSafe glazen heeft u daarvan 

veel minder of helemaal geen last. Tijdelijk met vaste klantvoordeel:

Zeiss DriveSafe glazen meten wij uitsluitend aan inclusief een gedegen oogonderzoek 

door een gediplomeerde en ervaren specialist. Dat is minder vanzelfsprekend dan u 

wellicht denkt want het beroep opticien is in Nederland niet beschermd en iedereen 

mag zich opticien noemen.

Goed zien & er beter uitzien
Tijdens zo’n oogonderzoek en natuurlijk afhankelijk van uw wensen, bepalen we 

samen met u wat voor uw ogen de beste kijkoplossing is. Vraag naar de Virtual Reality 

demonstratie in de winkel en ervaar zelf het effect van Zeiss DriveSafe glazen.

Op vertoon van deze advertentie

Zeiss DriveSafe glazen:

50 euro korting
op enkelvoudige glazen. 

100  euro korting
op multifocale glazen.


