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Beste lezer
Het is (weer) vakantie-
tijd, eindelijk effe een paar
weken helemaal niets, alleen maar
lui zijn, of juist heel actief, gewoon
wat je zelf wilt..…..werken kan
altijd nog !! Waar sommige 
collega’s hele einden weg gaan, gaan wij 
gewoon lekker naar een bungalowtje, meestal 
ergens in Brabant……daar is ook de foto op de 
omslag gemaakt. ‘s Ochtends wordt er meestal 
een eind gewandeld en ‘s middags gaan we 
naar een dorpje om een lunchje te nuttigen, een 
mens moet toch eten nietwaar……
Verderop in deze “GLOSSY” stelt ons nieuwe 
redactionele hondje zich voor, ze is nog geen 
10% van Czar, onze vorige steun en toeverlaat, 
maar vlak die kleintjes niet uit. Het is voor ons 
ook het eerste redactionele teefje, dus ‘t is effe 
wennen, voor het hondje en voor ons…….
In deze “GLOSSY” vind je ook een 
vooraankondiging voor de reünie van 
gepensioneerde collega’s van de vestigingen 
Leiden - L’dam & Lisse. Misschien een beetje 
vroeg om het nu al te melden maar dan kan je 
het gewoon alvast in je agenda zetten, de 
redactie weet dat sommige gepensioneerden 
het heel erg druk hebben sinds ze met pensioen 
zijn….vandaar. De puzzel in de vorige editie 
was een cijferpuzzel, ik heb al vaker 
geprobeerd, die altijd en eeuwige 
woordzoekers, af te wisselen met iets anders. 
Toen koos ik voor een cryptogram, maar dat 
gaf heel weinig oplossingen, dus was ik heel 
benieuwd wat nu de “oogst” zou zijn. En dat 
viel nog lang niet tegen, kennelijk zijn 
cijferpuzzels toch wel wat populairder dan 
cryptogrammen…..
Als laatste wil ik nog effe zeggen dat kopij 
(zeker ook van jou) altijd welkom is….. Aan 
het formaat van de letters (en de regelafstand) 
in de inhoud zou je misschien af kunnen leiden 
dat er ruimte gebrek is in onze “GLOSSY” en 
dat is ook zo, maar voor jouw verhaal maak ik 
ruimte !!
 
 
 



3

Beste lezers en  
lezeressen, de winter 
ligt gelukkig weer 
achter ons, het heeft 
effe geduurd maar na 
een valse start lijkt de 
lente nu toch eindelijk 
aangebroken. Alles 
ziet er in de lente 
gelijk een stuk groener 
en vrolijker uit als ik 
tijdens mijn dagelijkse 

ronde mijn hondje Max langs de 
Dwarswetering en door de Bloemerd laat 
rennen. Bijkomend voordeel voor ons werk als 
buschauffeur: door een heerlijk zonnetje en de 
stijgende temperaturen zijn de passagiers 
gelijk wat vrolijker! Minder vrolijke gezichten 
waren er op de Algemene Leden Vergadering 
op 24 april. Welgeteld 8 PV leden hadden de 
moeite genomen om bij de ALV aan te 
schuiven. Als bestuur vinden we de lage 
opkomst dan ook erg jammer want de ALV is 
toch dé manier om als PV lid je stem te laten 
horen.... Over tegenvallers gesproken: onze 
verwachtingen voor het jaren 70 feest op 28 
april waren hoog gespannen maar met 30 
aanmeldingen kan je niet spreken van een 
hoge opkomst. Er waren (door wat voor 
oorzaak dan ook) wat afzeggingen, dat kan 
gebeuren. Maar als er op de dag zelf collega’s 
gewoon niet komen opdagen zonder zich af te 
melden daar zakt je jaren 70 broek toch van 
af.... Er gaat voor ons als PV toch heel veel 
(vrije....) tijd aan voorbereiding in zitten nog 
afgezien van het geld.... Verderop in deze 
Glossy hebben Rob & Edwina v/d Brink over 
deze toch nog erg geslaagde avond in ieder 
geval een leuk stukje geschreven. Hopelijk 
geeft dit schrijven veel collega’s het duwtje in 
de rug om bij een volgende feestavond of uitje 

wel aanwezig te zijn. Het verhaal “in de 
Bruine Boon met” is deze editie door 
omstandigheden niet van ondergetekende. 
Gelukkig heeft collega Gerhard Steenhuis op 
geheel eigen wijze de honneurs voor een keer 
waar genomen. Op vrijdag 18 mei staat de 
traditionele Visbakdag weer op de agenda. 
Deze dag kunnen jullie van 11:30 uur tot 
14:30 uur op de vestiging terecht voor een 
lekkerbekje, bakje kibbeling of een haring!! 
De activiteitencommissie organiseert van 22 
t/m 25 mei alweer voor de derde keer de 
avondvierdaagse. Johan, Erna en Jan hebben 
ook nu weer meer dan hun best gedaan om 
vier mooie routes van ongeveer 5 kilometer te 
maken. Je gaat Leiden door heel andere ogen 
zien want op deze avonden loop je met elkaar 
prachtige routes door de oude Leidse 
binnenstad en niet te vergeten door de 
omgeving van Leiden. De loopinspanningen 
worden op de laatste dag afgesloten met een 
heerlijk diner.... Dus kom op en schrijf je eens 
in voor dit leuke evenement en leer Leiden én 
je collega’s op een heel andere manier kennen. 
Voordat ik het vergeet, bij deze nog twee 
belangrijke datums om alvast in de agenda te 
noteren: zaterdag 7 juli is de jaarlijkse 
barbecue op de vestiging. Voor de 
gepensioneerde buschauffeurs uit 
Leidschendam, Lisse en Leiden staat op 
zaterdag 3 november de PV ruimte open voor 
een reünie. Rest mij alleen nog om iedereen 
namens het PV bestuur een hele fijne 
welverdiende vakantie toe te wensen, geniet 
ervan.... Want zoals onze onvolprezen 
redacteur het zo pakkend kan zeggen: werken 
kan altijd nog!!
 
Met vriendelijke groet,
Jos van der Ploeg
Voorzitter PV Leiden
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02  Redactioneel -- Bestuur & Commissies
03  Bestuurlijk
05  Puzzelwinnaars
05  Dat heb ik weer…..
07  Kijk eens om je heen…..
08  ToerFietsClub S.U.S.T.
10  Bij de Bruine Boon met….
12  Back to the Seventies
14  Vliegen boven de Keukenhof

17  HuizeM.
19  Reünie NZH meiden
20  Langs de (bus)lijn (Kruisherenklooster)
21  Opl. Kijk eens om je heen.
23  Nieuws uit Friesland
25  Domme vraag 
27  Puzzel
29  de Visclub
31  Groeten uit Duitsland
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MotorToerTocht (02/09)

indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje ROOD 39

Op zondag 2 september wordt de jaarlijkse 

motortour gereden. Dit jaar een “flinke“ 
dagtocht (325 km) naar Zeeland!!! Vertrek 
vanaf het Transferium in Zoeterwoudedorp 
(A4) om 08:30 uur. Uiteraard wordt er gestopt 
voor de koffie en lunch, er zitten 2 veerboten 
in de tocht en alle kosten zijn voor eigen 

rekening. Start beslist met een volle tank 
benzine en onderweg zal er nog gestopt 
worden om te tanken. Het organisatieteam 
heeft zijn best gedaan om weer een mooie 
dagtocht te organiseren en hopen ook weer op 
een mooie opkomst en vooral mooi weer.
 
Fred v/d Eijnden -- Simon v/d Meer
Cees Stijnman -- Sjaak Goudriaan

Puzzelwinnaars
De oplossing van de puzzel uit de vorige “in de Kijkert” is:

“Boomchirurg”
Eerste prijs VVV-bon €. 20,- José Verhage
Tweede prijs VVV-bon €. 15,- Mary v/d Eijnden
Derde prijs VVV-bon €. 10,- Yvonne v/d Ploeg
Van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijs……….
In deze editie staat de puzzel op pagina 27

Dat heb ik weer…
Laat ik me eerst even 

voorstellen, mijn naam is Lizzy. 
Ik ben een raszuivere bastaard, 
geboren in Sofia (Bulgarije). De 
eerste vijf maanden van m’n 
leven waren bepaald niet ideaal, 
van het ene asiel naar het 

andere, en uiteindelijk naar een 
opvang in Nederland 
gebracht. Tweede Paasdag 

werd ik uit de opvang gehaald 
door die twee, ze zeggen dat ik het 

nieuwe redactionele hondje ben, geen idee wat 
dat is, maar het is hier in ieder geval een stuk 
beter dan waar ik vandaan kom…… Voorlopig 
heb ik het nog wel even druk met van-alles-en-
nog-wat leren, de hele dag hoor ik “nee, niet 
doen” en “buiten plassen”. Maar ja, als ik 
buiten loop gebeurt er om me heen zoveel 
interessants dat ik er thuis pas weer aan denk 
dat ik ook nog effe moet plassen en ja……dan 
ligt het dus weer in de kamer. “Pot-ver-do-rie 
buiten plassen” hoor ik dan weer, de volgende 
keer zal ik er aan denken….hoop ik…..
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Kijk eens om je heen…..

7

Als “bootmens” vallen zulke dingen direct op.
Ik weet niet beter dan dat dit al jaren op dit 
huis staat. Maar waar staat dit huis?
 
Veel succes
Henk Koelewijn
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ToerFietsClub S.U.S.T.
Hallo lezers van de “in de Kijkert”

Hier wat informatie van de tfc 
S.U.S.T. de fietsclub

 van de P.V. Leiden. 
We zijn op zoek 
naar wat nieuwe 

leden voor de club. 
Kom ontspannen en  

  gezond bezig zijn 
              door lekker in club 
verband te sporten. We rijden in 
een seizoen (dit jaar) van eind 
februari tot en met oktober om de week een rit 
tussen 80 en de 125 km waarvan 2 meer 
daagse ritten. We sluiten het seizoen af met 
een gezellige avond in november. Dit seizoen 
zijn we op 8 januari begonnen met de 
ledenvergadering en daar hebben de leden 
bepaald dat we de volgende ritten gaan rijden. 
We openden op 27 februari, om 10:00 uur was 
de openingsrit. Deze rit was niet zo sterk bezet 
omdat menigeen het te koud vond om (52 
km.) te gaan fietsen. We vertrekken alle ritten 
vanaf de garage Arriva Rijnsburgerweg 1 
Leiden. Op veler verzoek hebben we de 
openingsrit (als uitzondering) een week later 
over gedaan en toen waren er tien mannen 
aanwezig, we hebben toen 73 km gefietst. We 
gingen verder op 13 maart met een gedeelte 
van de Kaasroute vertrek 10:00 uur, deze rit 
was ook matig bezet doordat er regen in de 
lucht zat, 27 maart was de Koos Janson Toer 
vertrek 10:00 uur, 10 april hadden we de 

Bollenroute vertrek 09:30 uur, 24 april De 
Rotte we vertrokken om 09:30 uur, 8 mei De 
Meije vertrek 09:30 uur, 22 mei rijden we naar 
de bakker in Schoonhoven vertrek 09:30 uur, 3, 
4 en 5 juni de drie daagse naar en vanuit 
Emmeloord, 19 juni Hoek van Holland vertrek 
9:30 uur, 3 juli Haarzuyien vertrek 09:30 uur, 17 
juli Brielse meren vertrek 09:30 uur, 31 juli 
fietsen we naar het Noord Hollands Kanaal 
vertrek 09:30 uur, 13 en 14 augustus rijden we 
twee dagen, we moeten nog kiezen tussen Den 
Bosch of Dordrecht, 28 augustus 
Amsterdamse bos vertrek 09:30 uur, 11 
september Ruige Hoek route en die stopt in 
Katwijk want dit is de ......rit vertrek 09:30 uur, 
25 september de Piet Hoogendijk toer vertrek 
09:30 uur, 9 oktober Schiphol Badhoevendorp 
ronde vertrek 10:00 uur en de laatste rit van het 
seizoen (23 oktober slotrit) heeft de 
Penningmeester het voor het zeggen vertrek 
10:00 uur. De seizoensafsluiter is op 19 
november met een gezellige avond.
Op 7 januari 2019 (Ledenvergadering) gaan 
we ons weer prepareren voor seizoen 2019
Kom het eens 
proberen je mag twee 
ritten mee rijden 
zonder lid te worden.
 

 
 
 

Cees Stijnman

Het is weer zover, de reünie voor gepensioneerden
van de vestigingen Leiden + Leidschendam + Lisse

komt er weer aan !!
De reünie staat gepland voor zaterdag

03 NOVEMBER
zet die datum alvast in je agenda !!
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Je bent lid of donateur van de P.V. Leiden ?
Laat het ons weten als er wijzigingen zijn !!
Bel (06 40 180328), mail (jaap@pvleiden.nl) of breng
het secretariaat op een andere manier op de hoogte.
Adresgegevens: Arriva P.V. Leiden
Rijsburgerweg 1 (kastje 165) -- 2334 BA -- Leiden
E-mail: jaap@pvleiden.nl
Giro: NL54 INGB 0000 309060
t.n.v. Ontspannings- en Ontwikkelingsvereniging NZH - ZWN
Händelstraat 17 -- 2324 JK -- Leiden
 

indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje ROOD 39
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Omdat collega Jos 
van der Ploeg 
recent geopereerd is 
aan zijn arm heeft 
hij mij gevraagd om 
voor één keer zijn 
taak over te nemen 
als interviewer voor 

het stukje “Bij de Bruine Boon met...” wat ik 
graag wilde doen. Maar ja, dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan, want wie van al die 
collega’s wilde wel met de “billen bloot”?
Gelukkig bleek dat makkelijker dan gedacht 
en vond ik Andreas Jiorgos Antonis bereid om 
onder het genot van een bakje koffie en wat 
fris even lekker te babbelen hoe hij hier 
verzeild is geraakt en uiteindelijk op de bus is 
beland. Andreas Jiorgos Antonis, dat klinkt 
Grieks en is ook Grieks. Ben je in Griekenland 

geboren en waar 
heb je zoal 
gewoond?
Andreas is geboren 
in Utrecht.......(en 
als je goed luistert 
hoor je nog een 

Utrechtse tongval) maar zijn ouders waren 
echte Grieken. Zijn vader kwam als 
gastarbeider naar Nederland en heeft bij de 
PTT gewerkt als sorteerder. En hoewel hij 
diverse promotie-voorstellen kreeg 
aangeboden bleef het sorteren zijn lust en zijn 
leven. Zijn ouders hebben in Preveza gewoond 
aan de westkust waar ook de meeste familie 
van zijn moeder woonde. De familie van zijn 
vader woonde meer in het binnenland in de 
bergen. Helaas zijn zijn ouders te vroeg 
overleden en ook veel familieleden zijn er niet 
meer. Andreas Jiorgos Antonis, maar aan deze 
namen zit wél een verhaaltje vast. Voor wat 
betreft naamgeving werkt dat in Griekenland 
toch wat anders dan in Nederland. Griekse 

kinderen krijgen bij hun geboorte nog
geen naam maar pas bij hun doop en 
dat ging bij Andreas niet helemaal 
zoals zijn vader had gewild....Tijdens 
de doop in de kerk sprak zijn peet-oom 
de naam Andreas uit en dat is dan 
gelijk de naam en valt ook niet meer te 
veranderen (dit is ook allemaal officieel zo 
geregeld). Andreas zijn vader werd toen zó 
kwaad dat hij de peet-oom in de kerk naar de 
keel greep. Want eigenlijk had het Jiorgos 
moeten zijn, naar de opa van zijn vaders kant. 
En zijn achternaam is een beeje “ver-
Nederlandst” voor het gemak, dat was 
eigenlijk Antoniou (en dat spreek je weer 
anders uit dan dat het hier staat...). Daarbij 
vieren ze in Griekenland niet echt de 
verjaardag maar wél de naamsdag omdat 
kinderen heel vaak vernoemd worden naar een 
heilige. Andreas viert de naamsdag niet meer 
zo, maar er wordt een dag geprikt namens hun 
drieën, Andreas, zijn vrouw Carolina en hun 
zoon Pano, en dat wordt dan groots gevierd.
Andreas is zelf van 1995 ~ 1997 (tijdelijk) 
naar Griekenland verhuisd om te ervaren hoe 
het is om daar te werken en te wonen. Hij had 
zich al wel een beeld gevormd van 
Griekenland via kennissen en familie maar 
wilde dit zelf ook ervaren, zijn roots lagen 
toch in Griekenland. Wat hij zelf een hele 
mooie foto vindt is die waarbij het kanaal van 
Korinthe met een brug op de achtergrond is te 
zien. Hier reden ze vroeger met de nachtbus 
overheen van het vliegveld naar Preveza waar 
de meeste familie woonde. Hij ging werken bij 
een kleine groothandel in groente en fruit en 
heeft daar de tijd van zijn leven gehad. Hij 
kreeg daarbij veel vrijheid van zijn baas en 
ging uiteindelijk met een vrachtauto op pad 
om zelfstandig de bestellingen af te leveren. 
Nou zijn Grieken niet de meest makkelijke 
klanten, maar Andreas wist er altijd wel een 
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draai aan te geven zodat iedereen uiteindelijk 
toch tevreden was én bleef! Ondertussen is 
Andreas al weer 25 jaar gelukkig getrouwd 
met Carolina Postma en hebben ze een zoon 
Pano, inmiddels 17 jaar. Ook deze naam is wat 
“ver-Nerderlandst” en voluit heet hij eigenlijk 
Panajiotis (= kind van Maria). Ze wisten van 
te voren niet of ze een zoon of dochter zouden 
krijgen en hadden wat namen verzonnen. Maar 
deze naam is eigelijk “ontstaan” op de 
belangrijkste feestdag van Griekenland, 
Maria-Hemelvaartdag, en dat is op 15 
augustus, en toen heeft Andreas ook zijn 
vrouw Carolina leren kennen op het strand van 
Scheveningen en zodoende vond hij die naam 
wel toepasselijk. Qua werkzaamheden heeft 
Andreas wel wat met voertuigen, want vanuit 
taxichauffeur is hij sinds 2008 buschauffeur. 
Het taxivervoer was toen heel uitgebreid met 
diverse vervoersgroepen en hij kwam toen in 
heel Nederland. Maar dat werd steeds minder 
en hij is toen overgestapt naar kleinschalig OV 
met kleine taxi-busjes en van daaruit is hij 
toen doorgestroomd via diverse opleidingen 
als buschauffeur waar hij nu onze collega is.
Maar bij Arriva is hij niet alleen op de bus te 
vinden, ook staat hij regelmatig voor het 
dartboard om niet onverdienstelijk een pijltje 
te gooien.... Want volgens mij heeft Andreas 
wel wat met darten. Het is ongeveer 2 1/2 jaar 
geleden dat hij bij een vriendin van zijn vrouw 
voor de gezelligheid een pijltje gooide, want 
véél stelde dat toen niet voor. Toen men bij 
Arriva ook begon met darten ging Andreas 
meedoen en dat ging steeds beter. Tot nu toe 
4x 2e en 7x 1e! en 2x de wisselbeker (die je na 
de 3e keer mag houden!). Alleen de laatste dag 
van de competitie van  2018 werd hij laatste, 
maar dat maakte voor het resultaat niet meer 
uit. Iedereen heeft 
weleens een “bad-
day” en de beste 
darter van Arriva 
was hij toch al....
Op Facebook zag 
ik ook een foto 
voorbij komen 
van Andreas met 
blauw haar en dito 

snor/baard en vroeg hem of Peter Wright 
misschien zijn voorbeeld was, maar dat was 
meer een gevalletje van even gek doen. Toch 
is hij best wel sportief aangelegd, want hij is 
met zijn vrouw Carolina en zoon Pano een 
keer naar de Uithof geweest waar ze héél 
sportief bezig zijn geweest. Eerst is hij met 
zijn zoon wezen karten waarbij Andreas er 
maar niet voorbij kwam. Pas op het laatst lukte 
dat omdat zijn zoon wat concentratie-verlies 
had, tsja..... Daarna gevolgd door Sumo-
worstelen waarbij ze met hun drieën in zo'n 
leuk pak gehesen werden en ze meer de slappe 
lach hadden dan dat er echt geworsteld werd 
en tot slot wederom met zoon Pano 
lasergamen waarbij hun team gewonnen had 
en Pano zelfs als jongste vrij hoog eindigde!
Op één van zijn foto's op Facebook zie ik een 
balkon met een tafeltje en 4 stoelen met 
daarbij een opmerking van Kostas 
Theofanopoulos die vraagt: Greece? Jouw 

antwoord 
daarop is: 
Yep, I miss it 
terrible. Mijn 
vraag is dan 
of hij terug 
zou willen 
naar 
Griekenland. 
Nu niet meer, 
maar in de 

tijd van de gulden en de Drachmen wel omdat 
de mensen het toen veel beter hadden. En dan 
is het nu tijd voor 

de moeilijke vragen.
4 Deze keer, want met een collega die zó 
boeiend kan vertellen was er geen tijd en 
ruimte meer voor 10 vragen...
 
Mijn grootste blunder is: 
Andreas ging met Carolina voor het eerst met 
de auto naar Griekenland om kerst te vieren. 
Onderweg in Duitsland was het zo’n slecht 
weer dat ze een halve dag vertraging opliepen. 
Op de nachtboot hadden ze wederom pech 
omdat die één vertraging had van 12 uur i.v.m. 
verstekelingen. Bij aankomst in Griekenland 
zagen ze iedereen in nette kleding lopen, maar 
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waarom(?) ze hadden geen idee. Bij familie 
aangekomen was ook al iedereen netjes 
gekleed en zij liepen nog gewoon in hun 
gewone kloffie en een scheerapparaat had 
Andreas ook al even niet meer gezien. Ze 
voelden zich toch wat ongemakkelijk en toen 
viel het Griekse kwartje. Door alle 
vertragingen op de heen reis waren ze een dag 
te laat en waren dus op 1e Kerstdag 
gearriveerd, en ja, dan laat men zich van 
zijn/haar beste kant zien! Een gevalletje van 
schaamrood enzo... Ze hebben dit voorval nog 
vaak moeten vertellen en ook nu nog worden 
ze door dit voorval achtervolgd!
 
Mijn favoriete artiest, band, muziek is: 
De jaren 80 en dan speciaal Modern Talking 
(ik kende de naam maar welke muziek? 
dankzij Spotify was er weer het “oh ja” 
moment). Het was lekker dansbare muziek en 
Andreas had alle lp's, alleen naar concerten 
van hun is hij nooit geweest. Wél van een 
Griekse artiest, Theo Dorakis, je weet wel, die 
de muziek schreef van Zorba de Griek met 
Anthony Quinn, oftewel de Sirtaki, wie kent 
het niet? Ook Pavaroti en David Copperfield 
en nog wat musicals passeerden de revue.
 
Wat is het lekkerste wat je ooit hebt gegeten? 
Zwaardvis. Dat was een paar jaar geleden in 

Griekenland bij een klein restaurantje en het 
was de vangst van de dag. Het bleek een 
enorm stuk vis te zijn die hij met moeite op 
kreeg. Maar lekker! Later op de avond nog een 
Ouzo om de spijsvertering nog een handje te 
helpen. En over eten gesproken borrelde bij 
mij toch nog een laatste vraag op. 
 
Wat vind Andreas van een Grieks restaurant, 
waan je je dan ook in Griekenland of...... 
Nee dus. Het is wel Grieks gekruid  maar in 
Griekenland is het toch wat traditioneler. Hier 
is het meer afgestemd op het land waar het 
restaurant is gevestigd en heel af en toe gaan 
ze nog wel naar de Griek, maar eigenlijk heeft 
Andreas er een hekel aan omdat men ziet dat 
hij Grieks is en men dan gelijk Grieks gaat 
praten. En daar heeft hij dan geen zin meer in, 
en dat snap ik best! En mocht je nou willen 
weten waarom hij graag een sigaartje 
rookt......vraag het Andreas zelf, maar wees 
gewaarschuwd, want voor je het weet ben je 
een uur verder en weet je 
een hele hoop meer over 
Griekenland en zijn 
inwoners!
 
 
            
             Gerhard Steenhuis

Back to the Seventies met de P.V. Leiden
Toen ik de aankondigingsposter zag van een 
feest dat georganiseerd werd door onze 
personeelsvereniging wekte dat mijn interesse. 
Nog enthousiaster 
werd ik bij het zien 
van de dresscode 
namelijk de 70’s. 
Bij zulke 
themafeesten heb je 
namelijk dubbele 
pret, natuurlijk op 
de avond zelf maar 
zeker ook bij het 
uitzoeken en 
passen van je 
outfit. We kwamen 

aan op de parkeerplaats bij de vestiging Leiden 
en het enthousiasme groeide meteen bij het 
zien van medefeestgangers, uitgedost in 

allerlei kostuums 
en versiersels uit 
de 70’s. Het feest 
vond namelijk 
plaats in onze P.V. 
ruimte boven bij de 
vestiging. Eenmaal 
binnen zag je 
hoeveel moeite de 
vrijwilligers van de 
P.V. hadden gedaan 
om een gezellig 
zaaltje te creëren 
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voor de (iets in aantal 
tegenvallende 
hoeveelheid) 
feestgangers. 
Desalniettemin, de club 
was niet groot maar wel 
dol enthousiast, en dat in 
combinatie met het 
feestelijk ingerichte 
zaaltje een garantie op 
succes. De avond werd 
ingeluid met gezellig 
babbelen onder het genot van een hapje en 
drankje met op de achtergrond een gezellig 
muziekje uit de Seventies. Onze voorzitter van 
de P.V. Jos van der Ploeg begon met de eerste 
ronde van een 70’s quiz waarbij wij vragen 
moesten beantwoorden over de muziek of 
artiesten uit de jaren zeventig. Inmiddels 
begonnen de magen te knorren maar gelukkig 
stond onze trouwe snackcar beneden aan de 
trap voor een patatje en een lekker snackje 
erbij. Na het verorberen van de maaltijd 
barstte het feest pas echt los en gingen de 
feestgangers voorzichtig hun eerste pasjes 
wagen op de dansvloer. Al gold dit 
voornamelijk voor de mannen want de 
vrouwen hadden elkaar hier al eerder in 
gevonden. Tussendoor deed Jos nog even de 
tweede en derde ronde van de quiz en werd het 
feestje precies hetgeen waar je natuurlijk 
vooraf op hoopte, super gezellig namelijk. Er 
was inmiddels een uitslag bekend van de quiz 
waarbij in het derde deel voornamelijk 
gevraagd werd naar de naam van de artiest of 
titel van een nummer uit de 70’s. Koos en Lies 
Vooijs hadden als enige bij deze ronde alles 

goed maar zij hadden 
van de aanwezige 
personen dan ook de 
meeste ervaring. Mike 
Woering werd tweede in 
deze ronde maar Natasja 
Hartevelt had het over 
de drie rondes het 
allerbeste gedaan. 
Daarna werd de uitslag 
bekend gemaakt van de 
loterij waarvoor wij bij 

binnenkomst lootjes hadden ontvangen. Twee 
verschillende stellen gingen er glunderend met 
een cadeaubon vandoor. Onze DJ Dennis 
draaide er lustig op los en werd het lijstje met 
alle verzoeken afgewerkt waarbij het ene 
nummer nog geweldiger klonk dan het andere. 
Inmiddels stonden de zweetdruppels bij alle 
aanwezigen op het voorhoofd, werd er gedanst 
en veel gelachen. Wij hopen dat onze P.V. 
ondanks de wat lage opkomst dit nog een keer 
wil organiseren. Redenen voor de lage 
opkomst waren er zeker. De dag na 
koningsdag en ook nog een dresscode wierpen 
bij sommige misschien een blokkade op maar 
wij hopen bij een volgende keer natuurlijk op 
een geweldige opkomst. Voor ons was het een 
zeer geslaagd feest wij 
hebben er erg van 
genoten. Wij willen de 
vrijwilligers dan ook 
hartelijk danken voor hun 
inzet en enthousiasme.
   Groetjes,
     Rob & Edwina 
      van den Brink

www.kittenopvang-
bovenwater.nl

Oud Adeselaan 29
2375 XB  Rijpwetering
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Oud papier in de blauwe containers

Opbrengsten     2016   2017   2018
1e kwartaal   4945 kg. 5985 kg. 4380 kg.
2e kwartaal   6965 kg. 5120 kg. ________
3e kwartaal   5020 kg.  3400 kg. ________
4e kwartaal   5600 kg. 3835 kg ________
Totaal 22.530 kg.     18.340 kg.

Vliegen boven de Keukenhof
De Keukenhof is al jarenlang dé topattractie 
van de bollenstreek in het voorjaar. Vorig jaar 
kwamen er ruim 1,4 miljoen bezoekers naar de 
bloemenshow in Lisse. Het is natuurlijk een 
prachtig plaatje lopend tussen de bloemen. 
Maar er is een veel leukere en mooiere manier 
om die bloemenpracht te zien: vanuit de lucht. 
Ook dit jaar waren er in de weekenden tussen 
31 maart en 6 mei weer rondvluchten met een 
historische DC 3 Dakota over de Keukenhof en 
de bollenvelden. Deze Dakota, de prinses 
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Amalia met registratienummer PH-PBA is niet 
zomaar een vliegtuig, het is een legendarisch 
vliegtuig! Op 11 januari 1944 rolde de Dakota 
uit de fabriek om bij de 8th Air Force dienst te 
doen. Het toestel nam onder andere op 6 juni 
1944 deel aan de landingen in Normandië en 
in september 1944 aan de operatie Market 
Garden. Na de oorlog verwierf Z.K.H. Prins 
Bernard het toestel. Op 25 februari 1947 werd 
de Dakota ingeschreven als de PH-PBA op 

naam van de Rijksluchtvaartdienst en werd 
daarmee het eerste Nederlandse 
regeringsvliegtuig. In november 1947 slaagt 
Prins Bernard met vlag en wimpel voor het 
examen om op dit type vliegtuig te mogen 
vliegen. Tot mei 1960 zijn er vele staatsreizen 
gemaakt met Prins Bernard achter de 
stuurknuppel. Op 31 juli 1975 werd het toestel 
aan de grond gezet en ging als museumstuk 
naar het Aviodome. Jaren heeft de Dakota als 
poortwachter buiten voor het museum op 
Schiphol Centrum gestaan. In 1985 werd 
besloten om het toestel op te knappen en in 
historische KLM kleuren met de registratie 
PH-TCB op een verhoging binnen in het 
Aviodome te plaatsen. Prins Bernard, 
beschermheer van de Dutch Dakota 
Association, koesterde echter de wens dat het 
toestel mét de registratie PH-PBA weer 
luchtwaardig zou worden gemaakt. In 1996 
werd de stichting Prins Bernard Alpha 
opgericht met als doel om de PH-PBA in oude 
luister te herstellen. In de loop van 1998 was 
het toestel gereed en werd feestelijk 
overgedragen aan de DDA. De PH-PBA is 
sinds de restauratie een uniek topstuk uit de 

Nederlandse luchtvaarthistorie. Tijdens de 
Texel Airshow in juli 2007 vindt een 
historische gebeurtenis plaats: de KLM en de 
DDA tekenen een contract waarmee de KLM 
de Dakota adopteert. Door het overnemen van 
de vaste kosten van de exploitatie van het 
toestel is de instandhouding als vliegend 
nationaal erfgoed gewaarborgd. Op een 
suggestie van Prins Bernard draagt het toestel 
voortaan de naam Prinses Amalia. Nadat de 
KLM zich als één van de hoofdsponsors had 
teruggetrokken had de DDA niet alleen minder 
geld maar ook geen hangaar meer op Schiphol 
Oost. De DDA is daarom uitgeweken naar 
vliegveld Lelystad en ingetrokken bij de 
stichting die het watervliegtuig Catalina in 
beheer heeft. Het einde van de samenwerking 
met de KLM betekende ook dat de kleuren en 
het logo van de KLM niet meer op de Dakota 
konden prijken. De Dakota is nu weer in de 
vertrouwde kleuren gespoten van het 
regeringstoestel: rood, wit en blauw. Ook is 

het logo van de 
inspecteur-generaal der 
krijgsmacht 
aangebracht: een oranje 
wapen met blauw kruis 
en gele leeuw. Naast de 
rondvluchten boven de 
Keukenhof en de 
bollenstreek zijn er ook 

deze zomer weer vluchten 
vanaf de luchthavens in Rotterdam, 
Lelystad, Groningen en Maastricht. Die 
vluchten zijn, naast sponsorgeld, belangrijk 
om de begroting rond te krijgen en zo dit 
nationaal erfgoed in de lucht te houden. Dus 
wil je de Keukenhof en de bollenvelden eens 
op een geheel andere manier bekijken boek 
volgend jaar dan eens een rondvlucht in dit 
legendarische vliegtuig!
 
Bronnen: Leids Dagblad en DutchDakota.nl 

ben je nou nog geen lid (of donateur) van onze P.V.
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Qua vadis ?

Sommigen van jullie hebben al gevraagd, 
waarom het om HuizeM. zo rustig geworden 
is. In bijzonder het optreden op Facebook. Het 
gaat zo goed, dat wij al in december 2017 voor 
het hele jaar 2018 volgeboekt waren. En nu al 
aanvragen voor 2019 hebben. Maar sinds 
weken heb ik in gedachten, iets rustiger aan te 
doen. Dat komt, omdat ik zelf niet ieder 
weekeind vrij ben, en door heel vroeg in het 
jaar al toezeggingen gedaan te hebben, in 
verband met de restaurantavond, heb ik mijzelf 
op veel vrije weekeinden beperkt. Daardoor 
zijn ons zelf leuke uitjes door de vinger 
geglipt. Ik heb daarom besloten, dat HuizeM. 
zeker niet ophoudt met bestaan, maar 
reserveringen alleen nog op korte termijn 
gedaan worden kunnen. Rond twee maanden 
van tevoren als ik tijd en zin heb. Dit maken 
wij dan op onze Facebooksite kenbaar. Na 
ruim vijf jaren hebben wij heel veel leuke en 
gezellige mensen over de vloer gehad. Zelf 
hebben wij heel veel in ons 
Huiskamerrestaurant geïnvesteerd om de beste 
gerechten op tafel te brengen. We begonnen 
met een heel moderne keuken met twee ovens, 

warmhoud kasten voor het serviesgoed, 
warmtelampen enz. Verder met hoogwaardige, 
unieke borden en schotels en ter afsluiting een 
mooie wijnklimaatkast. Omdat wij het zelf 
heel leuk vonden, hebben wij altijd graag 
gasten welkom geheten. Sommigen vaker dan 
twee, drie keer. Een teken, dat wij het goed 
gedaan hebben en niemand meer iets te 
bewijzen hebben. Het houdt niet op, maar wel 
in veel mindere mate. Wel blijft de 
Facebooksite bestaan, maar dan meer gericht 
op restaurantrecensies en berichten over onze 
culinaire avonturen in binnen- en buitenland. 
Wij bedanken onze gasten voor alle support en 
positieve reacties. MAAR ter afsluiting: Op 
14 juli is een BBQ, 
alleen voor Arriva 
Chauffeurs. Er zijn 
nog vijf plaatsen 
beschikbaar. 
De kosten zijn 
€. 35,- p.p. all-in. 
Reserveringen via 
mail: klaus_martini@hotmail.com

Wordt nu(!) lid van de P.V. Leiden

Aanmeldingsformulier.
 
Naam _______________________
Adres _______________________
Woonplaats _______________________
Mobielnr. _______________________
Personeelsnr. _______________________
Vul dit formulier in en doe het in kastje 165
of mail je gegevens naar jan@pvleiden.nl
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Reünie “NZH - meiden”
Al een tijdje broeide het idee om een reünie te 
organiseren van de buschauffeuses die eind 
jaren tachtig/begin jaren negentig bij de NZH 
werkzaam waren. Riet Stroomer pakte het idee 
op en samen met Diana Hoogvorst, Hil Veel, 

Marijke Drenth en Joke Meijer werd het plan 
werkelijkheid. Het was een hele zoektocht 
naar sommige dames, maar bijna iedereen 
werd uiteindelijk gevonden, alhoewel er over 
de twee Hannekes telkens opnieuw grote 
Babylonische spraakverwarring was! Er werd 
een datum geprikt. Aangezien deze nog ver 
weg was, hebben we lang de tijd gehad om 
voorpret te hebben! Die was er dan ook in 
ruime mate op onze meiden-app. Oude foto’s 
werden gedeeld en de humor vloog over en 
weer. Riet verzamelde onze foto’s ook en 
vroeg ons een verhaaltje in te leveren over 
onszelf en een anekdote over een voorval op 
de bus. Deze verhalen met foto’s van ons van 
toen en nu heeft Riet gebundeld in een 
prachtig boekwerkje en ons toegezonden. Nog 
meer voorpret én tegelijk een update van 
ieders leven. Zaterdag 14 april was eindelijk 
de grote dag. Helaas hadden we een paar 
afmeldingen, maar het merendeel was er! Het 
weerzien was een dolle boel met veel 

geknuffel. 
De 
ontvangst 
was in de 
kantine van 
de Remise, 
standplaats 
Leiden, 

met koffie en een gepast 
gebakje met foto van een 
oude bus. 12:00 uur exact 
vertrokken we per luxe bus, 
geregeld door Joke Meijer, 

naar….…verrassing!! 
Zij was tevens onze 
chauffeur. Na een 
ommelandse route 
kwamen we in 
Katwijk terecht en 
Marjan Kuijper (de 
Zwijger!) was al aan 
het schreeuwen of we 
op bezoek bij 
Maarten zouden 
gaan, niet wetende dat hij inderdaad 

een paar honderd meter verderop in vol NZH-
ornaat mét pet bij een halte stond!! Er ging een 
gegil en gejoel op…niet normaal!!! Daar zou 
je een gehoorbeschadiging van oplopen als je 
die nog niet had. Even een uitleg voor degenen 
die Maarten niet kennen: Maarten van Vulpen 
was onze “uitrukchef”. Degene die achter het 
loket in de garage zat en ons zei welke bus we 
toegewezen kregen. Dit heeft hij jaren met 
veel plezier gedaan. Hij zit vol met verhalen 
en anekdotes over zijn belevenissen als 
toerchauffeur en chef en zou daar gemakkelijk 
een dik boek mee kunnen vullen. We reden 
weer verder, langs de bollenvelden en de 
Keukenhof en kwamen tot (bijna) ieders 
verrassing aan bij het NZH-museum. Daar 
werden we ontvangen door Henk Stevens, een 
van de rondleiders en vrijwilligers van het 
museum. Toen Henk de woorden “cultureel 
erfgoed“ in de mond nam, kon Hil het niet 
laten om te zeggen: “Er zit hier een hele tafel 
met cultureel erfgoed!!”, wat haar niet in dank 
werd afgenomen…..We kregen een lunch met 
lekkere broodjes en daarna een rondleiding 
van Henk en Hans langs de oude bussen en 
trams en de werkplaats waar de vrijwilligers 
twee dagen in de week werken om deze oude 
vervoermiddelen in oude glorie te herstellen. 
In de tram gingen de gordijntjes dicht, klonk 
er een hoop gegiebel of er lagen opeens wat 
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Langs de (bus)lijn -- Kruisherenklooster

dames onder de tram….… Na een statiefoto 
van ons allemaal en foto’s van iedereen in de 
halve bus die daar speciaal voor was, togen we 
weer huiswaarts en zwaaiden we Maarten in 
Katwijk uit. Teruggekomen bij de Remise 
namen we afscheid van enkele dames. De rest 
ging naar Marijke, waar we eerst nog even 
heerlijk in de tuin konden borrelen en daarna 
aan lange tafels gingen gourmetten, terwijl we 
genoten van het eten en elkaars verhalen. Zo 
eindigde de dag waar we lang naar uitgekeken 

hebben en waar we zéker nog heel lang van na 
zullen genieten! Nogmaals bedankt, 
organisatie, maar ook alle 
andere dames, voor de 
geweldige dag: wat mij 
betreft voor herhaling  
vatbaar!
Christine Wisse
(in dienst febr.1991 NZH 
Leiden tot heden, Arriva 
Dokkum)
 
 
 
 We rijden met onze lijndiensten niet alleen 

rondjes om de kerk, maar passeren ook diverse 
andere bijzondere bouwwerken. Deze maand 
Huize Weipoort. Dit is de huidige naam van 

het in 1925/1926/1927 in Zoeterwoude 
gebouwde klooster, toen Mater Dolorosa 
genoemd, aan de Vrouwenweg 1. De grote 
kapel is er in 1931/1932 bij gebouwd. Tijdens 
de kruistochten ontstonden in diverse landen 
orden van Kruisheren. Deze Nederlands/ 
Belgische tak van de Orde van het Heilige 
Kruis ontstond in 1210/1211 te Hoei (België). 
De Hervormingen in de 16e eeuw maakte een 
einde aan bijna alle kloosters. De Fransen 
onder leiding van koning Willem I, deden het 
in de eerste helft van de 19e eeuw nog eens 
dunnetjes over. Echter vanaf 1840 zat er weer 
flink de groei in de Orde der Kruisheren en dit 
was hun derde klooster in Nederland. Destijds 

behoorde deze grond en de overige huizen 
langs de Vrouwenweg dus nog bij 
Zoeterwoude, maar in de jaren zestig is dit 
gebied door Leiden overgenomen. Ten tijde 
van de vorige concessies hadden we hier de 
zone grens 5444/5443 en de halte 
Kruisherenweg. Als we met de 400 richting 
Leiden over de A4 komen zien we aan onze 
rechterhand de achterkant van het klooster. 

Het klooster is in 1967, wegens tanende 
belangstelling in het religieuze product van de 
Kruisheren, verkocht en in 1969 na een 
verbouwing in gebruik genomen voor de 
huisvestiging van 95 verstandelijk beperkten. 
Later, begin tachtig, zijn deze mensen 
verhuisd naar Swetterhage in Zoeterwoude. In 
1984 is het klooster overgenomen door de 
Stichting Leidse Studentenhuisvesting die hier 
97 verstandelijk begaafden huisvest. Dat is aan 
de voorkant goed te zien aan het aantal fietsen 
voor de deur. 
 

indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje ROOD 39
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Kijk eens om je heen…..

Dit is in de Merenwijk.
Maar volgens mij rijden de
bussen zo het rondje dat je
dit kan zien. Het is 
tegenover waar vroeger het eindpunt was in de Merenwijk.
Tot de volgende keer.    Henk Koelewijn
 
 In een poging de efficiëntie

van het kantoorpersoneel
op een zelfde niveau te krijgen
als dat van het rijdend
personeel, zijn de toiletten 
alleen toegankelijk 
voor 08:30 uur en van 
12:00 uur tot 12:30 uur
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indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje ROOD 39

Nieuws uit Friesland
Monique en ik hebben al aardig onze draai 
gevonden en genieten elke dag met volle 
teugen van ons gezellige huisje, leuke buren 
en buurt, het uitzicht en ja ook van ons werk! 
Tuurlijk zijn er leuke dagen en ook mindere, 
maar het is heerlijk en afwisselend, al mis ik 
zelf wel het busrijden. Monique komt elke dag 
weer thuis met enthousiaste verhalen over de 
mooie routes en de vriendelijke passagiers. 
Nieuwsgierig als ik ben en enthousiast als 
Monique is, hebben we besloten dat we op 
onze vrije dagen die mooie ritten met onze 
eigen auto gaan rijden. Zo kan ik ze ook zien.
We zien zo veel van Friesland en mooi dat het 
is, Rijs lijkt een beetje op Limburg, heuvels en 
jawel bos, onze hond Moose ook weer blij. 
Hindelopen, heeft wel wat weg van Volendam, 
echt een toeristenplaatsje. Drachten, Balk en 
Warrem leuke plekken. Ook pakken we 
regelmatig de Arriva trein of de bus om ergens 
anders te kijken. Is super leuk en je leert 
collega’s kennen, die je af en toe aan de 
telefoon krijgt. We zijn er ook pas net achter 
gekomen dat het wel heel makkelijk, snel en 
simpel is om vanaf kop Afsluitdijk de 350 naar 
Leeuwarden te pakken, die rijdt rechtstreeks 
zonder haltes naar Leeuwarden. Heerlijk een 
uitkomst. Afgelopen zaterdag hebben we ook 
eindelijk ons nieuwe hek geplaatst, waardoor 
de tuin nu nog groter is, we mogen namelijk 

nog een stuk dijk 
bijhuren. Het was 
een fixe klus, maar 
we zijn super trots 
dat ie staat. 
Vandaag komt er 
een mannetje om 
een offerte te 
maken, we willen 
dolgraag 
openslaande 
deuren naar de 
tuin. Daarna nog 
een mooie 
overkapping en 
dan genieten!!! Als 
alles af is, delen 

we de foto’s met jullie! Tsja druk druk druk, 
maar zoals ik al zei super leuk! Monique en ik 
zijn net terug van vakantie, we zijn naar 
Ierland geweest, Noord Ierland om wat 
preciezer te zijn. Wat een mooi land en ja 8 
dagen is te kort. We zijn wel mazzelkonten, 
want Ierland staat bekend om de regen, maar 
wij hebben heerlijk weer gehad en de Ieren 
waren zelf ook verrast dat het zulk mooi weer 
was. Wat een leuke vriendelijke mensen, 
hulpvaardig en gezellig. In Holywood dicht bij 
Belfast zaten we in een bed en breakfast in een 
zeer luxe villa. De eigenaar Tim was zeer 
vriendelijk, maar erg aanwezig en erg eenzaam 
dus blij met bezoek (hij zoekt nog een leuke 
vriend hahaha), maar het was chique, schoon 
en een mooi uitgangspunt om te wandelen. In 
het plaatsje Irvingtown (dicht bij Enniskillen) 
in hotel Mahon (een super hotel en een echte 
aanrader) nam de hoteleigenaar ons mee naar 
de mooiste plekjes in de omgeving, een 
natuurgebied met 365 eilandjes waarvan er 2 
bewoond zijn. 1 door de Hare Krishna en 1 
door de varkensboer en tevens slager van het 
stadje. Ook nam hij ons mee naar de 
leveranciers van het hotel; het vlees kwam van 
een grote boerderij van zijn zus en zwager en 
de groente en kruiden bij een vrouwtje uit het 
dorp die heerlijk afgelegen woonde. Ook wees 
hij ons op een kunstenaar die van grote 
stukken hout met een kettingzaag mooie 

beelden maakt. Het 
was super gaaf! We 
gaan zeker terug. Nou 
zo zijn jullie weer een 
beetje op de hoogte 
van ons reilen en 
zeilen. We denken 
nog vaak aan jullie en 
missen jullie wel, 
maar we komen niet 
meer terug hahaha 
daarvoor genieten we 
te erg van ons 

gezamenlijke leventje hier!
Tot de volgende keer, groetjes 
Monique en Nicole
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VERKEER &ZIEN

AMSTERDAM, 1e Van der Helststraat 3a | T 020 5788500 

KATWIJK, Princestraat 38 | T 071 4014763

LEIDERDORP, Winkelhof 43 | T 071 5412521 

LEIDEN, Lange Mare 118 | T 071 5131010 

OEGSTGEEST, Terweeweg 52 | T 071 5652090

WASSENAAR, Langstraat 129/131 (Graafstal Optiek) | T 070 5113456 www.satonoptiek.nl

Goed zien in het verkeer
Rijdt u regelmatig ’s avonds in het donker en heeft u dan last van de verblindende 

koplampen van tegenliggers? Ziet u kringen rondom de straatverlichting of ’s avond 

minder scherp dan overdag? Met de nieuwe Zeiss DriveSafe glazen heeft u daarvan 

veel minder of helemaal geen last. Tijdelijk met vaste klantvoordeel:

Zeiss DriveSafe glazen meten wij uitsluitend aan inclusief een gedegen oogonderzoek 

door een gediplomeerde en ervaren specialist. Dat is minder vanzelfsprekend dan u 

wellicht denkt want het beroep opticien is in Nederland niet beschermd en iedereen 

mag zich opticien noemen.

Goed zien & er beter uitzien
Tijdens zo’n oogonderzoek en natuurlijk afhankelijk van uw wensen, bepalen we 

samen met u wat voor uw ogen de beste kijkoplossing is. Vraag naar de Virtual Reality 

demonstratie in de winkel en ervaar zelf het effect van Zeiss DriveSafe glazen.

Op vertoon van deze advertentie

Zeiss DriveSafe glazen:

50 euro korting
op enkelvoudige glazen. 

100  euro korting
op multifocale glazen.
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Domme vraag
Mooie jonge vrouw, gehuld in een min of meer 
transparante zomerjurk met palmbladeren en 
wilde limoenen, komt in de bus. “Mag ik wat 
vragen?” Op zich geen domme vraag, ware het 
niet dat mijn vermoeide, afwezige en arrogante 
blik toch duidelijk 
zegt; “NU EVEN 
NIET!” Maar oké, één 
hoektand ontbloten om 
een vriendelijke 
glimlach te suggereren 
en één wenkbrauw iets 
omhoog om aan te 
geven; “nou vooruit, 
één klein vraagje dan”. 
“Bent u 31?” Met een 
diepe zucht die nog riekt naar het broodje 
haring met ui van zo even, meld ik dat het 
bijna het dubbele is. Hoopvol vraagt ze verder, 
“maar gaat u naar het strand?” Zou ‘t het zilt 
van de zee in m’n adem zijn of is ze echt zo 
wanhopig? Met een bedroefd gezicht van was 
het maar zo’n feest, schud ik mijn hoofd en 
vertel dat ik helaas moet werken, maar 
morgenmiddag wel kan. Van schrik verkleurd 
ze, wil niks meer vragen en eigenlijk ook niet 
meer met deze lollige buschauffeur mee, maar 
een vriendelijke jongeman, ongeveer van haar 
leeftijd, op slippers, Hawaï shirt aan en een 
kind aan de hand, stelt haar gerust. “Ja, deze 
bus komt dicht bij het strand, wij gaan ook, hè 
Lotje”. De uitslover! Daarom maakt ze alsnog 
een vertwijfelde beweging naar de kaartlezer. 
Ja hoor; bliebbliebblieb! “Doe ik het zo 
goed?” Nee hè! “Zo te horen niet, u moet ‘m 
stil houden, één blieb is in, twee is uit, drie is 
fout en kijken wat je doet! Na haar, checkt de 
held op slippers feilloos in en vraagt…..!!! Hij 
heeft duidelijk niet naar mijn wenkbrauwen en 
hoektanden gekeken. Hij vraagt; “kinderen 
zijn toch gratis?” Misschien is mijn reactie een 
klein beetje bot. “Nee, kinderen zijn niet 
gratis, die kosten handen vol geld. Eerst moet 
je ze in van die Oilily rommel sjorren, dan bij 
Intertoys schepjes en emmertjes kopen, dan bij 
Burger King op de bus wachten en na afloop 
nog een ijsje! Dus wees blij dat ze bij Arriva 

mogen reizen met een Gratis Kinderkaartje. Ja, 
dat kaartje is gratis.” Mijnheer is Not Amused 
en heeft dus ondertussen voor het kind ook 
ingecheckt. Ik besef dat mijn gevoel voor 
humor niet wordt gedeeld en zijn doel voorbij 

schiet. Om de stemming te redden vraag 
ik nog of het kind op saldo of op 
abonnement reist. Op saldo dus en bij het 
na één lange minuut weer uitchecken, 
blijkt dat de instap, met 34% 
kinderkorting, gewoon 59ct. kost. Ook de 
prijs per kilometer zou gewoon berekend 
worden. Hoogste tijd dus voor mijn 
persoonlijke Domme vraag! “Waarom 
worden bij kinderen t/m 11 jaar, na 09:00 
uur, saldo afgeschreven als ze met hun 

eigen OV chip pas inchecken? Na 09:00 uur 
hebben ze namelijk recht op gratis vervoer. Als 
chauffeur is vaak niet (op tijd) te zien dat het 
kind met een eigen kaart incheckt. Dus 
waarom houdt de software er geen rekening 
mee?” Deze vraag is exact zo, naar de afdeling 
Marketing Arriva regio West gegaan en daar 
kwam ook rap het volgende antwoord 
vandaan. En ik citeer wederom letterlijk: 
“Alleen met fysiek kaartje (Kinderritkaart) 
reizen kinderen 4 t/m 11 jaar gratis. Met de 
OV-chipkaart altijd met 34% korting. Dat is 
landelijk ingeregeld en bepaald. De 
voorwaarden van regionaal tarief kunnen we 
zelf met de opdrachtgever bepalen.” Oké, dat 
was mij reeds duidelijk en is geen antwoord op 
de vraag. Klinkt een beetje als; Niet zeuren, 
het is zoals het is!  Ga ik dus niet snappen 
waarom het regionaal hogere tarief van b.v. 
lijn 45 wel kan worden berekend en de gratis 
reizende kinderen in onze regio niet. Zo zie je 
maar dat ik niet de enige ben in OV-land die 
soms moeite heeft zich te verplaatsen in de 
belangen van de passagiers in het algemeen en 
die van een specifieke vraagsteller in het 
bijzonder. Begrijpend luisteren en begrijpelijk 
spreken! Dat geldt trouwens ook voor lezen en 
schrijven. Dus als er nog vragen zijn!
Domme vragen bestaan niet, domme 
antwoorden wel.

Petro v/d Tang
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WoordzoekerAfboenen
Afkomen
Amaril
Asbest
Badboek
Beide
Belastingjaar
Bergtekening
Botervlootje
Bovenbroek
Bramenzoeker
Eemskanaal
Fagot
Gebedswake
Gekronkel
Genoot
Gewetensstrijd
Gravure
Hoeve
Inwijdingsrede
Jeneverstruik
Jongensjaren
Kennen
Kieskauwen
Kiezelweg
Kreng
Kroonkolonie
Leegruimen
Lommer
Lompenmand
Machinepapier
Merrie
Molesteren
Montignaccen
Morsring
Nekpijn
Nieuwmilligen
Onderblouse
Pensioenraad
Pirouette
Plateel
Recept
Rekbaar
Reukcentrum
Selderieplant
Slachtbriefje
Steenklei
Talentvol
Tante 
Tauge
Terugzenden
Thans
Tweezit
Verbeuzelen
Vervolgbundel
Vliegvakantie
Vriend
Weduwe
Werkman
Winterkraai
Zoutwaterbron

De overgebleven letters vormen een hondenras………

S U C C E S - - S U C C E S - - S U C C E S
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de Visclub
Vandaag alweer de laatste dag van het 
visseizoen ……… Het was weer verzamelen 
bij de pomp op de  A4 en vandaar uit op naar 
Westgrafdijk… Daar aangekomen op naar de 
plekken en spullen in orde maken….. wel 
visten we op een andere plek dan normaal 
maar wie weet wat het word….. Vandaag was 
er een nieuwe visser bij en dat was Andy…..ff 
kijken of hij net zo goed kan vissen als hij kan 
lullen……. Er werd wel wat vis gevangen 
maar het was zeker niet wild…..Er was dit 
jaar gekozen voor een lunch pakketje zodat we 
kunnen doorvissen …..werkte wel goed …… 
hierdoor konden we ook wat langer 
doorvissen …want het uit eten deden we dit 
jaar op een andere datum…… 
 
1ste is geworden Ronald van Lingen met 
10.120 gr -- 2de is geworden Alex de Leeuw  
met 8.700 gr -- 3de is geworden Andy Chin 
met 6.000 gr
Andy netjes gedaan kerel…….volgende keer 
nog beter doen…… We zijn op de 25ste uit 

eten gegaan was super gezellig en zeker voor 
herhaling vatbaar…….. Wil je hieraan 
meedoen …..neem contact op met Cor 
Zonneveld……..we hopen van je te horen…
 
 
 

 

Uitslag viscompetitie 2017
8 mei Zwammerdam
1ste  Cor  2340 gr / 2de Willem v. K. 1240 gr 
en  3de Sean met 1120 gr
15 mei Zwammerdam
1ste Eric 2700 gr / 2de Ronald 2600 gr en 3de 
Cor met 1700 gr
22 mei de Rijn 
1ste Cor met 1620 gr / 2de Ronald en Harry 
met 1580 en 3de Eric met 1480
29 mei de Rijn 
1ste Cor met 4060 gr / 2de Sean met 2700 gr 
en 3de Eric met 1400 gr
12 juni Zwammerdam
1ste Johan 2760/ 2de Henk Jalhay 1960 gr en 
3de Sean met 1560
19 juni Oegstgeest
1sre Ronald 3580 / 2de Henk Jalhay 1220 gr 
en 3de Willem v. K. 740 gr
26 juni Thijsen de Rijn
1ste Henk Jalhay 3800 gr/ 2de Niels met 3760 
gr en 3de Eric 2140 gr
3 juli de Zijl
1ste Henk Jalhay 2700 gr /2de Henk v. K. 
2160 gr en 3de Willem v. K. 1120 gr
10 juli Zwammerdam
1ste Cor 2100 gr / 2de Ronald 1340 gr en 
derde 1180 gr
17 juli Zwammerdam 
1ste Ronald 2880 gr / 2de Alex 2420 gr en 3de 
Eric 1900 gr
24 juli de Rijn Thijsen
1ste Henk Jalhay 3340 gr /2de Willem v. K. 
3160 gr en 3de Eric 2260 gr
31 juli de Rijn Thijssen
1ste Ronald 2320 gr/ 2de Henk Jalhay 1700 gr 
en 3de Johan 1400 gr
7 augustus Heimanswetering
1ste Cor 3460 gr / 2de Eric 
2400 gr en 3de Ronald 1940 gr
 
Eindstand:  1ste  Ronald van 
Lingen met 20.460  / 2de Henk 
Jalhay 18.420 en 3de Cor met 
18.400….
 
   Cor Zonneveld



30



31

Iets te melden ??
Heb je een aan- of ervaring die
je wilt delen met je collega’s ??

Kopij voor de volgende “in de Kijkert” 
inleveren voor(!) 05 Mei !

indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- Kastje ROOD 39
!?

Groeten uit Duitsland
Onze illustere dove buurvrouw Annegrethe is 
geveld door de griep. Nu is dat met de huidige 

epidemie niet iets 
aparts, maar als je 
86 bent en een 
slecht hart hebt en 
ook nog zelfstandig 
woont in een dun 
bevolkt 
buitengebied, is dat 
best zorgelijk! 
Daarbij is ze 
stokdoof en als ze 
haar apparaat niet 
in heeft hoort ze 
helemaal niets. Dus 
ligt ze uitgeteld in 

bed en gaat Else regelmatig even langs om te 
zien of het allemaal nog gaat. Haar zoon en 
dochter komen ook geregeld langs en zorgen 
voor de medische verzorging terwijl ik me 
bezig houd met haar hout voorraad om de 
kachel te kunnen laten branden. Het is nu al 
een dikke maand en ze is in huis wel weer op 
de been maar zodanig afgevallen en afgezwakt 
dat ze na twee minuten op de been omvalt. 
Dus best een zorg. Vorige week waren we met 
dat mooie zomerweer met de koets wezen 
rijden, onze oudste kleindochter reed Herna 
onder het zadel en Tina met een vriendin en 
onze kleinzoon met een vriendje en mijn 
persoontje op de koets. Een heerlijke buitenrit 
gemaakt waarbij Tina wilde “lenken” wat haar 
best goed afgaat! Bij thuiskomst deed ik gelijk 
het hek dicht want de paarden zouden nog 
lekker ff buiten lopen in de bak. Tina reed met 
de hele groep door de bak om bij de stallen uit 
te spannen. Nu is het de volgorde van 
uitspannen zo, dat je eerst de koets los koppelt 
zodat als het paard schrikt hij niet met de hele 
santemekraam op hol gaat. Maar wat doet 
Tina, die doet als eerste het hoofdstel uit!!! 
Daarmee heb je dus geen controle meer over 
je paard. En alsof de duivel er mee speelde, 
Cees schrikt van een loslopende kip en maakt 
een sprong of drie voorwaarts, koets 
meeslepende en Tina half hangend aan haar 

hals. Het voorwiel van de koets bleef haken 
achter de stalen paal van de afrastering zodat 
ze het complete tuig aan gort trok!! Zodanig 
vernield dat we dat weg kunnen gooien! Maar 
tot overmaat van ramp schrikt ze van de hele 
heisa zodanig dat ze in paniek vooruit springt 
en Tina met haar been klem ramt tussen haar 
knie en de balk van de staldeur. Tina 
schreeuwde het uit van de pijn en bleef half in 
de stal huilend liggen terwijl Else het paard 
onder controle probeerde te krijgen. Toen ik 
op de plek des onheils aankwam was het paard 
gekalmeerd maar Tina nog steeds overstuur en 
kon niet opstaan zei ze. Ik zag wel dat haar 
knie begon op te zetten dus Else snel een 
coolpack gehaald en ertegenaan gedrukt om 
erger te voorkomen. Na een kwartiertje 
hebben we haar opgetakeld en in de auto gezet 
en naar huis gebracht. Ik dacht met m’n 
verlopen EHBO diploma dat het met een 
kneuzing wel afliep en zo ook haar vader. 
Maar Tina’s moeder 
was er later in de 
avond niet gerust op en 
is met haar naar het 
ziekenhuis gereden 
waar de dienstdoende 
arts constateerde dat 
haar knie zwaar 
gekneusd was. Voor de 
zekerheid een stukje 
gips rond de knie en de 
rest van haar been in 
drukverband. Na drie dagen stond ze voor het 
eerst zelfstandig op en na een week kwam ze 
weer naar ons gelopen want fietsen gaat nog 
niet, buigen is nog te pijnlijk. Ik moet alleen 
maar aan m’n overleden moeder denken, die 
zei vroeger als ik thuiskwam met een kapotte 
knie als eerste; “is je broek nog heel(?), die 
knie geneest vanzelf maar die broek moet ik 
weer repareren”! We 
hebben een adresje 
gevonden in Drachten 
die nieuwe tuigen 
verkoopt vanaf € 350,-.     
Groeten Gijs en Else



32


