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  Beste lezer,
  terwijl de denkers (je weet wel, die zelf nooit met 
  de bus meegaan) bepalen welke werkgever in de
  toekomst de onze wordt, gaat het werk, of beter 
  gezegd het hobby-en voor onze „GLOSSY“
  gewoon door. Dus ik zou je willen vragen toch 
vooral door te gaan met het aanleveren van kopij zodat we onze 
„GLOSSY“ kunnen blijven vullen met wetenswaardigheden..... Behalve de 
vaste items zoals de puzzel, het verhaal „op de koffie bij“ en de „groeten 
uit Duitsland“ is er ook weer een inzending van Cisca die ons om hulp 
vraagt voor de honden in Turkije. Het lijkt mij de ideale manier om er 
zeker van de zijn dat uw geld ook inderdaad op de daarvoor bestemde plek 
terecht komt.... 

Peter

Redak

ZAALVOETBAL
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Na járen van adverteren met ons wondermooie produkt NULON in de 
„in de Kijkert“ heeft dit zegge en schrijve één nieuwe klant opgeleverd.
Zijn de lezers kritisch ? Wantrouwend ?
Is ons devies „niet goed, geld terug“ geen voldoende garantie ??

Om de geachte lezer over de lijn te trekken, geven wij dit nieuwe jaar 
20% korting op vertoon van uw Connexxion-pas.

Wat wij bieden ??
- Additives om uw brandstofsysteem te reinigen, ook dieselpompen.
- Additives voor uw motorolie, minder slijtage, minder  
brandstofverbruik, minder CO en/of roetuitstoot, minder olieverbruik.
- Specialisatie in verwennen van oudere- en liefhebbers-auto’s.
- Specialisatie in wegmotoren met natteplaat-koppeling.

Ga voor verder nieuws naar www.nulon.eu, bel naar 071 3646065 of schrijf
naar nulon@ziggo.nl, doen !!  Voor als u zuinig wilt zijn of zelfs de natuur
minder wilt belasten met de uitstoot van uw uitlaat !!

  Beste leden/lezers,
  Er komen zo hier en daar wat vragen over de PV
  hoe nu verder als het straks Arriva is. Als het aan
  ons ligt, gaan we gewoon door met het 
  organiseren van activiteiten voor iedereen. In 
  onze officiële naam staat ook nog NZH-ZWN, 
  dus wat maakt het uit? Voor de dames staat weer 
de jaarlijkse dagtocht er aan te komen. De datum die gekozen is, is 20 Juni. 
Dus dames, geef u op bij één van de bestuursleden. Elders in de kijkert 
vind u een programma. Daarnaast staan voor de meeste weer de vakanties 
voor de deur, ik zou zeggen, geniet ervan!

Groetjes Wiliam van der Geer
bestuurslid

Kopij voor de volgende „in de  Kijkert“ kunt u inleveren voor (!!)
10 juli in kastje 39 (ROOD !!). Of mailen naar: 
indekijkert@pvleiden.nl



Bestuur & Commissies
Voorzitter: Michel Koevoets (michel@pvleiden.nl --06 26 430813 )
Vice voorzitter: Ton Rijsbergen (06 20 268564)
Secretaris: Jaap v. Egmond (jaap@pvleiden.nl --06 40 180328)
Penningmeester: Mart Helfensteyn (mart@pvleiden.nl --06 51 983563)
Lid van bestuur: William v/d Geer (william@pvleiden.nl --06 22 529131)

  Zeevissen:  Cor v. Houten (071 3676824)
  Binnenwatervissen: Cor Zonneveld (06 43 562234)

Zaalvoetbal zaXX   Johan Kool (06 20 353130)

S.U.S.T. de wielerclub van de P.V. voor gezellig trimmen.
         Voorzitter: Koos Vooijs   06 55 936460
         Secretaris: Jan Padding   071 3613230
         Penningmeester: Toon Kromhout 06 43 580491
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Colofon
De „in de Kijkert“ is het tweemaandelijks 

clubblad van de P.V. Leiden.
Jaargang: 22
Editie:  Mei / Juni 
Oplage: 500 expl.

Red.: Peter van Leeuwen (indekijkert@pvleiden.nl  06 28 806216)

Vaste medewerkers: Jos v/d Ploeg
   Cisca Verbrugge
   Gijs Gravekamp

Bestuurlijk: William v/d Geer
Druk: drukkerij „Rijnja Repro“ Haarlem

Kopij adres: indekijkert@pvleiden.nl of kastje ROOD(!!) 39

Webpagina: www.pvleiden.nl

Uw kopij zien we graag tegemoet via E-mail of gewoon, geschreven op 
een papieren briefje, in kastje ROOD(!!) 39......
Voor de volgende editie kunt u kopij inleveren voor(!!) 10-07-2012
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zaXX EK Poule 2012
We zijn er klaar voor !! Gewoon gezellig...
Jij, de buurman, de buurvrouwen, de kinderen 
en noem maar op..... Iedereen mag meedoen !!
Dus haal ze op, die poule-bladen. Hoe meer 

deelnemers er meedoen, hoe meer en hoger wij de prijzen kunnen maken.
En waarschijnlijk weten jullie het nog wel, bij deze voetbalpoule gaan er 
geen flutprijzen uit !! Als je nagaat dat er 2 jaar geleden een hoofdprijs van 
maarliefst €: 500,- uitging (een voor 2 personen geheel verzorgd weekend 
met vlucht, hotelverblijf en een europees entree ticket voor een 
voetbalwedstrijd)!! En dan nog alle overige prijzen... DUS DOE MEE !! 
Deelname €: 10,-. De poulebladen zijn af te halen bij: Johan Kool, Jos v/d 
Ploeg, Peter v. Dalen of bij de planning mits ze het niet TE druk hebben 
natuurlijk. We zijn tegenwoordig ook ONLINE !! Via 
www.brokkenpotleiden.nl daar kan ook alles. We maken er samen weer een 
feestje van. 
P.S. Voor de deelnemers, kom 9 juni naar de alternatieve sportdag namens 
       de PV. Want daar gaan we gewoon ook even een potje NED11tal
       kijken op groot scherm. GEWOON GEZELLIG !! 
       Wij zijn er klaar voor...

Johan Kool
Alternatieve sportdag

(iedereen kan op z’n klompen meedoen)
09-06-2012

Aansluitend: NEDERLAND - Denemarken
BBQ en muziek

Vertrekbus: 14.00 uur -- Dresscode: ORANJE -- Kosten: €: ??,??

Wij, Johan, Erna en Inge, zijn tegenwoordig onderdeel van de P.V. Vanaf 
heden zullen wij de meeste uitjes organiseren uit naam van de P.V.
Mochten jullie ideeën hebben dan zijn deze uiteraard welkom. Tevens 
zullen jullie ons vaker zien dan jullie misschien lief is. Het Lief en Leed 
team komt ook weer te voorschijn. Wij zullen dus collega’s bij voor- en 
tegenspoed bezoeken met een passend geschenkje. Wij en de leden van de 
P.V. hopen er een goed jaar van te maken en dat we ook na 9 december 
actief kunnen blijven en hopen dat jullie hier ook aan mee willen werken !!

Johan Kool - Inge Huigsloot - Erna Mooijman-Loch
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        Omdat de koffietijd er al ruimschoots
        opzit verwen ik mezelf in De Bruine
Boon eens met een La Chouffe, een heerlijk Belgisch
biertje. Mijn gesprekspartner, Inge Huigsloot, geeft
de voorkeur aan een flesje chocolademelk, voorlopig
geen alcohol voor haar ….. De reden hiervoor komt
later aan de orde, eerst zal ik haar maar eens 
fatsoenlijk voorstellen. Inge is geboren en getogen in
Roelofarendsveen, woont tegenwoordig in Katwijk, is 35 lentes jong en 
heeft twee oudere broers Roland en Arjan. Als jongste meid in het gezin   

Huigsloot was en is ze nog altijd het 
oogappeltje van haar vader Jan die   
overigens jaren buschauffeur geweest 
is op de vestiging Leimuiden. Als 
klein meisje is Inge veel met haar 
vader mee geweest op de bus en dat 
vond ze altijd erg leuk en gezellig. Je 
denkt al snel dat buschauffeur worden 
de roeping van haar was, maar niets is 
minder waar, ze had veel andere 

interesses. Nadat ze op de MRTO de opleiding toerisme had afgerond heeft 
ze een aantal jaar als receptioniste gewerkt in hotel/restaurant De Rustende 
Jager in Nieuw Vennep. Een grote droom van Inge was om stewardess te 
worden maar zover is het na een aantal sollicitaties bij de KLM nooit 
gekomen. Hoewel ze er goed uitziet, erg aardig is en goed met mensen om 
kan gaan dachten ze er bij de KLM toch anders over. Ze vonden haar niet 
lief genoeg (huh??) niet doortastend genoeg en te terughoudend, een 
gemiste kans voor de KLM toch??? Een paar jaar eerder had Inge ook al 
een grote teleurstelling moeten ondergaan. Ze had zich ingeschreven op het 
Conservatorium voor de opleiding Klassiek Ballet en ook daar was ze nét 
niet goed genoeg voor. Nadat ze auditie had gedaan mocht Inge 10 lessen 
volgen op zaterdag maar omdat ze haar bekken net niet ver genoeg naar 
buiten kon draaien, wat een vereiste is in het Klassiek Ballet, werd ze 
alsnog afgewezen. Die dag zou ze dan ook het liefst willen vergeten. Vader 
Jan vond de oplossing voor dochterlief, hij zag wel een goeie buschauffeur 
in haar. Zo gezegd zo gedaan is Inge begin 2002 op de vestiging 
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Leimuiden aan de slag gegaan. Nadat Leimuiden eind 2005 haar deuren 
sloot werd ze overgeplaatst naar de Vestiging Leiden. Ze heeft het bij ons 
in Leiden prima naar haar zin maar net als veel collega’s heeft Inge een 
soort haat/liefde verhouding met de vele fietsers die de stad rijk is, geef mij 
maar Amsterdam zegt ze uit de grond van haar hart. Vanuit Leimuiden 
reden we veel lijnen door en naar het centrum van Amsterdam en (je zou 
het niet zeggen) maar daar had je veel minder last van fietsers. Leiden is 
echt tien keer erger dan Amsterdam, ondergetekende van dit schrijven kan 
dit beamen. Op onze vestiging is Inge vertrouwenspersoon en namens de 
personeelsvereniging zit ze samen met een paar collega’s in een 
subcommissie waar ze met elkaar allerlei leuke dingen organiseren, een 
bezig bijtje dus. Nu de reden waarom Inge een flesje chocolademelk nam 
in plaats van een alcoholische versnapering: Inge is zwanger!! Een 

kinderwens was er altijd al maar volgens 
eigen zeggen is ze niet echt gelukkig in de 
liefde. Na een aantal stukgelopen relaties 
heeft Inge besloten, de leeftijd in acht 
nemend, dat het tijd werd voor een kindje. 
Het klokje tikt toch verder zegt ze lachend. 
Via via kwam ze achter het bestaan van de 
Stichting Geertgen in Elzendorp die 
gespecialiseerd is in IVF en IUI 
behandelingen. Deze stichting is onder 

andere specifiek gericht op alleenstaande vrouwen met een kinderwens. In 
mei 2011 had Inge de eerste van de vele afspraken en na een aantal 
pogingen met IVF was het raak. Begin oktober is ze uitgerekend en vanaf 
dan gaat het leventje van Inge echt veranderen. Overigens staat Inge nog 
steeds open voor een relatie maar de gelukkige vent moet wel de situatie 
nemen zoals die is, duidelijke taal dus. Het lezen van boeken zal, als de 
kleine er eenmaal is, ook op een laag pitje komen te staan. Bij de boeken 
van Jill Mansell kan Inge heerlijk weg zwijmelen maar ook de boeken van 
Dan Brown verslind ze. Door het boek De Da Vinci Code is Inge 
tegenwoordig ook erg geïnteresseerd geraakt in boeken die met de Rooms 
Katholieke Kerk te maken hebben. Omdat we er nu nog de tijd voor 
hebben komen nu ook voor Inge de 

10 moeilijke vragen ......
Daar kun je me voor wakker maken....
Mijn moeder maakt de lekkerste andijviestamppot met uitgebakken spek en 
daar kan je mij dus voor wakker maken, echt wel!
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Wie zou je wel eens voor één dag willen zijn?
Keizerin Sissi zou ik wel eens een dag willen 
zijn, maar dan wel op het buitenverblijf op het 
Griekse eiland Corfu. Ze liet daar tussen 1889 en 
1892 het prachtige Achillion bouwen.

Mijn favoriete klus in het huishouden is...
Ik vind alle klussen in het huishouden een ramp, 
ik doe het omdat het nu eenmaal moet. Het is natuurlijk niet zo dat het een 
zooitje bij mij thuis is.... 

Mijn grootste zonde is.....
Het roken, ik wou dat ik er nooit aan begonnen was. Ik ben het wel aan het 
afbouwen en zit momenteel nog maar op 3 sigaretten per dag. Voordat die 
kleine geboren is wil ik er eigenlijk wel van af.

Wat zou je doen met een miljoen?
Ik zou op Bonaire een huisje kopen en daar dan veel op vakantie gaan. 
Mijn ouders hebben daar eens overwinterd en wij, mijn broers met aanhang 
en ikzelf, zijn toen een aantal weken langs geweest. Ik heb toen mijn hart 
verloren aan Bonaire ..... Ook zou ik een gedeelte van het geld overmaken 
naar de stichting KIKA.

Dit zal ik nooit meer doen.....
Ik kon als kind nooit tegen mijn verlies. Als ik weer eens een spelletje 
dammen verloor van mijn broer Arjan kwam het regelmatig voor dat het 
dambord door de kamer vloog.

Wat was je favoriete schoolles?
De werkweken en de dagjes weg voor de opleiding op de MRTO waren 
altijd geweldig. Vooral de werkweek in Barcelona met de bezoeken aan het 
Park Güell en de Sagrada Família, het levenswerk van Gaudí, vergeet ik 
nooit meer.

Wat is het lekkerste wat je ooit gegeten hebt?
Mexicaanse Tortilla Chips met geruld gehakt en gesmolten kaas. Vooral de 
Guacamole saus (een Advocadomousse) die erbij hoort is heerlijk.

Mijn favoriete artiest, band, muziek is.
Mijn broer Roland was een grote fan van Duran Duran, dat virus is op 
jonge leeftijd naar mij overgeslagen. We hebben verschillende concerten 
bezocht in Londen, Birmingham en Edinburgh, dat zegt genoeg toch? 
Tegenwoordig vind ik de muziek van Gwen Stefanie en Pink wel goed.  
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Wij sparen alle(!) merken  en alles BUIZENRADIO’s
wat ermee te maken heeft zoals:

bandrecorders - pick-ups - kleine transistorradio’s
en wekkerradio’s.

Verder vragen wij single’s voor de juke-box

Tel.: 071 8886470 of 06 22 216889
Arnold & Cisca Verbrugge

WWW.ARNOLDRADIO.TK

Dasspelden te koop
Aliance (Connexxion) - Citaro (BBA) - Mb220 (gele streekbus WN) - 
Integro (Connexxion/BBA) - Dubbel gelede (GVU) - GVBA Stadsbus 
(rood) - RET Stadsbus (rood - groen/wit) - Stadsbus Maastricht (wit/rood) - 
Daf 168 (zilver) - Setra (groen en blauw)
In de stalling Leiden hangen de voorbeelden en de prijzen. Enkele 
modellen zijn direct leverbaar, bestellen duurt één week.......
Voor informatie: Jaap van Egmond (06 40 180328).

Met wie zou je wel eens een beschuitje willen eten?
Dat kan alleen maar met Andy zijn natuurlijk, hij is zo een ondeugend 
lieffie …..

Wat er dan onderling besproken wordt wil ze niet kwijt, dat is dan wel weer 
jammer. Maar, als je het wilt weten moet je Inge maar aanschieten...... 
misschien vertelt ze het dan wel.

Jos van der Ploeg

Zonder kopij van u kunnen wij geen
“in de Kijkert“

maken !!
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De oplossing van de puzzel uit de vorige “in de Kijkert“ is:
“Boontje komt om zijn loontje“

Eerste prijs €.: 10,- Tonia kromhout
Tweede prijs €.: 7,50 Radjin Dirghpal
Derde prijs €.: 5,- Thea van Leeuwen

Van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijs.
In deze editie staat de puzzel op pagina 22
SUCCES !!!!!!!!!!!!!!! SUCCES !!!!!!!!!!!!!!! SUCCES

Opbrengsten 2010 / 2011 / 2012
1e kwartaal: 7050 kg / 5735 kg / 5745 kg
2e kwartaal: 7215 kg / 5890 kg / ------ kg
3e kwartaal: 5900 kg / 4950 kg / ------ kg
4e kwartaal: 7020 kg / 6010 kg / ------ kg

Totaal: 27185 kg / 22585 kg / 5745 kg

OPGAVE

Deze keer een heel klein detail, maar je moet het denk ik een keer gezien 
hebben. Het is een opvallend kunstwerk in een straat waar je niet zo hard 
mag rijden. 
Veel succes. 

Henk Koelewijn
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Spreekbeurt van Wouter (groep 8) te Hillegom
Aan het verzoek van mijn nicht, die docente is van Wouter, om bij zijn 

spreekbeurt aanwezig te zijn, heb ik graag gehoor 
gegeven. Deze spreekbeurt stond geheel in het 
teken van Connexxion, van Gerrie (de docente 
dus) had ik al vernomen dat alles wat met 
Connexxion te maken heeft een grote 
aantrekkingskracht heeft op Wouter (al vanaf zijn 
vierde jaar). Ook belde Wouter mij persoonlijk op 
en vroeg nogmaals of ik echt op maandag 28 

november om 13:15 uur precies(!) aanwezig kon zijn, en het liefst met een 
bus! Na overleg met vestigingsmanager Rob Plooy, kon ik aan Wouter’s 
verzoek voldoen, dus ging ik die maandag, 
samen met mijn vrouw Erna, richting 
Hillegom. We werden op school persoonlijk 
door Wouter op gewacht in Connexxion T-
shirt en stropdas en kregen een ere plek in de 
klas. Wouter had een PowerPointpresentatie 
voorbereid, die bijna zo professioneel was, 
dat het gebruikt zou kunnen worden als 
promotiemateriaal door onze eigen 
reclameafdeling. Wat hij als 11-jarige wist, alles wat met het bedrijf te 
maken had, zoals verschil in bussen, het wel en wee van de zuid-tangent, 

wat concessies betekende en hoe 
Connexxion hiermee te maken heeft, en 
ook alles over de vervoersboten en waar 
deze in gezet worden, in een woord 
ONGELOFELIJK. Ik zat daar, met 23 
jaar buschauffeur-ervaring, te luisteren 
naar Wouter, naar voor mij onbekende 
onderwerpen. Hij kreeg ook als dank van 
ons een mooie bus van de 

ConnexxionAcademy want die had hij zeker verdient, na zo veel werk en 
expertise. Toen nog wat foto’s met de groep voor de bus, en een korte rit 
door Hillegom maakte het voor Wouter helemaal af. Toen de groep de 
school weer opzocht heb ik Wouter, na een kort gesprek, een groot 
compliment gemaakt over zijn spreekbeurt. Een gelukkige jongen die zijn 
passie kon uitdragen!!!
Speciale dank gaat naar Erna en Rob Plooy voor hun beider medewerking.

Paul Mooijman
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In forellenvijver „de Kamphoeve“ in
vijver 6 mogen we 150 forellen vangen
voor €: 400,-.
Gevangen forel kunnen, tegen een kleine
vergoeding, omgeruild worden voor
gerookte forellen.......
Hengel huren: €: 3,-
We vissen van 08.00 uur tot 12.30 uur.

Afhankelijk van het aantal
deelnemers wordt de prijs bepaalt....

We vertrekken om 06.00 uur vanaf de garage aan de Rijnsburgerweg.
Voor info en inschrijven stuur je een mailtje naar: buskip2001@gmail.com

Inschrijven kan t/m 25 mei....(nog slechts enkele plaatsen beschikbaar)
Let op...bij inschrijving moet €: 10,- aanbetaald worden !!

Turkse sterilisaties
Onze geboekte last-minute vakantie is een succes. Een vijf sterren hotel 
met all-in verzorging voor een redelijke prijs. Wat een weelde om 20 maart 
met 22 graden op een mooi zandstrand te liggen. Er komt heel schuchter 
een hond naar ons toe. “Moet dat nu, ik ben op vakantie zonder honden en 
nu een zwerfhond bij mijn strandstoel”, zucht ik. Even later komt hond 
nummer 2 aanlopen en ze gaan heerlijk in de schaduw onder mijn stoel 

liggen. De oude broodjes uit Holland zitten nog 
in mijn tas en  geef ze aan de twee teefjes. Het ik
zijn schatjes en heel sociaal met een te groot 
hoofd en kromme pootjes. De volgende dag staan 
de honden ons al op te wachten en gelukkig heb 
ik wat eten meegenomen vanaf het ontbijtbuffet. 
Een voorgevoel zei mij om wat in mijn tas te 

stoppen. Na onze uurtjes op het strand loop ik naar de kleine supermarkt 
tegenover het hotel. Er loopt een hondje met een hangbuikje tot aan de 
grond. Die heeft duidelijk een nestje gehad. De man van de supermarkt 
vertelt mij dat hij een nestje jonge hondjes heeft gevonden en biedt mij aan 
om het te laten zien. Daar had ik echt geen zin in, want ik ken mezelf…  ik 
vind alles zielig. Nog meer eten neem ik mee uit het hotel. De katten 
krijgen de vis en de uitgelubberde moederhond het vlees. De man vertelde 
mij dat de twee honden onder mijn strandstoel puppy’s zijn van het eerste 
nest en binnen 6 maanden was er een tweede nest met 6 kleintjes. Met een 

Zondag 10 juni
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tas vol lekkers ga ik…toch maar… de puppy’s 
zoeken helemaal achter in het parkje. De 
moederhond loopt mee en wijst mij de weg 
naar haar kinderen. Ik ben verkocht en wil ze 
allemaal meenemen. Ik bel Sandra van de 
Stichting Dierenplaatsingsdienst in Leiden en 
die hebben adressen voor de jonge hondjes, 
maar helaas het vervoer en de strakke Turkse 
regels maken het onmogelijk de puppy’s mee te nemen. De 
Dierenplaatsingsdienst Leiden e.o. betaalt mee om de teefjes te laten 
steriliseren. Ik kom in contact met een Duitse mevrouw die erg is begaan 
met de Turkse straathonden. In Side is een dierenkliniek en ze gaat bellen. 
Een vrijwilliger biedt aan om met zijn auto de drie honden te vervoeren. 11 
Uur is het eerste contact gelegd en om 13.00 uur staan we bij de kliniek. 
Het is een eenmanskliniek en ik krijg een rondleiding van dokter Murat. De 
inrichting is simpel zonder luxe en het ziet er schoon uit. Binnen 4 uur zijn 
de honden gesteriliseerd en onze vrijwilliger gaat ze ophalen. Het reutje uit 
het eerste nest mag mee en krijgt een rabiësinjectie. Dokter Murat loopt 
met de spuit naar buiten en geeft de hond de inenting in de auto. Zo snel 
kom je in Nederland niet weg met de jaarlijkse inenting. Bij ons is het 
kassa inclusief een dure controlebeurt. Nog snel voor alle honden een 
halsband kopen. We rijden terug naar het verlaten park. Ik ontmoet een 
Hollands echtpaar dat net is aangekomen voor een korte vakantie. Ze zijn 
ook zeer begaan met de straathonden en beloven de puppy's te laten 
inenten. Ze verblijven zelf in het parkje. Het is voor mij een verrassing om 
te horen dat ze uit Leiden komen en in de Stevenshof wonen. We wisselen 
gegevens uit en spreken af om bij elkaar te komen na hun vakantie. Ik moet 
mij haasten om het diner niet te missen en heb nog 2 uur voordat de bus 
komt die ons naar de luchthaven in Antalya brengt. Wat een drukke laatste 
dag, maar ik heb er een goed gevoel bij. Van de zes puppy’s zijn er twee 
teefjes en die moeten in november gesteriliseerd worden. Ik ben dan weer 
in Turkije en ga persoonlijk met de hondjes naar de kliniek. De foto’s zijn 
het bewijs dat het geld écht wordt besteed aan de sterilisatie van de 
hondjes. Als iedereen die dit leest één euro stort op rekening 407532 van  

STG DIERENPLAATSINGSDIENST LEIDEN onder 
vermelding puppy’s dan gaat het goed komen. Contant 
uw bijdrage geven is mogelijk aan Cisca of Toos en in 
kastje 26. Het was een fijne vakantie met een happy 
end. Meer foto’s op: www.kijkert.mijnalbums.nl

BVD van Cisca en ook namens Sandra.
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www.henb-tweewielers.nl

Helfensteyn & Bonnet
fietsen

Batavus - Sparta - Brompton - Koga
Koga signature - Haibike - Strida

bromfietsen
Tomos - Peugeot - Piaggio - Gilera

Vespa - Lintex - Keeway - Derby - Sym
Te v e n s h e t j ui s t e a d r e s v o o r e e n r u i m e c o l l e c t i e
S PI N N I N G - / FI ET S K LE D I N G EN S C H O E N EN

Bij elke nieuwe fiets, snorfiets of bromfiets geven wij
- naast de gebruikelijke garantie - 

twee gratis servicebeurten !!

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag 08.00 - 18.00 uur
Woensd. 08.00 - 18.00 uur
Donderd. 08.00 - 21.00 uur
Vrijdag 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag 08.00 - 17.00 uur  
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Op de terugweg drie-gangendiner bij.......??
De kosten voor deze dag: €. 35,-
Introducees: €. 70,- (kostprijs) 

We vertre kken om 08:00 uur vanaf de garage
Waalwijk Schoenenmuseum
Koffie met gebak  --  Rondleiding en 
demonstratie  --  Lunch
Waspik Droogbloemenkwekerij
Uitleg over de kwekerij  --  Koffie + Cake  -
-  Bloemstuk maken  --  Diner
Informatie bij Jaap v.Egmond en William v/d Geer
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Groeten uit Duitsland
Het Paasweekeinde had ik het geluk thuis te zijn. Het is voor mij in de 
afgelopen drie jaar de eerste maal dat ik thuis kon zijn en het Osterfeuer 
kon zien. Zelf hebben we dan ook het hele jaar ons snoeihout en ander 
droog afval opgespaard in de weide zodat er een flinke berg lag. Op de 
zaterdag voor Pasen mag je dan hier het Paasvuur ontsteken. Dus 

zaterdagmiddag ging, onder toezicht 
van onze jongste zoon en zijn vrouw en 
kind, de brand erin. In eerste instantie 
wilde het niet zo goed vlam vatten maar 
een beetje spiritus deed wonderen. In no 
time schoten de vlammen een meter of 
twee omhoog en elke keer als ik de 
takken van de sparren erop gooide (daar 
zit veel hars in) knetterde het dat het een 
lust had. De buurman (een vrijgezel van 

40) had me gevraagd of hij zijn snoeiafval er op mocht gooien dus het vuur 
mocht er zijn! Het was zo heet dat je in een straal van 5 meter niet kon 
staan. Toen we zondagmorgen opstonden rookte en smeulden de resten nog 
steeds. Het is hier dan gebruik dat je mensen uitnodigt en een schnaps 
schenkt. Wij waren uitgenodigd bij de ouders van Tina ons buurmeisje die 
een onzer paarden rijdt. Dat is dus weer de zoon van Adolf de imker. Die 
had dus zaterdags een wild zwijn geschoten in het aangrenzende bos, en 
geslacht zodat we lekker vers zwijnenvlees op de barbecue hadden. Zelf 
nooit gegeten natuurlijk want in Nederland is daar bijna niet aan te komen. 
Maar ik moet zeggen, het zag eruit en smaakte als biefstuk! Zo lekker en 
zo mals heb ik nog nooit vlees gegeten!! Natuurlijk had ik dronken thuis 
kunnen komen, maar we hebben ons met een glas sinas netjes gedragen, 
het was per slot van rekening Pasen nietwaar? Tweede Paasdag was het 
schitterend weer en de meiden kwamen paardrijden in de rijbak en Wim, 
onze jongste zoon en ik stonden aan de rand van de bak toe te kijken hoe 
e.e.a. ging. Kim, die op Cees rijd, deed goed haar best maar in de ogen van 
Wim kon dat veel beter. Wim heeft voor tien jaar geleden zelf veel gereden, 
ook wedstrijden, dus zei ik op zeker moment; ”wil jij er even op”? Nou dat 
hoefde ik geen tweede maal te vragen, en nadat de stijgbeugels aangepast 
waren reed hij er lustig op los. Nu is Cees onze vierjarige die we eigenlijk 
pas een half jaar aan het beleren zijn, d.w.z. dat we haar leren wat we 
bedoelen met allerlei drukjes kneepjes en tikjes met de hakken maar dit 
staat dus nog in de kinderschoenen om het zo te zeggen. Dus toen Wim na 
een kwartiertje wilde aan galopperen begreep Cees niet wat hij wilde en 
vlak voor de hoek stopte hij zo abrupt dat Wim niet in het zadel kon blijven 
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zitten en langs de hals van het paard naar beneden gleed. In zijn val draaide 
hij ook nog om de klap op te vangen maar juist op dat moment raakte zijn 
rechterbil de grond al. Daar hij 100 kilo weegt komt dat in de wervelkolom 
fors aan natuurlijk. Eerst wilden we lachen natuurlijk maar hij brulde het 
uit van de pijn! Dus snel erheen en op zijn rug gelegd en geprobeerd te 
kalmeren. Na een minuut of vijf wilde hij overeind komen maar hij zag zo 
wit dat ik zei, blijf nog maar even liggen. Met een kwartiertje zakte de pijn 
tot wat draagbaar is en toen is hij voorzichtig op zijn zij gedraaid en op zijn 
knieën gaan zitten en heeft zo vijf minuten over de balk gehangen. Toen hij 
uiteindelijk overeind kwam en begon te lopen leek hij wel dronken. 
Daarbij had hij zo’n pijn dat we besloten om naar het ziekenhuis in 
Wittmund te rijden, zo’n kleine 10 km. verderop. Toen we daar aankwamen 
na een pijnlijke en gespannen rit werd er direct een röntgenfoto gemaakt en 
bleken er twee wervels gebroken! Direct liggen blijven natuurlijk en 
blijven! Dus zo zaten we direct in de prijzen.  Hij mocht, omdat hij heel 
slecht Duits spreekt, van ’s morgens 10 tot ’s avonds 20.00 bezoek hebben 
en deden we niets anders dan tolken en vertalen. Na een goeie week en 
veel heen en weer gebel met de ziektekostenverzekeraar kreeg hij een 
korset aangemeten en mocht hij naar ons huis vervoerd worden waar hij nu 
nog steeds ligt. Hij mag met korset zo af en toe wat lopen maar absoluut 
niet zitten! We zijn aan het oefenen en hopen zaterdag 28 april zo ver te 
zijn dat hij naar Nederland terug gebracht kan worden. We zijn blij dat hem 
een dwarslaesie bespaard is en hopen dat een goed herstel volgt en later 
geen problemen zal ondervinden. Zo zie je, ook in Duitsland is niet alles 
rozengeur en maneschijn! 

Groetjes uit Duitsland van Gijs en Else

STICHTING SEMMY.
Op 15 September doe ik (Jan Padding) samen 
met fietsvriend Frank van Steijn van de 
Noordbikers  mee aan de 6-uurs benefiet race 
SIX4SEMMY   met als doel www.six4semmy.nl 
om heel veel geld bij elkaar te biken voor deze 
stichting. Samen moeten Frank en ik minimaal 
150 euro inbrengen om aan deze 6-uurs race 
mee te mogen doen en daar gaan we voor. Het 
doel van Stichting Semmy is het verlengen van 

de levensverwachting en uiteindelijk het vergroten van de 
overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn door hersenstamkanker. 
Het bij elkaar gefietste geld wordt gebruikt voor onderzoek naar tumoren 
van de hersenstam en is dringend noodzakelijk en de enige kans om de 
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huidige zeer slechte kansen op genezing van kinderen met deze vorm van 
kinderkanker. Info www.stichtingsemmy.nl 
Mochten jullie je aangesproken voelen om Frank en mij daarin financieel 
te steunen dan zouden wij en de stichting dat heel fijn vinden. Het maakt 
niet uit welk bedrag ook een paar euro is mooi en zeer welkom.
Je kan je bijdrage storten op bankrekeningnummer:
70 71 39 465 t.n.v. Jan Padding, o.v.v. six4semmy.
Op de zaak zal ik een lijst ophangen met ontvangen giften,  
ALVAST BEDANKT!

Jan Padding

Beste leden/lezers,
Sinds kort heb ik een leuke vrouw leren kennen die, vind ik, de leuke gave 
heeft om gedichten te schrijven. Ik zelf heb altijd moeite om iets op papier 
te zetten maar sommige mensen kunnen dat heel goed. Zij heeft een 
periode in het buitenland gezeten, o.a. Nieuw Zeeland en Australië. Toen 
ze daar zat heeft ze iets op papier gezet om dingen van haar af te schrijven 
en dat gebeurde in gedichten. Ik vind ze erg mooi en wil ze met haar 
toestemming met jullie delen. Dit gedicht gaat over haar thuisland, 
Nederland. Ze schreef de meeste wel in het Engels, ietsje moeilijker, maar 
wel mooier! Ik hoop op leuke reacties, zodat ik elke 2 maanden een gedicht 
met jullie kan delen.

Groetjes William
Variety of all the four seasons 
standing out
Producing some real artists
Beautiful landscaped sceneries
Pictures you can behold with pride
Captured all over the centuries

Overflowing with rivers, no 
mountains in sight
Creating opportunities for unlimited 
visibility
On your horizon bicycles galore
You keep your head above the water
To overcome struggles and more

Beyond your borders stories are told
Of your people being down to earth
But once in a while they don't mind 

to complain
Forgetting about all you have to 
offer
A creative culture that should 
maintain

From windmills to glass green 
houses
My soul will find its way again
Guided by strength, following the 
breeze
To the land of the low lying 
countries
With its tulip fields, manmade 
canals and seas

Femke van Nieuwstadt
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In de Ondernemingsraad ?
In de vorige „in de Kijkert“ gaf ik aan een volgende keer wat meer op mijn 
werkzaamheden in te gaan. Ondertussen heeft de actualiteit ons ingehaald. 
De concessie Zuid Holland Noord is gegund aan Arriva. Veel collega’s 
hebben me al gevraagd of ik er meer van weet. In het kort: nee. Het langere 
antwoord is dat ik aanwezig ben geweest in de vergadering waarbij ook de 
directie aanschuift. Dat was op de ochtend dat het nieuws bekend werd 
zodat Theo Vegter meteen zijn teleurstelling kon verwoorden. Meer dan 
wat algemene informatie werd niet gedeeld. Connexxion had een goed bod 
gedaan en ondanks de door de opdrachtgever gewaardeerde 
dienstverlening en samenwerking kon men niet om het andere, betere bod 
heen. Aangezien de periode waarna de gunning definitief wordt nog niet 
verstreken is kan ik hieraan weinig toevoegen. Her en der zullen jullie, net 
als ik, wel het een en ander horen. In hoeverre dat harde informatie is is 
natuurlijk maar de vraag. 
Mijn optreden in de OR zal dus van korte duur zijn. Tenzij ik overplaatsing 
aanvraag naar een vestiging in een andere concessie, natuurlijk! Dat wil ik 
sowieso wel maar helaas heeft Connexxion geen concessies in gebieden 
waar ik daadwerkelijk naar toe zou willen verhuizen. Dus dat wordt ook 
voor mij afwachten en naar een informatiebijeenkomst gaan die, als jullie 
dit onder ogen krijgen, zijn beslag al heeft gehad met waarschijnlijk een 
minimum aan informatie. 
Op persoonlijke titel wil ik het volgende kwijt. Mijns inziens betekent 
marktwerking niet alleen kijken naar de cijfers. Er zijn ook nog zaken als 
goodwill, vertrouwen, succesvolle en prettige samenwerking, service en 
inzet. Zaken die soms wel, soms niet in geld zijn uit te drukken. Maar in 
ieder geval een toegevoegde affectieve waarde vertegenwoordigen die 
maakt dat het financiële plaatje alléén niet zaligmakend is. Als zou blijken 
dat deze immateriële zaken door de opdrachtgevers slechts pro forma 
worden opgenomen in de bestekken dan zitten wij als werknemers met een 
groot probleem. Want hoe zal een nieuwe concessiehouder ons dan ooit 
aannemelijk kunnen maken dat succes en een volgende concessiewinst 
afhangt van ons bloed, zweet en tranen. Hoe kan onze motivatie dan nog 
worden verkregen, anders dan door een absurd hoge looneis bij de 
komende CAO onderhandelingen.

Mark
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Pinda’s -- Noten -- Zuidvruchten
Wij zijn te vinden op vier Leidse markten

Woensdag: Botermarkt t/o Kijkshop
Donderdag: Stevenshof
Vrijdag: Merenwijk
Zaterdag: Nieuwe Rijn t/o nr.28
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Spoorgeschiedenis + HSL ..........
Waar de aanleg van de HSL de afgelopen jaren voor nogal wat 

opschudding zorgde stonden honderd jaar 
geleden de mensen juichend langs een 
andere spoorlijn in onze regio. Op een 
groot gedeelte van de huidige route van 
lijn 256, waar nu de N 445 ligt, werd 12 
augustus 1912 het kersverse spoor van de 
Haarlemmermeerspoorlijnen in gebruik 
genomen. Dit stuk spoorlijn liep van 
Hoofddorp via onder andere Leimuiden, 

Oude Wetering, Roelofarendsveen en Rijpwetering naar de Herensingel in 
Leiden. Leiden en Haarlem waren op deze manier veel makkelijker te 
bereiken. De toenmalige gemeente Alkemade kreeg maar liefst drie 
stations: Oude Wetering naast de brug over de Ringvaart, 
Roelofarendsveen aan de Stationsstraat en Rijpwetering bij de Ringsloot. 
De bewoners van Nieuwe Wetering 
werden ook niet vergeten, ze kregen geen 
station maar een stopplaats bij de 
Franschebrug. Op de eerste feestelijke 
openingsrit, met veel plaatselijke 
hotemetoten aan boord, stonden langs de 
route veel dorpelingen te juichen en met zakdoeken te zwaaien. Op de 
stations stonden schoolkinderen op de maat van het fanfarekorps hard te 
zingen toen de trein in zicht kwam. Met de komst van de spoorlijn werd er 
vanuit Roelofarendsveen ook veel groente vervoerd. En waar voorheen de 
post per postkar aankwam kwamen de brieven en pakjes nu met de trein. 
Er was zelfs een speciaal rijtuig met een heuse postwagenconducteur 
aanwezig waardoor maar liefst drie keer in de richting Leiden en vier keer 
in de richting Haarlem de post kon worden vervoerd. Maar ondanks het 
veelbelovende begin bleek het Haarlemmermeer-spoorwegnet geen groot 

succes. Toen in 1923 vervoersbedrijf 
Maarse&Kroon haar busdiensten in de 
omgeving begon en niet langs maar dóór 
de dorpen reed, trok de bus alle klanten 
naar zich toe. De trein werd meer als een 
uitje dan dagelijks vervoer gezien. 
Omdat in de jaren dertig het 
reizigersvervoer nog verder afnam werd 

besloten om alle passagiersdiensten te staken. Op oudejaarsavond 1935 
werd de laatste rit van Leiden via Alkemade en Hoofddorp naar Haarlem 
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gereden en was het Haarlemmermeerspoor na 23 jaar definitief ter ziele. 
De spoorbaan werd opgebroken en omgevormd tot provinciale weg 5 wat 
nu dus de N445 is. Het gedeelte in Leiderdorp bij de Zijlbrug is ook 
vernoemd naar het verleden; De Oude Spoorbaan. Ook de fraaie stations 
werden gesloopt, alleen het spoorwachtershuis aan de Stationsstraat in 
Roelofarendsveen herinnert nog aan de dagen van weleer. Het enige wat er 

in Leiden is overgebleven van de 
spoorlijn is het stootblok aan de kade 
tegenover de Zijlpoort. Hoe anders is 
het tegenwoordig met de komst van 
de HSL in onze regio, nu geen 
juichende mensen langs het spoor. Na 
talloze protesten van bewoners langs 
de geplande spoorroute is dit 

miljarden verslindende project er toch gekomen. Onder het Groene Hart, 
tussen Benthuizen en Hoogmade, is een tunnel van 7 kilometer geboord, de 
koeien kunnen daar nu lekker rustig grazen boven de tunnel, dat wel. Maar 
….. de trein komt net voor Hoogmade de tunnel uit, de bewoners van 
Hoogmade, Roelofarendsveen en Nieuwe Wetering vertwijfelend in de 
herrie achterlatend. Sinds september 2009, toen het HSL spoor in gebruik 
is genomen, worden de rijtuigen nog steeds getrokken door gewone Traxx-
locomotieven die niet harder rijden dan 160 Km per uur. De bestelde 
V250-treinstellen van de Italiaanse firma AnsaldoBreda, die 250 KM per 
uur kunnen, zijn nog steeds niet goedgekeurd voor het Nederlandse spoor. 
Als wij met lijn 256 op de N445 langs het spoor rijden en er dan een trein 
langs rijdt valt het scherp gierende geluid dat de trein produceert direct op. 
De bewoners van de eerder genoemde dorpen vergelijken het kabaal zelfs 

met het geluid van een laag overscherende 
straaljager, terwijl langs een nieuw 
gebouwde spoorlijn het geluid in principe 
niet boven de 57 decibel mag komen….. De 
bezetting van de Fyra-treinen valt tot nu toe 
ook nog zwaar tegen en exploitant NS 
Hispeed verwacht nog jaren verlies te 
draaien, er wordt zelfs gevreesd voor een 
faillissement. Zoals het er nu naar uitziet is 
de HSL een zeperd van de eerste orde maar 
of de spoorbaan ook zal worden afgebroken 
zoals in 1935 …..

Bron: hierinderegio.nl 
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PUZZEL

De overgebleven letters vormen twee bijnamen van Antwerpen.
De oplossing mag u voor(!!) 10-07-2012 inleveren in kastje ROOD(!!) 39. 

SUCCES !!!! SUCCES !!!! SUCCES

Amerikalei
Appelmans
Bier
Bonbons
Britselei
Bijns
Derks
Ekeren
Elsschot
Florisstijl
Geldmarkt

Groenplaats
Grote markt
Haven
Het steen
Hoevenen
Kielpark
Laken
Lange wapper
Leemstraat
Metro
Musea

Noordertoren
Noormannen
Ossenmarkt
Oude beurs
Provincie
Rode poort
Rubens
Rubenshuis
Schelde
Spaanse vesten
Stad

Stadspark
Tram
Van Dyck
Veemarkt
Vlaams
Winkelen
Zoo
Zwijndrecht
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Weer geen kopij van
jou ontvangen....

Ik denk dat ie naar
binnen wil....

Nog effe volhouden
(t/m 29-06 om precies te zijn)

en dan.....pensioen !!
Als dat geen felicitatie waard is dan

weet ik het niet meer.......
Vrijdag 29-06 van 16.00 uur tot 18.00 uur
kunt u meedelen in de feestvreugde in de

kantine van de P.V. Leiden
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Voor een mooie en 
betaalbare(!)

reportage van de
mooiste dag van uw leven
Bel voor informatie: 
Henk Koelewijn  071 5120523 of 06 53 398354

Bruidsreportages

Op de route van lijn  37 
en 38 kom dit in 
Valkenburg tegen even 
voor het centrum staat dit 
gebouw. Volgens mij is 
het een seniorenflat met 
daarin een bibliotheek. 
Zie je, het is allemaal niet 
zo moeilijk als je maar 
om je heen kijkt.
Tot de volgende keer.
 

Henk Koelewijn






